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Mars" daha 

iyi tanımanızı 
sağlayacak bu 
puzzle ve mini 
Mars dergisi ile 
keyifli dakikalar 
geçirebilirsiniz. 
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KARTAL GÜZ 


Bir kum tanesi için hiç de 


fena değil... 


Sıkça söylenen bir 


299% sözdür: "Evrende 
/ bir kum tanesi bile 
değiliz”. Kozmik 


objelerin büyüklüğünü 

dikkate alırsak bu 
benzetme ile ne demek istendiğini 
çok daha iyi anlayabiliriz. Bizim 
için devasa boyutlarda olan 
Güneşimiz, kozmik ölçekte “orta 
boy” sayılabilecek bir yıldız aslında. 
Evrende ondan binlerce kat büyük 
yıldızlara hatta milyarlarca kat büyük 
kara deliklere bolca “rastlamak” 
mümkün. Rastlamak kelimesini 
tırnak içinde kullandım çünkü bu 
devasa objeleri keşfedip özelliklerini 
belirlerken aslında onlara araç 
göndermiyoruz. Kum tanesinden 
küçük olsak da bu akıl almaz 
büyüklükteki objeleri, bulunduğumuz 
yerden tanıyarak çeşitli özelliklerine 
göre onları sınıflandırabiliyoruz. 
Dahası hangi ötegezegenlerin 
yaşama elverişli olabileceğini bile 
tahmin edebiliyoruz. Fiziksel olarak 
gidemesek de aklımız ve bilimimiz 


milyarlarca kilometre uzağa erişiyor. 
Bu bir yana Webb Teleskobu 
sayesinde elde ettiğimiz bilgiler ve 
yeni çalışmalarla, evrenin doğum 
anı olan Büyük Patlama hakkında 
giderek daha fazla bilgi elde 
ediyoruz. Bu ay, bitmek bilmeyen 
bir merakla evreni araştırırken 
karşımıza çıkan “Kozmolojinin astarı” 
diyebileceğimiz birbirinden ilginç 
objeleri ve fenomenleri harika bir 
yazıyla sizin için derledik. 

Kısa bir süre önce piyasaya 
sürdüğümüz Mars Puzzle'ına 
dair oldukça iyi geri dönüşler 
alıyoruz. Sınırlı sayıda piyasaya 
sürdüğümüz bu puzzle kutusu içinde 
500 parçadan oluşan bir Mars 
bulmacasına ek olarak mini bir Mars 
dergisi de bulunuyor. Kısa bir süre 
sonra tükeneceğini düşündüğümüz 
bu ürün ilginize çektiyse bir an önce 
satın almanızı tavsiye ederim. İlginize 
teşekkür ederiz. 
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Dergilerde bu ay 


Einstein'ın yanıldığı 
noktayı bulabilecek 
miyiz? 


Zekâ hakkında kafanıza 
soruların cevapları bu 
sayıda! 
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a satın aldığınız 
in tek sayı ücreti 
hediye. 


- Doğan Burda kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı bitirme hakkını saklı tutar. 
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POPULAR SCİENCE 
YOUTUBE KANALI AÇILDII 


ТЇКГА! 
Hemen üye ol 
her hafta harika 
bilim videolarını 
KAÇIRMA! 


POPULAR SCİENCE 


Dr. Alp Sirmanile Korona virüs ve 
aşılar hakkında. 


POPULAR SCİENCE 
PODCAST YAYINDA! 


Dr. Umut Yıldız ile dev teleskoplar 
ve uzaylı arayışı üzerine. 


popsci.com.tr/podcast 


galaksilere kadar muhteşem 
manzaralarla dolu 


Nisan-Mayıs , 


FIRLATMA RAMPASI 


06 Evrenin derinliklerinden 
haberler 


3041 Lomberg'in Galaktik 
Gelgit Yıldız Akımları 
Poster ekindeki astronomik sanat 
eserinin hikayesi 


29 Çokluevrende yaşıyor 
olabilir miyiz? 


Tüm evrenimiz birçok evrenin 
sadece küçük bir parçası olabilir 
mi? Kanıtlar giderek artıyor... 


gerin yörünge gözlemevi 
Güneş'i dev bir mercek 
olarak kullanabiliriz, ancak Güneş 
Sistemi'nin çok uzaklarına bir 
teleskop göndermemiz gerekiyor... 


il Jüpiter'in halkaları 
neden belirgin değil 


Jüpiter'in ne kadar büyük olduğu 
göz önüne alındığında, gaz devinin 
bir dizi kalın halkaya sahip olması 
gerekiyor, ancak durum bunun tam 
tersi 


ODAK NOKTASI 


48 A Q Kuantum fiziği ve genel 
görelilik birleşiyor mu? 


Bu çalışma, kuantum fiziği ile 
genel görelilik arasındaki kayıp 
halka olan kuantum kütle çekimini 
laboratuvarda incelemek için yeni 
bir yöntem önerebilir 


50 Uzay elbiselerinin 
60 yıllık evrimi 


Bu minyatür uzay araçları yarım 
yüzyılı aşkın bir süredir uzayda 
faaliyet göstermemiz sağlıyor 


RÖPORTAJ 
6 Nick Sagan 


Nick Sagan'dan çocukluğunu 
ve babası Carl Sagan'ı dinledik 


ODAK NOKTASI 


e asit asteroit avlama 
teleskobu 

Kızılötesi uzay teleskobu Dünya'ya 
yakın potansiyel tehlikeli asteroitleri 
arayacak 


66 harika uzay istasyonu 
deneyi 


Uluslararası Uzay İstasyonu 
uzaydaki bir istasyondan çok daha 
fazlası: yörüngedeki devasa bir 
araştırma laboratuvarı 


UZMAN GÖRÜ $ Ü 
ün yıldızlar çok mu 
küçük? 


Cüce ШШК farklı 
sınıflandırmaları var ve hepsi eşit 
değil 


7 Evinizdeki 10 NASA icadı 


Kuruluşundan bu yana 
“herkesin yararı için” sloganıyla 
hareket eden NASA, teknolojik ve 
bilimsel atılımlarını 
kamusal ve ticari alanlara aktarma 
yükümlülüğüne sahip 


ODAK NOKTASI 


EUR galaksiler 
düşündüğümüzden 
önce oi muş olabilir 
James Webb Uzay Teleskobu 


kozmoloji bilgimizi sınamaya 
devam ediyor 


YILDIZ PROFİLİ 
0 На Carinae 


Bu yıldız şimdiye kadar 
ölmeyi reddetti, ancak astronomlar 
yakında patlayacağından eminler 


gb” ve cevap 


Uzmanlanmız sorularınıza 
yanıt veriyor 


9 8 Uzay Kahramanları 


Alexei Leonov 


GÖKYÜZÜ _ 
GOZLEMCISI 
90 Gökyüzü haritası 


92 Gökyüzü ve 
gezegenler 


94 Ay turu 


95 Çıplak göz ve 
dürbün hedefleri 


96 Astrofotoğraflar 


FIRLATMA RAMPASI 


Muhteşem görüntüler 


Avcı Bulutsusu 
görüntüsü 
dramatik bir 
hikaye anlatıyor 


Bu yıldız doğumevinin yeni ve 
çarpıcı görüntüsü, kozmik bir ölüm 
ve yeniden doğuş hikâyesi anlatıyor. 
Dünya'ya en yakın yıldız oluşum 
bölgesi olan Avcı Bulutsusu'nun bu 
fotoğrafı, büyük kütleli yıldızların 
bölge içinde ölmesi ve yeni nesil 
yıldızları oluşturacak yapı taşlarını 
bırakmasıyla meydana gelen 
dönüşümü gözler önüne seriyor. 
Görüntü NASA'nın emekli Spitzer 
Uzay Teleskobu, Geniş Alan Kızılötesi 
Araştırma Kaşifi ve Avrupa Uzay 
Ajansı'nın emekli Herschel Uzay 
Gözlemevi'nden alınan veriler 
kullanılarak oluşturuldu. 

Adını bir akrebin sokmasıyla 
öldürülen Yunan mitolojisindeki 
avcıdan alan gaz ve toz bulutu, 
mitolojide yer almaya layık bir 
yaratılış öyküsüne sahip. Yaklaşık 
30 ila 40 ışıkyılı geniş) de ve 
yaklaşık 1300 ışıkyılı uzaklıkta 
bulunan yıldız oluşum bölgesinde, 
dev yıldızlar tarafından oyulmuş 
ve kalın tozla gizlenmiş iki devasa 
kovuk bulunuyor. Bu devasa yıldızlar 
Güneşten milyonlarca kat daho fazla 
ışınım yayıyor. Bu yüksek ışınım, toz 
tanelerini parçalayarak bulutsuya 
hakim olan dev kovukları yaratıyor. 
Kolan toz, bulutsudaki yıldızlardan 
gelen rüzgârlar ve büyük yıldızlar 
öldüğünde meydana gelen muazzam 
kozmik patlamalar olan süpernovolar 
tarafından yontularak uzaklaştırılıyor. 

Avcı Bulutsusu'nun iki devasa 
kovuğu arasında, görüntünün 
anlattığı ölüm ve yeniden doğuş 
hikâyesini örnekleyen turuncu 
filamentler yer alıyor. Bu filamentlerin 
içinde süpernova patlamalarından 
gelen ve bir sonraki nesil büyük 
yıldızlara dönüşebilecek madde 
bulunuyor. Sonunda, bu yeni doğan 
yıldızlar muazzam miktarda ışıma 
yapmaya başlayacak, süpernovalarla 
ölmeden önce kendilerini doğuran 
toz bulutlarını dağıtıp bölgeyi 
yeniden şekillendirecek ve bir kez 
daha bir sonraki yıldız nesli için ağır 
elementlerle zenginleştirecek. 


Bir galaksinin 
açıkta kalmış 
kalbi 


Yeni bir görüntü, uzak bir 
galaksinin açıkta kalan kalbini 
çarpıcı ayrıntılarla göstererek, Çok 
Büyük Teleskop'a (ÇBT) yapılan 
son güncellemenin vaatlerini 
ortaya koyuyor. Görüntü, Fornax 
takımyıldızında Dünya'dan 45 
milyon işik yılı uzaklıkta bulunan 
NGC 1097 galaksisini gösteriyor. 
Görüntü, Şili'nin kuzeyindeki 
Cerro Paranal'da Avrupa Güney 
Gözlemevi (ESO) tarafından 
işletilen ÇBT'ye kısa süre önce 
kurulan, Gelişmiş Çözünürlüklü 
Görüntüleyici ve Tayfçeker (ERIS) 
tarafından çekildi. 

En az on yıl boyunca çalışacak 
olan ERIS, evreni kızılötesinde 
tarayarak Güneş Sistemi 
cisimlerini, ötegezegenleri 
ve hatta NGC 1097 gibi uzak 
galaksileri inceleyecek. ESO'da 
astronom ve ERIS proje uzmanı 
olan Harald Kuntschner, "ERİSin 
sadece ana bilimsel hedeflerini 
yerine getirmesini değil, aynı 
zamanda çok yönlülüğü 
nedeniyle çeşitli bilimsel 
durumlar için de kullanılmasını 
bekliyoruz. Aynı zamanda yeni 
ve beklenmedik sonuçlara 
yol açmasını umuyoruz" dedi. 
NGC 1097'nin görüntüsü, ERISin 
Ağustos ve Kasim ayları arasında 
gerçekleşen ikinci grup gözlemleri 
sırasında çekildi 

МОС 1097'nin ERIS görüntüsüne 
galaksinin tozlu iç halkası hakim; 
bu halka yıldız doğumevterinde 
bulunan parlak ve sicak yeni 
oluşmuş yıldız kümelerini 
gösteren noktalarla dolu. Parlak 
halkanın merkezinde, galaksinin 
aktif kalbi görülmekte. Merkezde 

2 bulunan süper kütleli kara delik, 
çevresindeki goz ve toz gibi 
maddeleri tüketerek şiddetli 
Işınım patlamaları yapıyor. 
Görü: gökyüzünde dolunayın 

: yüzde 0,03ünden daha geniş 
olmayan bir alani kapladığı için 
ERİSİN inanılmaz çözünürlüğünü 

о ortaya koyuyor. 


FIRLATMA RAMPASI 


Muhteşem görüntüler 
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Muhteşem görüntüler , 


Bir yıldızın 
ölümünden 
havai fişekler 


NASA nin saygıdeğer teleskobu 
Hubble tarafından çekilen 

bu muhteşem görüntüde, bir 
yıldızın şiddetli ölümünden 
geriye kalan rengârenk 
kalıntılar havai fişekler gibi 
parlıyor. Samanyolu'nun 

bir uydu galaksisi olan 

Büyük Macellan Bulutunda 
yer alan enkaz, turuncu 

ve mavi renkteki karmaşık 
filamentleri oluşturuyor. 
Hubble görüntüsündeki çarpıcı 
filamentler, büyük bir yıldızın 
ömrünün sonuna ulaştığında 
tetiklenen güçlü bir patlama 
olan süpernovanın kalıntıları. 
DEM L 19 уа da LMC N49 
olarak adlandırılan yıldız 
kalıntıları Dünya'dan yaklaşık 
160.000 ışıkyılı uzaklıkta Dorado 
Takımyıldızında yer alan bu 
görüntü, Büyük Macellan 
Bulutu'ndaki en parlak 
süpernova kalıntısı. 

Işığı Dünya'ya binlerce yıl 
önce ulaşan bu patlamanın 
ardında bıraktığı süpernova 
tabakaları ve ince filamentler, 
Büyük Macellan Bulutu'ndaki 
yeni nesil yıldızların yapı 
taşlarını oluşturacak. Ancak 75 
ışıkyılı genişliğindeki süpernova 
kalıntısı, patlamanın geride 
bıraktığı tek şey değil. Bilim 
insanları bu parlayan madde 
bulutunun merkezinde, yıldızın 
çekirdeğinin kendi kütle çekimi 
altında çökmesiyle oluşan ve 
hizla dönen bir nötron yıldızı 
bulunduğunu düşünüyor. 


® crews 
mürettebatı 
yaşanan Soruna 
rağmen UUİ'ye 
başarılı bir şekilde 
kenetlendi 


Crew-6 gecikmeli de olsa UUİ'ye ulaştı 


Ulaş Duman Gerçek 


расех ve NASA iş birliği ile 
gerçekleştirilen Crew-6 görevi, 
yaşanan teknik aksaklıklara 
rağmen başarıyla sonuçlandı. 
Crevv-6, NASA'nın Ticari Mürettebat 
Programı kapsamında gerçekleşen ve 4 
astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na 
(UUİ) ulaştırmayı hedefleyen, dokuzuncu 
mürettebatlı yörünge uçuşuydu. Daha 
önce rokette yaşanan teknik bir aksaklık 
nedeniyle ertelenen görev, 2 Mart 
Perşembe günü sabah saatlerinde 
başlatıldı ve astronotların yaklaşık 
24 saat içerisinde uzay istasyonuna 
ulaşması planlandı. Amerika'nın Florida 
eyaletinde bulunan Kennedy Uzay 
Üssü'nün 39A pistinden fırlatılan Falcon 
9 roketiyle ekibin uzay istasyonuna 
doğru yolculuğu başladı. Falcon 9, 
yaklaşık 9,5 dakika sonra mürettebatın 
bulunduğu Crew Dragon kapsülü 
Endeavour'dan ayrılıp başarılı bir 
şekilde yere iniş gerçekleştirdi. Görevde 
kullanılan Endeavour için dördüncü 
uçuş başlarken; Falcon 9 modeli, ilk 
uçuş görevini başarıyla tamamlamış 
oldu. Crew-6 pilotu ve NASA astronotu 
Woody Hoburg “Bir çaylak pilot olarak 
şunu söylemek istiyorum ki, bu harika 


bir yolculuktu.” diyerek SpaceX ekibine 
teşekkür etti. Fakat ekip Endeavour 
kapsülüyle istasyona vardığında küçük 
bir teknik aksaklıkla karşılaştı. Kapsülün 
UUİ'ye bağlanmasını sağlayan 12 
kancadan birinde yaşanan problem 
nedeniyle bağlanma ertelendi ve 
Endeavour geri çekildi. Yaklaşık bir 
saat içerisinde yer kontrol ekiplerinin 
yazılımsal müdahalesiyle sorun 
çözüldü ve kapsül, 3 Mart Cuma 
sabahı istasyona bağlandı. İlklerin 
yaşandığı bu uçuş 
aynı zamanda dört 
kişilik mürettebattan 
üçünün de ilk uzay 
görevi oldu. Pilot 
Hoburg'un yanı 

sıra Birleşik Arap 
Emirlikleri'nden 
Sultan Al Neyadi ve 
kozmonot Andrey 
Fedyaev de ilk 

uzay uçuşunu 
gerçekleştirdi. Görev 
komutanı ve NASA 
astronotu Stephen 
Bowen içinse bu 
UUİ'ye yaptığı 


dördüncü ziyaret. Görevinin sonlarına 
gelmiş Crew-5 ekibinin yanı sıra, Eylül 
ayında Rusya'nın Soyuz uzay aracıyla 
gelen bir astronot ve iki kozmonot 
yeni mürettebatı karşıladı. Böylece 
istasyon nüfusu toplamda 11 kişiye 
ulaştı. Crew-6 ekibi şu andan itibaren 
istasyonda yaklaşık altı ay kalacak. 
Devam eden deneyler ve istasyon 
bakımı çalışmalarıyla geçecek altı 
ayın ardından ekibin yerini Crevv-7 
mürettebatının alması planlanıyor. 


Haberler 


Yasaklı gezegen kendinden 5. 
sadece 4 kat büyük bir ön gok önün 
yıldızın çevresinde dolanıyor . 


Ulaş Duman Gerçek 


Ötegezegen çalışmalarıyla birlikte 
Güneş Sistemimizin dışında birçok 
farklı ve hatta tuhaf gezegen keşfi 
п gerçekleşmeye devam ediyor. 
) Gördüğümüz son örnek ise gerçekten 
\ geçmiş bilgilerimizi sorgulatacak 
nitelikte. Astronomlar gaz devi 
Jüpiter'den yalnızca dört kat büyük 
olan TOl-5205 yıldızının yörüngesinde, 
neredeyse Jüpiter boyutlarında bir 
gezegen keşfetti. TOl-5205, Güneş'ten 
çok daha soğuk ve küçük bir kırmızı 
cüce yıldız. Galaksimizde en sık 
rastlanan yıldızlardan olan kırmızı 
cüceler, düşük yüzey sıcaklıkları 
nedeniyle kırmızı renkte görünürler. 
Bu tür yıldızların çevresinde keşfedilen 
birçok ötegezegen olsa da TOl-5205 b 
gezegeni diğerlerinden oldukça farklı. 
NASA'nın Geçiş Yapan Ötegezegen 
Tarama Uydusu (TESS) teleskobu 
kullanılarak keşfedilen gezegen, şimdiye 
kadar gaz devi gezegenlerin oluşumu 
hakkındaki fikirlerimize meydan okuyor. 
Daha önce kırmızı cüce yıldızların 


yörüngesinde gaz devi gezegenler 5205 örneğinde ise yıldızın çevresindeki 
gözlemlendi ancak bu yıldızlardan disk yapı bu boyutlarda bir gezegen 
hiçbiri TOl-5205 kadar küçük kütleli oluşturmaya uygun olmamalıydı. Bu 
değildi. Ayrıca TOl-5205 b, yıldızına yüzden bilim insanları TOl-5205 b'yi 
aşırı yakın bir yörüngede dolanıyor ve yasaklı gezegen olarak adlandırıyor. 
bir turunu yaklaşık olarak 1,6 günde Gezegen ve yıldız arasındaki boyut 
tamamlıyor. Gezegenler, etrafında uyumsuzluğu o kadar fazla ki gezegen, 
dolandıkları yıldızlarla aynı maddelerden yıldızın önünden geçerken ışığının 
oluşur. Genç yıldızı oluşturan maddenin %7'sini engelliyor. Bu şimdiye kadar bir 
kalıntıları, çevresinde bir disk oluşturur ötegezegen geçişiyle gördüğümüz en 
ve bu diskten de gezegenler oluşur. TOI- büyük ışık düşüşü oldu. 


Avrupa'nın Jüpiter'in uydularına yönelik görevi 
Nisan ayında fırlatılmaya hazırlanıyor 


KURI 

Avrupa'nın Jüpiter'in üç buzlu uydusunu keşfetme 
görevi dış Güneş Sistemi'ne yolculuğuna başlamaya 
hazırlanıyor. JUICE olarak da bilinen Jüpiter Buzlu Aylar 
Kaşifi, Europa, Ganymede ve Callistoyu inceleyerek; 
doğaları, evrimleri, olası yüzey altı okyanusları ve 
yaşam barındırma potansiyelleri hakkında bilgi 
edinecek. Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus 
tesislerinde son testleri yapılan JUICE, kısa bir süre 
sonra Güney Amerika'nın Atlantik kıyısındaki Fransız 
Guyanası'nda bulunan Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 
Guyana Uzay Merkezine doğru yola çıkacak. 6.200 
kilogram ağırlığındaki uzay aracı buradan son iki 
Ariane 5 roketinden biriyle fırlatılacak. ESA Genel 
Müdürü Josef Aschbacher, Fırlatma şu anda 13 Nisan 
olarak hedefleniyor" açıklmasını yaptı. 

JUCE'un 2031 yılında Jüpitere ulaşması ve 
ardından buzul Galilei uyduları üzerinde bir dizi uçuş 
gerçekleştirmesi planlanıyor. Son olarak 2034'te 
Ganymedein yörüngesine girerek uyduyla ilgili dokuz © JUICE yüzeyaltı 
ay sürecek daha detaylı bir çalışmaya başlayacak. Bu okyanuslarına 
aynı zamanda ilk kez bir uzay aracının kendi uydumuz dair kanıtlar 

5 dışında bir uydunun yörüngesinde dolanması anlamına arayacak 


gelecek. JUİCE, uyduları daha iyi anlayabilmemiz için 
on adet son teknoloji bilimsel cihaz kullanacak. Ana 
odak noktalarından biri, JUICE'un uyduların manyetik 
alanlarını inceleyerek ve Jüpiter sistemindeki diğer 
uydularla gelgit etkileşimlerine bakarak uyduların 
kabuklarının altındaki iç yüzey altı okyanuslarını 
araştırması olacak. Aschbacher, "Bu sularda balıkları, 
büyük balıkları ya da başka yaratıkları aramıyoruz. 
Amacımız bu uyduların nasıl oluştuğunu ve 
yaşanabilir olup olmadıklarını incelemek" dedi. 


FIRLATMA RAMPASI 


Optik illüzyon yeşil kuyrukluyıldıza fiziğe 


meydan okuyan bir ters kuyruk kazandırıyor 


Harty Baker 


Taş Devri'nden bu yana ilk kez 
Dünya'ya yaklaşan nadir bir yeşil 
kuyrukluyıldız kısa süreliğine tuhaf 

bir üçüncü kuyruk oluşturdu. Bu ters 
kuyruk fizik kurallarını çiğneyerek yanlış 
yönde ilerliyor gibi göründü. Etrafındaki 
yeşilimsi parıltı:sayesinde yaygın 
olarak "yeşil kuyrukluyıldız" olarak 
anılan C/2022 E3 (ZTF), Mart 2022'de 
dış Güneş Sistemi'ndeki buzlu cisimler 
topluluğu olan Oort Bulutu'ndan 
Dünya'ya doğru ilerlerken keşfedildi. 


Normalde bu tür kuyrukluyıldızların 
iki kuyruğu vardır: Biri Güneş 


* rüzgârıYla kuyrukluyıldızdan savrulan 


tozdan, diğeri ise kuyruklu yıldızın 
içinden süblimleşen ya da doğrudan 
katıdan gaza geçen gazdan oluşur. 
Ancak 21 Ocak'ta, aralarında 
Danimarka'dan Ruslan Merzlyakov 

ve İtalya'dan Alessandro Carrozzi'nin 
de bulunduğu birkaç astrofotoğrafçı, 
yeşil kuyrukluyıldızın Güneğ'ten 
uzaklaşmak yerine ona doğru yönelmiş 


üçüncü bir kuyruğa sahip olduğunu 
gösteren fotoğraflarını çekti. Ви 
tuhaf üçüncü kuyruk, ters kuyruk 
olarak biliniyor ve kuyrukluyıldızın 
diğer kuyruklarıyla aynı maddeden 
oluşmasına rağmen aslında kuyruklu 
yıldızın bir parçası değil, Gerçekte, 
Dünya'nın kuyrukluyıldızın yörünge 
düzlemi boyunca hareket etmesinden 
kaynaklanan optik bir yanılsama. 

Bir kuyrukluyıldızın kuyrukları 
genellikle rahatça görülebilir; toz 


& Solundaki kısa bir 
üçüncü kuyruk ve 
sağında daha uzun 
gaz ve toz kuyrukları 
ile С/2022 ЕЗ (ZTF) 
Kuyrukluyıldızı 


kuyruğu Güneş ışığını yansıtirken, diğer 
kuyfuktaki gaz iyonize olur ve ona hafif 
bir parıltı sağlar. Serbest kalan gaz 
sonunda soğur ve görünmez hale gelir. 
Geriye kalan toz, kuyrukluyıldızın Güneş 
etrafındaki yörüngesinde sürüklenmeye 
devam eder, Dünya bir kuyrukluyıldızın 
yörünge düzleminden geçtiğinde, 

bu tozun bir kısmı Güneş tarafından 
yeniden aydınlatılır. Kuyrukluyıldızm 
yörüngesine ve yönüne bağlı olarak, 
diğer kuyruklarının tersi yönde fırlamış 
parlak bir çizgi olarak görünür. 

Ancak gerçekte bu sadece optik bir 
yanilsamddiır ve fazladan bir kuyruk 
yoktur. 


Webb, kozmolojiye meydan okumaya devam ediyor 


Maş Duman Gerçek 


İlk ışığını aldığı andan itibaren yeni keşiflere ve 
ilklere imza atan James Webb Uzay Teleskobu, 
bu defa astronomları çıkmaza sokmuş gibi 
görünüyor. Webb'in neredeyse bir yıl önce 
yaptığı gözlemleri inceleyen bilim insanları, 
görüntülerde orada olmaması gereken bir şey 
keşfetti. Evrenin ilkel zamanlarına bakan JWUT, 
büyük patlamadan sadece 500 ila 700 milyon 
yıl sonra, yani evrenimizin emekleme döneminde 
Samanyolu kadar büyük ve yaşlı kırmızı yıldızlarla 
dolu galaksiler gözlemledi. Bu, erken evrende 
galaksilerin standart kozmoloji teorilerinin 
öngörüsünden yüz kat daha büyük olabildiği 
anlamına geliyor. Nature dergisinde yayınlanan 
çalışmada Samanyolu'na yakın sayılarda yıldıza 
sahip altı galaksi tanımlanıyor. Araştırmacılar, 

s yaşları göz ne alındığında bu galaksilerin 

> evrenin en büyük galaksilerine dönüşeceklerini 

“ öngörüyor. Ekip üyelerinden Yale Üniversitesi 
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Astronomu Pieter van Dokkum, “Verileri görmek 
bizim için de şok edici oldu. Galaksi oluşumunun 
düşündüğümüzden çok daha erken başlamış olması 
Webb'in ilk sonuçlarından çıkan hikâyenin önemli bir 
parçasını oluşturuyor. Webb'in kilidini açtığı erken 
evren, parlak ve galaksilerle dolu görünüyor.” dedi. 


© Erken evren, 
beklenenden 
daha parlak 


Yapı Kredi m 
Mobil'den 
müşterimiz olun, 


Step Puan 


— 


мк 
рс» kazanın. 


ways pay ente 


Şubeye gitmek yerine 

Yapı Kredi Mobil'den müşterimiz 
olmayı tercih edin, Step Puan kazanın. 
Biriktirdiğiniz puanları geleceğimiz 


epi 


için bağışa dönüştürün. 


— 
М Step, 
Yapı Kredi 
` Mobil'de! 
surdurulebilirtercihler SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRDÜRÜLEBİLİR 


ТЕШИБ. ЕН gm ОЙ 
Step programı hakkında detaylı bilgiye yapikredi.com.tr'den ulaşabilirsiniz. PROGRAMI 


ğ 
3 
z 
Е 
5 
x 
š 
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SATÜRN'ÜN 
HALKALARI 
İlk kez 1610 yılında Galileo tarafından 
gözlemlenen halkalar, sadece bir kilometre 
kalınlığa sahip. Bu halkalar, bazıları 10 
metre kadar büyük, bazıları ise çıplak gözle 
2 görülemeyecek kadar küçük olan milyarlarca 
er 3. buz ve kaya parçasından oluşuyor. Halkaların 
`< 3 - kaç yaşında olduğu ya da nasıl ortaya 
çıktığı çok iyi bilinmiyor, ancak parçaların 
çok da uzak olmayan bir geçmişte 
çarpışmalar sonucu parçalanan 
uydulardan oluştuğu 
düşünülüyor. 


Evrenin 100 harikası , 


Şuanda Dünyd'dan”2;5 ` 


milyoh ışıkyılı uzakta olan 

en yakın sarmal"galaksi 
Andromeda, yâklaşik 1 

trilyon yıldızı ile birlikte hızla 
bize yaklaşıyor. Dev galaksi, 
şdatte:402.000: kilometre 
hızla, 3'milyar yıl şonra 
çarpışmak-üzere"bize doğru ” 
„geliyor. ` ` . 


ə AY 


Ay hemen yanı başımızda duran 
bir harika. Dünya'nın yörüngesinde 
dolanırken, kütle çekimi okyanusları 
çekerek belirgin bir şişkinlik yaratır. 
Okyanusların kabarması sonucu oluşan 
etkileri gelgit olarak görürüz. Güneş'in 
de benzer, ancak daha küçük bir etkisi 
bulunuyor. Ay ve Güneş aynı hizada 
olduğunda, okyanuslar üzerindeki çekim 
: kuvveti birbirine eklenerek iki.haftada 
bir gerçekleşen ekstra yüksek "bahar 
gelgitleri” oluşuyor. 


- fahii: 
“Yeniay 


= 
= 
£= 
== 
== 
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2 ANDROMEDA GALAKSİSİ 


YARATILIŞ 
SUTUNLARI 


Bu ikonik gaz ve toz bulutları ilk kez 

1995 yılında Hubble Uzay Teleskobu 
tarafından görüntülendi ve 2015 yılında 
yüksek çözünürlüklü olarak yeniden 
çekildi. Kartal Bulutsusu'ndaki devasa 
genç yıldızlar tarafından salınan morötesi 
ışınımla aydınlatılan sütunlar sürekli olarak 
şekilleniyor, ısınıyor : 

ve aşınıyor. Aynı 
zamanda içlerinde 
yepyeni yıldızların 
kızılötesi ışınları da 


` 5 SOMBRERO 
GALAKSİSİ 


Meksika şapkasına benzer 
görünümünden dolayı bu adı alan 
Messier 104, iç içe geçmiş iki galaksiden 
oluşuyor. Dünya'dan bakıldığında bir 
şapkanın geniş kenarını andıran düz 
disk en belirgin özelliği, ancak kızılötesi 
tayfta tekrar bakarsaniz, merkezi diski 
tamamen kaplayan 

çok daha büyük 

bir eliptik galaksi 

görünür hale 

geliyor. 


“з 
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Özel dosya 


Т KIRMIZI > ELMAS 
KARE BULUTSUSU YUZUK 


Yılan Takımyıldızı'nda bulunan bu Avrupa Güney Gözlemevi'ne ait Çok 
bulutsunun alışılmadık geometrik şekli Büyük Teleskop tarafından çekilen bu 

İ 5 gizemini koruyor. Öne çıkan hipoteze göre, fotoğrafta kozmik bir elmas yüzük şeklinde 
merkezde yer alan yıldız ya da yıldızlar bir cisim görünse de, görüntü aslında iki 
tarafından salınan birkaç gaz konisinin yan cismin arasındaki etkileşimin bir sonucu. 
tarafına bakıyoruz. Koniler birbirlerine dik Şeklin yüzük kısmı, ölmekte olan Güneş 
açı yaparak bir kare oluşturuyor, ancak büyüklüğünde bir yıldızın atmosferinin uzaya 
farklı bir açıdan bakarsak doğrudan doğru balonlaşmasıyla oluşan ve Abell 


33 olarak bilinen 
gezegenimsi bulutsu. 


konilerden birini 
görebiliyoruz. Bu 


I 6 durumda kırmızı "Elmas" kısmı ise, ön 
bir halka olarak planda bulunan, iyi 
görünüyor. konumlanmış parlak 


bir yıldız. 


I7 24A (АШТ 
BUZ KULELERİ 


Antik kraterlerle dolu buzul bir yüzeye sahip 
| 8 olan Jüpiter'in uydusu Callisto'nun ölü bir 

cisim olduğu düşünülüyordu, ancak 2001 
yılında NASA'nın Galileo uzay aracı tarafından 
çekilen görüntüler yüzeyden fırlayan sivri 
uçları ortaya çıkardı. Bu buzul çıkıntılar, 
Güneş'ten gelen ısıyı soğurarak buzun 
erimesine've yüzeyin yavaş yavaş aşınmasına 
neden olan koyu renkli tozlarla kaplı. 


YÜZEY ALTI 
OKYANUSU 


< Görünüşte donmuş olan uyduların 

2 ) yüzeylerinin altında büyük miktarlarda 
sıvı su bulunma potansiyeli var. 
Güneş Sisteminin uzak bölgelerinde 
sıcaklık düşer, ancak bir uydu ile 
ana gezegeni arasındaki kütle 
çekim etkileşimlerinin neden olduğu 

т sürtünme yüzey altındaki buzu 

2 | eriterek gizli okyanuslar oluşturabilir. 
Uydu, yörüngesinde dolanırken bu 
okyanusların gelgit hareketi suyun sıv 
halde kalmasına yardımcı olur. Güneş 
Sisteminde yüzey altı okyanusu için 
en iyi adaylar Jüpiter'in uyduları 
Europa, Callisto ve Ganymede 
ile Satürn'ün uyduları Mimas ve 
Enceladus'tur. 
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| H Mİ AA ENNAN harikası , 22 


26 VALLES MARINERIS 


‚ Büyük Kanyon'u aricak çok 


PLANITIA 


* kilometreden fazla olan eski 


‚ karşılaştı: yüzeydeki çıplak 


, yüz. Bu özelliklerin yüksek 
‚ Çözünürlüklü görüntüleri 


4 şekilleri olduğunu ortaya 


‚ bir buz tabakası buldu. 


Valles Marineris Mars'ın 


daha büyük bir ölçekte. 
3.000 kilometre boyunca 
uzanan kanyon gezegenin . 
yüzeyinde sekiz kilometre 
derinliğinde bir yarık açıyor. 


21 HELLAS . 


Hellas Planitia, çapı 2.000 


bir çarpma krateri. Güney 
yarımküredeki bu muazzam 
çarpma izi Mars yüzeyindeki 
en büyük tam kraterdir. 


28 OLYMPUS MONS 


Bu heybetli dağ, 22 kilometre olan 
inanılmaz yüksekliğiyle Güneş 
Sistemi'ndeki en yüksek volkan 
olma özelliğini taşıyor. Dünya 
üzerindeki en yüksek volkan olan 
Hawaii'deki Mauna Loa'yı kolayca 
gölgede bırakıyor. 


29 MARS'TAKİ YÜZLER к: .... 
Viking 1 iniş sırasında gorip bir 
şekilde tanıdık bir manzarayla 


kayalardan geriye bakan iki 


her ikisinin de doğal yüzey 


çıkardı. 


30 UTOPIA PLANITIA 


Bu çarpma havzasının krateri, 
geometrik şekilli çizgiler ve tarçıklı 
kenarları olan çöküntüler içeren 
termokarst adlı yeryüzü şekillerini 
içermektedir. Viking 2 1979'da 
buraya ulaştığında yüzeyde ince 


KOZMİK MİKRODALGA 
ARKA ALAN IŞINIMI 


Kozmik mikrodalga arka alanı (KMA), Büyük Patlama'nın evrenin dokusu 
üzerindeki kanıtıdır. 1960'larda Bell Telefon Laboratuvarları tarafından 
keşfedildi. O dönemde КМА radyo iletişimini engelleyen önemli bir 
sıkıntıyı teşkil ediyordu. Kısa süre sonra bu arka alan ışınımının özel 
olduğu anlaşıldı. KMA evrendeki en eski ışık: Büyük Patlama'dan kalan 
termal ışınım. Evrenin ilk zamanları sıcak ve yoğundu, ancak son 13,8 
milyar yıl içinde genişledi ve soğudu. Evren genişledikçe, ısı imzası da 
onunla birlikte genişledi ve ardında eş dağılımlı bir mikrodalga ışınım 
katmanı bıraktı. 


ҢҮ ЕВ 


Oksijen, Güneş Sistemimizde bol bulunan elementlerden biridir. Aynı zamanda, 
kayaç gezegenler de silikon bazlı kayalardan oluşur. Ancak bu durum evrenin 
her yerinde geçerli değil. Karbon ağırlıklı sistemlerde bazı gezegenlerin 
elmastan oluştuğu düşünülüyor. Elmas gezegen için ilk adaylardan biri 


55 Cancri e olarak bilinen süper-Dünya. Gezegen bilimciler, 40.000 ışık yılı 
uzaklıkta, Dünya'nın iki katı büyı ünde ve neredeyse sekiz katı kütlesinde 
olan bu ötegezegenin grafit yüzeyinin altında, değerli taşlardan ve diğer 
kristal yapılardan oluşan kalın bir kabuk bulunduğunu düşünüyorlar. 


33 DEV SU 
REZERVUARI 


APM 0827915255 kuasarı 
Güneşin kütlesinin 20 milyar katı 


büyüklüğünde bir kara deliği gizliyor 


ve antik bir su bulutu içeriyor. Kara 
deliği çevreleyen gaz, Dünya'nın 
okyanuslarından 140 trilyon kat 
daha fazla su barındırıyor. 


34 GAMA IN а 
PATLAMALARI. ~ 


+ Günde ortalama bir kez, 

" gökyüzünde rastgele bir 
nokta gdma ışını patlamas 
olarok bilinen yoğun bir enerji 
patlamasıyla parlar, Bazı 
patlamaların, bir kara delik” 
oluşturmak üzere çökmekte olan 
büyük bir yıldızın son havai fişek 

ы gösterisi olduğu düşünülüyor. 


SOĞUK NOKTA 


Kozmik mikrodalga arka alan, Büyük 
Patlama'nın ardından ortaya çıkan 
ışımadır ve tüm gökyüzünde neredeyse 
aynıdır. KMA tüm gökyüzü haritasının 
sağ alt köşesinde garip bir soğuk nokta 
bulunuyor. Bunun rastgele oluşma ihtimali 
100'de 1 civarında ve varlığı kozmologları 
şaşırtıyor. Öne sürülen olası açıklamalar 
arasında muazzam bir süper boşluk, 
evrendeki bir kusur ve hatta paralel bir 
evrenin varlığı yer alıyor. 


z 


# 
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38 HUBBLE 
DERIN ALAN 


Uzayla ilgili en şaşırtıcı şeylerden biri, bir 
teleskobu "hiçbir şeye” doğrulttuğunuzda 
ortaya çıkan şeydir. Hubble, 2003 ve 2004 
yılları arasında Ocak Takımyıldızı'ndoki 
gökyüzünün bir bölümünü hedef aldı. Bunu 
takip eden sekiz yıl içinde teleskop geri 
dönmeye devam etti ve boş bir gökyüzü 
parçası gibi görünen bu olanın daha da 
ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturdu. Görüntüler, 
uzayda ve zamanda 132 milyar ışık yılı geriye, 
neredeyse evrenin dağuşuna kadar uzanan 
bir galaksi denizini ortaya çıkardı. 


Sarmal - 
galaksiler 


Шак yeni galaksiler = 


KUASARLAR 


Kuasarlar ya da kelimenin 
İngilizce açılımının Türkçe'siyle 
"yıldız benzeri radyo kaynakları' 
evrendeki en parlâk ve en 
yüksek eneriili cisimlerden: 
Samanyolu'ndan binlerce kat 
, daha fazla enerji yayabiliyorlar. 
Bir kuasar, beslenme çılgınlığı 
yaşayan süper kütleli bir kara 
deliktir. Büyük bir galaksinin 
merkezindeki kara delik kendine 
doğru madde çektikçe, bu 
madde geniş bir disk içinde 
döner. Böylece parçacıklar 
birbirlerine sürtünerek ısınır ve 
büyük miktarda enerji açığa 
çıkarır. Olay ufkuna doğru 
düşerlerken, manyetik alan 
çizgileri muazzam miktarlarda 
ışınımı iki büyük jetle dışarı 
doğru yönlendirerek Dünya'dan 
görülebilen dramatik bir işaret 
oluşturur. 


39 STEPHAN 
BEŞLİS 


Beş galaksiden oluşan b и küme 19. 
yüzyılda keşfedildi ve kütleçekimin 
etkilerini muazzam bir ölçekte gözler 
önüne seriyor. Galaksilerden üçü o kadar 
yakın ki, muazzam kütle çekimsel gelgitler 
yapılarında gözle görülür değişiklikler 
yaratmış, sarmal kollarını çekmiş ve 
kaçınılmaz bir çarpışmaya doğru bükerek 
şekillerini bozmuş. Sol alttaki daha mavi 
olan galaksi diğerlerinden 240.000 ışıkyılı 
uzakta ve aslında grubun bir parçası değil. 


Evrenin 100 harikası 


KARANLIK ENERJİ 


takip ede 


MADENİN 
NADİR TÜRLERİ 


е karanlık 


KIRMIZI GÜCE 


Bu kü Yük yıldızlar 


yonıyorlar ki, 


п toplar ışındar 


jaha uzun ömür Iduklar 


düşünülüyor, yani henüz hiçbir 


ASTEROİT KUŞAĞI 


rasında 


TERSİNE SARMAL 
GALAKSI 


Özel dosya ` 


ÖTEGEZEGENLER _ i 


1992 yılına kadar Güneş Sistemi'ndeki 

gezegenler evrende bildiğimiz tek 

gezegenlerdi, ancak diğer yıldızların 

do yoldaşları olabileceği her zaman Н 
düşünülmüştü. İlk ötegezegen bir pulsarın “ыы 
yörüngesinde bulundu. Sadece: birkaç ğ ilə 

уй sonra, Güneş benzeri bir yıldızın 

yörüngesinde başka bir gezegen keşfedildi. 

1 Mart 2023 itibariyle 5.330 ötegezegeni 
teyit etmiş durumdayız. 


SUPERNOVA 53 ATBAŞI 54 EINSTEIN 55 KUTUP 


zlar öldüklerinde 


5 BULUTSUSU HAÇI IŞIMALARI 


boyunca: saldığı kadar enerjiy 


Yoğun toz ve gazdan oluşan Evren uzay-zaman adı Güneş, Güneş rüzgarı adı 
a e ен, bu olağanüstü sütun, adını verilen bir dokudan oluşur verilen yüklü parçacıklardan 
E SDE SE angs ucundaki ata benzeyen baş ve ve kütle bu dokunun oluşan bir akım salar. 
GÜNEY KUTBU- boyundan almaktadır. Ватага  bükülmesine neden olur. Bu akım gezegenimizin 
33 olarak bilinen daha büyük Einstein Haçı tek bir kuasar ( etrafındaki manyetosferi 
AITKEN HAVZASI bir bulutsunun parçasıdır ve olsa da, gökyüzünde 4 adet besleyerek diğer parçacıkları 


kutbunda yaklaşık Avcı Takımyıldızı'nın bir parçası o görünüyor çünkü önünde yerinden oynatır ve 

olan son derece pariak beşli yer alan bir galaksi uzay- atmosferi oluşturan gazlara 
muhteşem bir сс a krater yıldız sistemi Sigma Orionis zamanı bükerek görün çarpar. Bu çarpışmalar 
bulunuyor sayesinde pembe bir siluet çoğaltan bir mercek gibi gaz moleküllerini uyararak 


halinde görünür. davranıyor. parlamalarına neden olur. 
CHELYABINSK 


METEORİTİ 


2013 yılında Rusya 


Ay'ın güne 


2.600 kilometre с 


ıdaki bi 


üzerinde havada patladı; bu 
ölçekte bir olay yaklaşik her 


30 yılda bir meydana geliyor 


_ KATAKLİZMİK 
DEĞİŞEN YILDIZLAR 


Bazı çift siste 


GALORIS HAVZASI 


Bu devasa çarpışma havzası 1.500 
kilometre çapa sahip ve Merkür'deki 
en sıcak yerlerden biri. Çevresi, burada 
parlak-turuncu sıcak noktalar olarak 
görülebilen volkanik bacalarla dolu. İç kısmı 
ise daha yakın zamanda meydana 
gelen yüzlerce çarpma ile 


R MERKÜR'ÜN çukurlaşmış durumda. 
ÇİFTE GÜN BATIMI 


Merkür Güneş'e en yakın 


r beya 


k bir yıldız 


rüngede 


dolanırlar. В 


yoldaşından beslenerek parlaya 


bir yığılma diski oluşturur 


TAM GÜNEŞ 
TUTULMASI 


Bu tutulma Ay'ın kor 


sayesinde rr 


ı anki uza 
gökyüzünde Güneş'in diskini noktasındayken o kadar hızlı 

rtmek için mükemmel boyutta hareket eder ki yörünge hızı dönüş 
görünmektedir hızına yetişemez. Gezegenin 

bazı yerlerinde Güneş batarken 
yeniden doğmaya başlar ve kısa 
süre sonra tekrar batar 


* Evrenin 100 harikası 


Kahverengi cüce 


Gaz devi Teide 1 
«Gliese 504 b Bunlar 
` Bu gezegenler gezegenlerden 


Dünya'nın kütlesinin Kayaç gözegenlei daha büyük 
Süper-Dünya birkaç katidi “ir و‎ eğik yildizlardan 
HIP 116454 b çoğunlukla gazdan. daha küçüktür Başıboş gezegen 
Bu gezegenlerin oluşur, eriyik kayaç” ari bu Bazen "başarısız WISE 0855-0714 
kütlesi Dünya'dan * * veya:metglik Е yıldızlar" oldrak da E dazeçənlər bi: 
. ` „gezegenlerden ŞM0ş дегеде! zl 

büyük dma çekirdekleri vardır Эегецегіегег adlahdırılırlar x 

; sadece ; aña yıldızın yörüngesinde 

Š .Neptün'deh 


Sa dolanmazlar. Yıldızlarından 


ıyolu'ndü 40 


küçüktür. Ancak 


milyar kadarının kurtulmuşlardir've 
tüm süpet-Dünyalar x 
2 у yaşanabilir oldüğü çekirdekleri halen eriyik 
gezeğenirnize ё i 
. tahmin ediliyor haldedir 


benzemez 


CİSMİ 60 PULSARLAR _ 


B u alışılmadık cisim, nadir bulunan 

galaksi türlerinden olan bir halka galaksi. 
Merkezinde yaşlı turuncu-kırmızı yıldızlardan 
oluşan küresel bir şişkinlik, kenarlarında ise 
parlak-mavi, sıcak genç yıldızlardan oluşan 
bir halka bulunur. Diğer halka galaksilerin 
bir çarpışmanın ardından veya hızla dönen 
bir merkezi çubuk nedeniyle oluştuğu 
düşünülüyor, 

ancak Hoag 

Cismi'nin kökeni 

bilinmiyor. 

Eğer içeriye 

bakarsanız, 

uzakta başka 

bir halka 

galaksi daha 

görebilirsiniz. 


SPİROGRA pea 
BULUTSUSU GI DEV / 


Bu geometrik girdapların merkezindeki 


yıldız eskiden Güneşimiz gibiydi, 
ancak birkaç bin yıl önce yakıtı 


tükenmeye başladı ve balonlaşarak 
bir kırmızı cüceye dönüştü. O 
zamandan beri yakıtı yok oldu ve zarfı 
genişlemeye başladı. Bilim insanları 
merkezde oluşan beyaz cücenin 


1967de pulsarlar keşfedildiğinde, 
Jocelyn Beli Burnell yabancı bir 
uygarlığın iletişimini yakalamış 
olabileceğini düşündü. Kuasarların # 
yüksek enerjili parıltılarını 

araştırırken, gökyüzünde her 13 | 

saniyede bir düzenli radyo dalgası İ 
darbeleri yayan bir bölge fark etti), \ 
Sinyal aslında bir nötron yıldızı \ 
tarafından üretiliyordu. Nötron N 
yıldızları, Güneşin 8 ila 25 katı 
kütleye sahip bir yıldızın yakıtının 
tükenmesi ve çökmesiyle oluşur. 
Nötron yıldızı döndükçe, radyo 
jetleri de dönerek düzenli darbeler 
halinde gökyüzünü süpürür. 


VY Canis Majoris 
galaksimizdeki en büyük 
yıldızlardan biridir; 
Güneş'in 2.000 katı 


öngörülemez büyüklüğünde ve 30 ila 40 © 
olduğuna idi ROU sadece r? > w 
ve düzənsiz a birkaç on milyon yıl içinde + a 44. 
rüzgârlarının VY Canis Majoris çökerek, 
bulursudoni bu çevresindeki uzaya su, N 
garip desenleri silikon bileşikleri ve karbon 
oluşturuyor püskürten bir süpernova ie ¥ 
11” oluşturacak. + 
inanıyor. 

bl 


Özel dosya 


62 NÖTRON YILDIZLARI. - 


Büyük bir yıldızın yakıtı bittiğinde, kütle çekimine karşi koyan 


Işınım basıncı ortadan kalkar ve saniyenin bir kesri kadar sürede 


yapı çöker. Çok büyük yıldızlar tamamen çökerek kara delikleri 
oluşturur, ancak daha küçük yıldızlar nötron yıldızı şeklinde 
eski varlıklarının bir parçasını hâlâ muhafaza ederler. Bir şehir 
büyüklüğündedirler ancak yaklaşık 500.000 Dünya kütlesine 


sahiptirler. O kadar yoğundurlar ki bir çay kâşığı'dolusu 
nötron yıldızı maddesi milyonlarca ton ağırlığındadır. 


BULUTSUSU © 


Avci Bulutsusu'nun şaşırtıcı 
renkleri onu gökyüzündeki en 
ünlü manzaralardan biri haline 
getirmiştir. Dünya'dan sadece: 
1.500 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu 
parlayan kırmızı iyonize hidrojen 
bulutu, Trapezium olarak bilinen 
üç devasa yıldızdan oluşan bir 
grubun çevresindedir. Bulutsu 
sadece 30.000 yaşında ve yoğun 
bir yıldız oluşum yeri, Trapezium 
yıldızları toz örtüsünde bir oyuk 
açmıştır ve çevrelerindeki bulutu 
aydınlatmaktadır. 


6 


) 


KARINCA 
BULUTSUSU 


Bulutsunun iki lobu arasında, 
Güneşimize benzeyen bir yıldız 
çökmeye yüz tutmuş durumda. 
Patlamanın şekli gökbilimcileri 
şaşkına çevirdi çünkü gaz her yöne 
eşit yayılmak yerine iki simetrik 

lob halinde bulunuyor. Çekim 
gücüyle gazı karıştıran başka bir 
yıldız olabileceği ya da ölmekte 
olan yıldızın dönüşünün uzayda bu 
Muazzam 
burguyu 
yaratıyor 
olabileceği 
düşünülüyor. 


ÇİFT YILDIZLAR 


Samanyolu'ndaki yıldızların yaklaşık 
%85'inin ikili, üçlü ya da daha 
büyük gruplar halinde hareket ettiği 
düşünülüyor. Bunlar çift ya da çoklu 
yıldız sistemleri olarak bitinir ve tek 
başlarına var olmak yerine ortak bir 
kütle merkezi etrafında yörüngede 
dönerler. Bazı çiftler teleskopla 
kolayca görülebilirken, diğerleri tek 
bir parlak yıldız gibi görünür. Bunlar 
yörüngelerinde 

dönerken 

ışıklarının 

rengindeki 

dalgalanmalarla 

ayırt edilebilirler. 


YENGEÇ 
BULUTSUSÜ 


Bu bulutsu, MS 1054 yılında 
gökyüzünü aydınlatan bir 
süpernova patlamasının kalıntısı. 
Gaz bulutu saniyede yaklaşık 
1.800 kilometre hızla genişliyor ve 
parlayan bir gökkuşağı yaratıyor. 
İç kısımdaki mavi ve yeşil 
filamentler 
oksijen 

ve sülfür, 
kenarlardaki 
turuncu ve 
kırmızı ise 
hidrojen ve 
oksijendir. 


x 


Evrenin 100 harikası , 


GİRDAP = 
GALAKSİSİ - 


Bu neredeyse mükemmel girdap 
klasik bir sarmal galâksi örneğidir. 
Bizim galaksimizde olduğu gibi, 
parlak mavi yıldızlar devasa 
kolların içinde oluşmakta ve 
varlıklarının son evrelerindeki 
turuncu-kırmızı yaşlı yıldızlardan 
oluşan merkezi bir şişkimliğin ` 

9 şiş) 2 М у 


etrafında dölanmaktadırlar. 
Sarmal yapı koyu renkli silikon ve - 
karbondan oluşan toz şeritleriyle € 
kaplı ve hidrojen gazı bulutları genç 
yıldızlardan gelen ışıkla uyarıldıkları 

için kırmızı renkte parlamaktadır. 


69 UZAY 
VOLKANLARI 


Güneş Sistemi volkanik aktivitelerle doludur. 
Bilinen en büyük volkan olan Olympus 
Mons Marsta yer alıyor. Venüs ise 1600'den 
fazla büyük volkanik oluşum ve on 

binlerce küçük volkanla tüm gezegenler 
arasında en fazla volkana sahip. Her iki 
gezegende de yakın zamanda volkanik 
faaliyet görülmese de, bazılarının hâlâ 

aktif olması muhtemel. Volkanlar sadece 
gezegenlerle sınırlı değil; Jüpiter'in uydusu 
lo volkanik olarak Dünya'dan daha aktif 

ve Neptün'ün uydusu Triton ve Satürn'ün 
uydusu Enceladus lav değil su püskürten 
kriyovolkanlar barındırıyor. 


70 10 


lo, Güneş 

Sistemi'ndeki volkanik 

açıdan en aktif yerdir 

ve 300 kilometre yükseğe 

lav püskürtme kapasitesine 

sahiptir. Atmosferi ince ve sülfürlüdür. 
Yüzeyi ise lav akıntıları tarafından 

sürekli olarak düzeltilmekte ve yeniden 
şekillendirilmektedir. lo şaşırtıcı bir şekilde 
paratoner görevi görür: Jüpiter'in manyetik 
alanına daldıkça 3 milyon ampere varan 
akımlar üretir ve bu akımlar aşağıdaki gaz 
devinin yüzeyine doğru hızla iner. 


IŞIK YANKILARI 


2002 yılında, V838 Monocerotis aniden inanılmaz 
derecede porlokloştı ve sonra hızla tekrar sönükleşti. 
Işık yankısı olarak bilinen bu olay sırasında yıldızın 
çapı büyük ölçüde büyüdü, ancak diğer yaşlanan 
yıldızların aksine dış katmanlarını kaybetmedi. 
Bunun yerine yüzeyi neredeyse dokunulabilecek 
kadar soğudu. Yayılan ışık, yıldızın daha önce 

dışarı attığı toz tarafından yansıtılarak daha önce 
görülmemiş girdap katmanlarını ortaya çıkardı. 


— KÜRESEL 
KÜMELER 


ektedir 


° YANSIMA 
BULUTSUSU 


ır kendi ışıklarını 


ıncak yakında! 


jı yansıtarak 


lu dış hatlarını ortaya сіка 


АЅТЕВОЇТ UYDULARI 


irlar 


KOZMİK BOŞLUKLAR 


ın kümeler ve fil 


hali Jüzenlendiği üç 


ığa ber 


ıralarında 


yapılarır е büyük 


klar var 


‚ЖИЕ МҮН 


yaklaşıyor yıldız rü 


hızla kaybediy 


CERES ~ 


ısteroit ığındak 


orlar 


yük cisimdir. Büyüme 


çekimi tarafındar 


embriyonik 


BÜYÜK 
KUASAR GRUPLARI 


rendeki en büy 


bilinir 


iksek 
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PURO GALAKSİSİ 


Yandan gördüğünüz bu sarmal galaksi, 
tür olarak yıldız patlaması galaksisi olarak 
da biliniyor. Burada 
süpernovalar tarafından 
beslenen yoğun bir yeni 
yıldız oluşumu söz konusu. 
Bölgedeki en son süpernova 


2014 yılında meydana geldi. 

Sevgililer Günü'nün favori nesnelerinden biri 4 

olan IC 1805, bir kalp görünümünden daha 9( ) 

fazlasına sahip. Gaz ve toz 

bulutları, Melotte 15 olarak ARA BA TEK R | 

bilinen ve yalnızca 15 

milyon yaşında olan yeni GA LA KS | $ İ 

oluşmuş bir yıldız kümesi 

tarafından şekillendirilmiş. Bu sarmal galaksi, merkezden dışarı 
doğru dalgalanan yıldız oluşum 

TA RANTU LA halkaları yaratan kafa kafaya bir 

çarpışmaya maruz kalmış. Yeni yıldızlar, 

BU LUTSUSU ve şiddetli kara delikler tarafından 
salınan morötesi ışınlar ve X-ışınları 

Dalgalı kolları, büyük kütleli mor ve mavi olarak görülebilirken, 

yıldızlardan oluşan bir süper yeşil olarak görünen görsel ışık 

küme tarafından uyarılan çarpışmadan önce galaksinin şekli 

kısmen iyonize hidrojen hakkında ipuçlarını ortaya çıkaran 

gazından oluşuyor. Burası çarkın parmaklıklarını gösteriyor. 

yakın uzaydaki en büyük 

yıldız oluşum bölgesidir. 


Anten Galaksileri şiddetli bir birleşmenin 
ortasındalar. Birkaç yüz milyon yıl önce 
başlayan kaotik bir dansla birbirlerine 
dolanmış durumdalar. Loş turuncu çekirdekleri ` 
hâlâ görünür ve belirgin, ancak kolları 
birbirine geçmiş. Parlak mavi renkli yeni 
oluşan yıldızlar kaosun içinden patlayarak 
hidrojen gazını pembe renkte aydınlatıyor. 


26 


Evrenin 100 harikası, 


93 GÜNEŞ MAKSİMUMU 


Güneş, gökyüzünde varlığını sürekli neredeyse sürekli olarak lekeler maksimumdayken bu lekelerin sayısı 
olarak hissettirir. Fakat yıldızımız görülür. Güneşin manyetik alanının artar ve ekvatorun her iki yanında 
göründüğü kadar sabit değildir. en güçlü olduğu bölgelerde sıcaklık birer tane olmak üzere iki bant halinde 
Manyetik akısı yaklaşık 11 yıllık bir düşer. Bu durum, bazıları 50.000 ortaya çıkar. Bu aktif bölgeler genellikle 

у, döngüde değişir ve Güneş maksimumu O kilometre genişliğe ulaşabilen görünür Güneş püskürmeleri ve taçküre kütle 

“4, olarak bilinen zirvesinde, yüzeyinde karanlık noktalar yaratır. Güneş atımları ile ilişkilendirilir. ⁄ 


Anahtar 


Halley 
Kuyrukluyıldızı 


Gezegenler 


окіп bu buz parçasına ilişkin kayıtlar MÖ 
240 yılına kadar uzanıyor. Güneş etrafındaki 
yörüngesinde yaklaşık her 79 yılda bir 

Dünya'nın yanından geçer. En son 1986 yılında 
görüldü ve 2061'de geri dönmesi bekleniyor. 


277 


Özel dosya 


DEV NEHİR YATAĞI 


Baltis Vallis Venüs'te bulunan 6.800 
kilometrelik bir kanaldır. Güneş 
Sistemi'ndeki en uzun kanal. En yakın 
rakibi ise baştan sona 6,650 kilometre 
uzunluğundaki Mısır'daki Nil Nehri. 1 

ila 3 kilometre genişliğindeki Baltis 
Vallis'in hızlı hareket eden lav akıntıları 
tarafından oluşturulduğu düşünülüyor. 
Bu kanal, kıvrıla kıvrıla akan bir nehri 
andırıyor. 


DEV KANYON 


Satürn'ün uydusu Tethys, yüzeyinin dörtte // 
üçü boyunca uzanan ve Ithaca Chosma; 
adı verilen 2.000 kilometre uzunluğunda bir 
kanyon tarafından yarılmıştır. Oluşumlundi 
arkasındaki tarih bilinmiyor, ancak x. h 
kilometre genişliğindeki çatlağın uydi м) 
soğurken oluşmuş olâbileceği vay 

yarımküresinde geniş Ocysseüş Кг 


çıkmış olabileceği, düşünülüyi 
t М 


BOYALI UYDU 


Satürn'ün uydusu lapetus'un 
yüzeyi yarı siyah yarı beyazdır. 
Bu durum ona boyalı uydu 
lakabını kazandırdı. Tuhaf 
renginin, diğer uydular ў 
tarafından yüzeyine püskürtülen 
lerden kaynaklandığı 
düşünülüyor. Koyu renkli madde 
Güneş tarafından ısıtıldığında, 
içinde hapsolmuş buz buhara 
dönüşerek geride sadece isli 
kalıntıları bırakıp "boyanın" parlak 
buzla kaplanmasını önlüyor. 


DEV UYDU 


Küçücük boyutuna rağmen, Plüton 
hâlâ kendi başına bir mucize. Bu 
küçük kaya ve buz topu ABD'nin içine 
sığacak büyüklükte olmasına rağmen 
beş uyduya sahip olmayı başarmış. 

nl En büyüğü olan Charon, neredeyse 
og MÜCEVHER KUTUSU e 

: © ” da onu Güneş Sistemi'ndeki ana 

NGC 3603, Samanyolu'nd n büyük i cismine göre en büyük 
genç yıldız kümelerinden birine ev sahipliği uydu yapiyor. 
yapıyor. Dünya'dan sadece 20.000 ışıkyılı 3 
mesafede bulunan bu açık küme, NASA 
tarafından çekirdeğinde yer alan üç büyük 
WolfRayet yıldızı nedeniyle bir 'mücevher 
kutusu" olarak tanımlanıyor. Sıcak genç 
yıldızlar toz örtüsünü temizleyebildikleri için 
çevrelerindeki hidrojen gazını morötesi ALTI LI 


Işıkla aydınlatıyorlar. 


İkizler takımyıldızındaki Castor pek de göründüğü 
gibi değil. Aslında altı yıldızdan oluşan karmaşık 
bir sistem. Castor A ve Castor B bir ikili sistem, 
ancak her birinin etrafında cüce yıldızlar Castı 
Aa ve Castor Bb dolanıyor. Dört yıldızdan oluşan 
bu sistemin etrafında ise Castor C olarak bilinen 
bir başka cüce yıldız çifti dolanıyor. 


ALL ABOUT 


HİSTORY 


TAM 11 ÜLKEDE YAYIMLANAN VE DÜNYANIN 
EN e OKUNAN TARİH DERGİSİ TÜRKİYE'DE 


E [ANNIBAL 
| | DÜŞMANI aW С 


f Roma Cumhuriyeti'ni dize getiren _ r “ər BAYİLERDE! 


askeri zekâ, öfke ve savaş filleri 


Beethoven ın 
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Sürükleyici hikâye anlatımı, 
muhteşem fotoğraflar ve illüstrasyonlarla 
GEÇMİŞİ KEŞFEDİN! 


Online satın almak irin: www.dergiburda.com 


Jon Lomberg'in 


Galaktik Gelgit Yıldız Akımları 


on on yıllarda astronomlar, 

Samanyolu da dahil olmak 

üzere galaksilerin yörüngesinde 

dolanan garip yıldız akımları 

tespit ettiler. Bu büyük keşif güzel 
görünmesinin yanı sıra galaksilerin nasıl 
oluştuğu ve evrimleştiğine dair anlayışı- 
mızı dageliştirdi. 


YILDIZ AKIMLARI 

Gelgit yıldız akımları küçük uydu galaksi- 
lerle ve galaksilerin yörüngesinde dola- 
nan yıldız kümeleriyie ilişkili; 
Samanyolu'nun kendi küresel kümeleri 
Omega Centauri (NGC 5139) veya 
Palamar 5 bunun örnekleri. Bu birliktelik, 
gelgit yıldız akımlarının kökenine dair bir 
ipucu veriyor Bunun çarpıcı bir örneği 


Şemsiye Galaksisi (NGC 4651). Bu galaksi- 
nin 100.000 ışıkyılı uzunluğundaki şemsi- 
yesi, galaksinin kendisine çok yaklaşan 
daha küçük bir galaksiden sıyrılan bir 
gelgit yıldız akımı. 

Galaksilerin yamyamlık yoluyla büyü- 
düğünü onlarca yıldır biliyoruz. Büyük 
galaksiler daha küçük olanları çeker ve 
yutar Küçük bir galaksi daha büyük bir 
galaksinin yörüngesine girdiğinde, daha 
büyük galaksinin çekim gücü küçük 


galaksideki yıldızların yörüngelerini etkiler. 


Bu da küçük galaksinin yıldızlarını asıl 
yuvalarından kopararak daha büyük 
galaksinin etrafındaki bir yörüngeye düş- 
melerini sağlar. Birkaç yörünge ve milyar 
larca yıl sonra, küçük galaksinin tüm 
"gevşek" yıldızları ve küresel kümeleri, onu 


ÜSTTE: Omega Centauri gibi yaklaşık 10 milyon kadar yıldız 
içeren küresel yıldız kümeleri genellikle galaktik gelgit yıldız 
akımlarının kaynağıdır. 


SOLDA: Jon Lomberg'in Galaktik Gelgit Yıldız Akımları ideal 

bir galaksiyi, onu çevreleyen parlak bir yıldız akımı ile tasvir 
ediyor. Dergiyle birlikte hediye ettiğimiz bu özel poster, 
galaktik gelgit yıldız akımlarını gösteren ilk ve tek sanat eseri. 
Bu yıldız akımları, galaksilerin nasıl büyüd 
girdiğini anlamamıza yardımcı olan önemli bir keşif. 


nü ve etkileşime 


esir alan galaksinin halesindeki yıldızlarla 
karışır 

Bu aynı zamanda şu anda 
Samanyolu'nun yörüngesinde dolanan en 
büyük iki uydu galaksi olan Macellan 
Bulutları'nın da nihai kaderi olacak. Şu 
anda bilinen bazı galaktik küresel küme- 
ler aslında bu türfeshedilmiş uydu galak 
silerin çekirdekleri olabilir. Gerçekten de, 
Samanyolu bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl 
sonra Andromeda Galaksisi ile birleşerek 
daha da büyük bir galaksi oluşturdu- 
ğunda, kendi galaksimiz de eninde 
sonunda Macellan Bulutları'na benzer bir 
kaderi paylaşacak. 


YILDIZLARIN İZİ 
2001 yılında gökbilimci David Martinez- 
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Delgado, Samanyolu'nun uzak tarafın- 
daki küçük bir uydu galaksinin gelgit 
yıldız akımını inceliyordu: 1995 yılında 
Rodrigo Ibata tarafından keşfedilen 
Sagittarius Cüce Galaksisi. Akımın boyut- 
larını gösteren çalışma, Yay akımının 
aslında galaksimizin diskinin etrafını 
tamamen sardığına dair ilk kanıtlardan 
bazılarını sağladı. 

Bu başarıdan ilham alan Martinez- 
Delgado, amatör teleskoplarla diğer 
galaksilerin ultra derin görüntülerini 
çekerek Samanyolu'nun galaktik komşu- 
luğu olan Yerel Grup dışındaki gelgit yıldız 
akımlarını araştırmak için astrofotoğrafçı 
R. Jay GaBany ile bir araya geldi. Bugün, 
onlar ve diğer deneyimli astrofotoğrafçı- 
lar, Yıldız Gelgit Akımı Araştırması'nın bir 
parçası olarak akımları keşfetmeye 
devam ediyorlar. 

Bu yıldız akımları bize çok şey anlata- 
bilir. Ama önce ne söylediklerini anlama- 
һу. 

Yakın galaksilerdeki gelgit yıldız akım- 
larının gözlemleri, evrenimizde karanlık 
maddenin varlığını öngören kozmolojik 
simülasyonları doğrulamak için kilit 
öneme sahip. Şu anda devam eden 


Şemsiye Galaksisi olarak da bilinen NGC 4651, 
adını bir tarafa doğru uzanan soluk, şemsiye 
şeklindeki gelgit yıldız akımından alıyor. 
Akıma yakından bakıldığında (iç kısım), 
yıldızları daha büyük olan Şemsiye Galaksisi 
tarafından çekilen küçük bir galaksinin 
çekirdek kalıntısını gözler önüne seriyor. 


araştırmalar, bu akımlardaki yıldızların 
beklenen yörüngelerinden sapıp sapma- 
dıklarını inceliyor; bu da daha büyük 
galaksinin büyük ve genişletilmiş hale- 
sinde karanlıkmaddenin varlığına işaret 
edebilir. 

JeonLomberg bu konuda şunları söy- 
lüyor:"Sanat ve bilim işbirliğinin mükem- 
mel bir örneği olan bu resmi yapmamı 


minnettarım. Yıldız akıntılarını seviyorum; 
galaksinin hassas kedi bıyıkları gibiler, 


NGC 5907, uzun süredir kayıp olan bir 
uydu galaksinin kalıntıları olan yıldız 
halkalarıyla çevrili. Bu derin görüntü, 
güney-orta New Mexico dağlarındaki özel 
bir gözlemevinde, 0,5 metrelik bir yansıtıcı 
teleskop ve 11 megapiksellik bir kamera 
ile üretildi. 


Son Lomber 


Jon Lomberg'in“Samanyolu'nun Portresi” 
adlı eseri, galaksimizin etrafındaki Sagittarius 
Cüce Galaksisi'nden kaynaklanan gelgit 
yıldız akımını da içeriyor. 


bizegöremediğimiz şeyleri gösteriyorlar. 
Buresmetmeye değer bir şey! Uzay 
sanatçıları bilimsel keşiflere bu şekilde 
katıldıkları için ayrıcalıklı ve heyecanlıdır- 


lar. 
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Çokluevren ) 


Tüm evrenimiz birçok 
evrenin sadece küçük 
bir parçası olabilir 
mi? Kanıtlar giderek 
artıyor... 


ğer farklı kararlar vermiş 
olsaydınız hayatınızın ne 
kadar farklı olabileceğini 
hiç merak ettiniz mi? 
Ne olabileceğini asla bilemezsiniz, 
ancak inanılmaz bir şekilde, tüm bu 
"ya olsaydı" senaryoları bir yerlerde 
gerçekleşmiş olabilir. Son birkaç yıldır, 
evrenimizin diğerleri arasında sadece 
küçük bir baloncuk olduğu çokluevren 
teorisi giderek güç kazanıyor. 

Pek çok insan için çokluevren 
terimi, bazıları bizimkinden çok az 
farklılık gösteren paralel gerçeklikleri 
çağrıştırır. Bu tür bir çokluevren 
gerçekten de kuantum mekaniğinin 
“çoklu dünyalar" yorumu tarafından 
öngörülüyor. Bu, evrenin en küçük 
ölçeklerde nasıl işlediğine dair garip 
ama son derece başarılı bir model. 
Modelde olası her kuantum durumu 
yeni bir evren oluşturuyor. Başka bir 
deyişle, fiziksel olarak mümkün olan 
her eylem, gerçekleşebilecek her 
seçim, bir yerlerde gerçekleşebilir ve 
gerçekleşecektir. 

Bu tür paralel evrenler var olabilir 
ve kuantum mekaniğinin bu “çoklu 
dünyalar" yorumunu çağrıştıran 
kanıtlar bir gün bulunabilir, ancak 
bunlar hiçbir zaman gözlemlenemez 
çünkü evrenimizden güçlükle 
kavrayabileceğimiz şekillerde 
ayrılmış olurlar. Matthew Kleban gibi 
kozmologlar bunun yerine daha somut 
bir çokluevren biçimiyle ilgileniyorlar; 
mevcut evrenimizin ötesinde, ancak 
yine de hakkında bilgi edinebileceğimiz 
bir şey. New York Üniversitesinde fizik 
profesörü ve önde gelen çokluevren 
teorisyenlerinden biri olan Kleban, 
"Kozmolojide Dünya'daki ufka çok 
benzeyen bir ufkumuz var" diye 
açıklıyor. "Okyanusta bir adadaysanız 
ve en yüksek noktaya tırmanırsanız, 
görebileceğiniz sonlu bir mesafe vardır 
ve bu ufkun ötesinde ne olduğunu 
doğrudan görerek bilemezsiniz. Ancak 
yine de bu konuda bilgi edinebilirsiniz; 
üzerinde bazı bitkilerin yetiştiği bir 
kütüğün adanıza doğru yüzerek 
gelmesi gibi. Ufkun ötesinden bir şeyler 
öğrenebilirsiniz çünkü çeşitli sinyaller 


Giles Sparrow 
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ŞİŞME ÇOKLUEVREN İÇİN BİR KANIT MI? 


Büyük Patlama 

Yaklaşık 13,8 
milyar yıl önce, 
evrenimiz sonsuz 
yoğunluktaki bir 
tekillikten doğdu. 


2. mikrodalga 
arka alan ışınımı 
Büyük Patlama'dan 

380 bin yıl kadar sonra, 
elektron olarak bilinen 
atomaltı parçacıklar 
fotonlarla etkileşecek 
kadar soğudular. Evren 
saydam bir hale geldi ve 
kozmik mikrodalga arka 
alan ışınımı ortaya çıktı. 


Karanlık 

çağlar 
Karanlık hidrojen 
bulutları 
soğuyarak 
bir araya 
kümelenmeye 
başladı. 


İlk yıldızlar 

Gaz bulutları 
çöktü ve ilk 
yıldızlarda füzyon 
başladı. 


Şişme 


ya oluşumu 

Kütle çekimi galaksilerin 
oluşmasını, birleşmesini 

ve sürüklenmesini sağladı. 
Karanlık enerji evrenin 
genişleme hızını artırdı 
ancak bu artış oranı ilk 
şişmeden daha yavaş. 


Şişme teorisine göre, evren Büyük 
Patlama'dan sonra saniyenin çok küçük 
bir bölümünde hızla genişledi. Kozmosun 
şişmesini gözünüzde canlandırmanın 

en kolay yolu bir balonu şişirip üzerine 
galaksiler çizmektir; balona hava üflerken 
galaksilerin birbirinden uzaklaştığını 


göreceksiniz. 
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ufkun ötesinden size ulaşabilir." 

Evrenimiz söz konusu olduğunda, 
bu ufuk Dünya'daki ufuktan çok daha 
uzakta: bizden her yönde yaklaşık 46,5 
milyar ışıkyılı mesafede. Evrenin bu 
görünür kenarı, ışığın sınırlı hızından ve 
evrenin Büyük Patlama'dan itibaren hızla 
genişliyor olmasından kaynaklanıyor. 
Mevcut en iyi ölçümlere göre Büyük 
Patlama 13,8 milyar yıl önce gerçekleşti 
ve bu nedenle biz sadece saniyede 
299.792 kilometre hızla hareket eden 
ışığını bize ulaştırmak için zamanı 
olan cisimleri görebiliyoruz. Evrenin 
ilk zamanları çok yoğun olduğu 
için, ilk ışık ancak 380.000 yıl sonra 
oluştu. Genişleyen uzaydaki uzun 
yolculuğunda gözle görünmeyen 
mikrodalga ışınımına dönüşen bu ışık, 
doğrudan gözlemleyebildiğimiz en uzak 
şey. Bu kozmik mikrodalga arka alan 
(KMA) ışınımı, çokluevren kanıtlarının 
araştırılmasında kilit bir role sahip. 
Gerçek uzaklığının 46,5 milyar ışık 
yılı olduğu tahmin ediliyor, çünkü en 
uzaktaki ışık 13,8 milyar yıldır seyahat 
ediyor olsa da, hareket ettiği uzay 
bu süre zarfında genişleyerek bizden 
uzaklaştı. 

Kleban "Ufkun ötesinde ne olduğunu 
bilmiyoruz," diye sözlerine devam 
ediyor, "ancak yapabileceğimiz şey 
görebildiklerimizden yola çıkarak 
tahminlerde bulunmak. Bu büyük 
ölçeklerde, evren hemen hemen 
homojen ve izotropiktir, yani her 
yönde hemen hemen aynıdır. 
Görebildiğimizden çok daha büyük, 
daha geniş bir evren olduğu kesin, 
ancak bu çok ilginç bir şey değil, 
kozmolojik ilke dediğimiz modern 


kozmolojinin temel bir varsayımıdır.” 

Uzay-zamanın bu uzak noktalarının ne kadar 
uzandığı merak uyandırıcı bir soru ve bu sorunun 
cevabı uzayın şekline bağlı. Bu konuda tahminler, 
uzayın bir küre gibi içe doğru kıvrıldığı kapalı ve 
sonlu bir evren için gözlemlenebilir evrenin yaklaşık 
250 katı ile, uzayın bir eyer gibi dışa doğru kıvrıldığı 
düz ya da açık bir evren için ise sonsuz boyutlar 
arasında değişiyor. Uzay ne kadar genişlerse 
genişlesin, bu geniş evrenin bazı kısımlarının 
temelde bizimkine benzer olmasını bekleriz. Eğer 
evren gerçekten sonsuzsa ya da sonsuza yakınsa, 
evrenin bizden çok uzakta, bizim gözlemlenebilir 
evrenimize tıpatıp benzeyen kısımlarının olmasını 
bekleyebiliriz. 

Bu kopya evrenler ve içlerinde yaşayacak 
olan bizlerin kopyaları ne kadar uzakta olabilir? 
Gözlemlenebilir evrenimiz 46,5 milyar ışıkyılı 
yarıçapıyla 10118 parçacık için yeterli alana 
sahip. Bu parçacıkların düzenlenebileceği tüm 
farklı yolları hayal etmeye çalışın: matematik 
bize tüm bu parçacıkların 2 üzeri 101" farklı 
düzenlemesi olduğunu, yani paralel varoluşlar 
yaşayan kopyalarımızla başka bir kopya evrenle 
karşılaşmadan önce 10 üzeri 10 metre (bu 
inanılmaz büyük bir sayı) geçmemiz gerektiğini 
söyler. Bu çok uzun bir yol. Karşılaştırmak gerekirse, 
gözlemlenebilir evrenimiz sadece 8,8x10?” metre 
genişliğinde ancak evren sonsuz büyüklükteyse, o 
zaman evrenimizi oluşturan parçacıkların belirli bir 
düzeninin defalarca kez tekrarlanması için yeterli 
alan var demektir. 

Peki ya başka bir tür çokluevren varsa? 
Örneğin, evrenlerin baloncuklar gibi ortaya çıktığı 
ve bizimkinden radikal bir şekilde farklı olma 
potansiyeline sahip olduğu bir evren? Kleban ve 
pek çok meslektaşını büyüleyen bu ilginç olasılığın 
temelinde sonsuz şişme adı verilen bir kavram 
yatıyor: “Günlük yaşamda maddenin hallerine 


“Görebildiğimizden çok daha 
büyük, daha geniş bir evren 
olduğu kesin” Matthew Kleban 


Çoklu bir evrende 
yaşadığımıza ve 
birden fazla Büyük 
Patlama'nın başka 
evrenleri 
oluşturduğuna dair 
kanıtlar giderek 
artıyor 


New York 
Üniversitesinde 
fizik profesörü olan 
Matthew Kleban, 
çokluevrende 
yaşıyor 
olduğumuzu 
düşünüyor 
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Özel dosya 


Planck teleskobu, Hollanda'daki Avrupa 
Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezinde 
(ESTEC) testler için hazırlanıyor 


aşinayız; örneğin bir su po 
molekülünü düşünürseniz, ger evren 


bu sıvı su, buz veya buhar sonsuzsa, 

olabilir. Ancak temel fizikte А ili 
farklı halleri olan şeyler gözlemlenebilir 
sadece madde değil, evrenimize 
etrafımızdaki her şey, uzay birebir benzeyen 
kısımlarının 


ve zamanın kendisidir. Sicim 
teorisi gibi teoriler, buzun 
suyla farkından çok daha 
fazla farklılık gösteren çok 
sayıda farklı hal öngörüyor. 
Böylesine evrenler farklı fizik 
yasalarına sahip olacaklardır. 
Örneğin, elektronlar ve kuarklar gibi kozmosun 
temel parçacıkları başka bir fazda var olmayabili 
Farklı bir biçime ya da elektrik yükü ve kütle gibi 
farklı özelliklere sahip olabilirler. Bu farklı fazlar 
birçok modern kozmoloji teorisinin genel bir 
özelliğidir.” 

Bir evreden diğerine değişebilecek çeşitli 
özellikler arasında boş uzaya nüfuz eden vakum 
enerjisinin g de yer alıyor. Geçti: 
yıllarda astronomlar, evrenimizde karanlık enerji 
olarak bilinen bu olgunun küçük bir miktarının 
kozmosun genişlemesini hızlandırdığına dair güçlü 
kanıtlar keşfettiler. Ancak diğer fazlarda bu enerji 
hiç olmayabilir, çok daha güçlü olabilir veya 
negatif bir değere bile sahip olabilir. Görünüşe 
göre bu, bu tür bir çokluevrende yeni evrenler 
yaratmanın anahtarı olabilir. Tüm bu farklı fazlar 
var olabiliyorsa, (buz, su ve buhar arasında olduğu 
gibi) bunlar arasında da geçişler olmalıdır. 

Kleban bunu şöyle açıklıyor: "Başlangıçta her 
yerde tek bir faza sahip olan bir evreniniz olabilir, 
ancak farklı fazlardaki baloncuklar, şampanyadaki 
baloncuklar gibi kaçınılmaz olarak rastgele ortaya 
çıkacaktır. Belirli bir fazın pozitif ya da negatif 


olmasını bekleriz" 


ÇOKLUEVREN 
TÜRLERİ 


Çokluevrenin, uzay-zamanın 
görünmeyen bölgelerinden 
karmaşık yapılara kadar 
dört farklı seviyesi var 


1. SEVİYE 


Özdeş bir Dünya 


En basit çokluevren, kesin olarak var olan evrendir. 
Büyük Patlama modeli, evrendeki her noktanın 
etrafında, evrenin genişlemesi ve ışığın evrenin 
şeffaf hale gelmesinden bu yana geçen 13,8 milyar 
yilda kat edebildiği mesafe ile sınırlı bir "Hubble 
hacmi" olduğunu söylüyor. Pratikte bu, Hubble 
hacmimizin 93 milyar ışıkyılı genişliğinde bir küre 
olduğu anlamına geliyor, ancak görebildiğimizin 
çok ötesine uzanan daha birçok Hubble hacmi 
var. Eğer evren kapalı bir geometriye sahipse, 
uzay kendi etrafında döndüğü için bu sayı sınırlıdır. 
Ancak evren açıksa, büyük olasılıkla göründüğü 


gibi, her biri bir evren içeren sonsuz sayıda Hubble 
hacmi olabilir, yani oralarda bir yerlerde Dünya ile 
neredeyse aynı olan başka gezegenler var olabilir. 


dy. 
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2. SEVİYE 


Ulaşamadığımız genişleyen evren 


Parçacık fiziğinin temel yasalarını açıklamayı 
amaçlayan potansiyel bir teori olan sicim teorisi, 
uzay-zamanın en az on boyutu olduğunu ve bizim 
evrenimizde bunlardan sadece dördünü (uzayın üç 
boyutu ve zaman) deneyimlediğimizi öne sürüyor. 
Diğerleri birbirlerinin etrafında sıkıca kıvrılmış 
durumda, bu yüzden onları algılamıyoruz. Ancak 
bizim boyut düzenlememiz, pek çok olası düzenden 
yalnızca biri: doğru koşullar sağlandığında, önceden 
var olan bir düzenin içinde yenileri ortaya çıkabilir 
ve sonra ışık hızında hızla genişleyerek tamamen 
ulaşılmaz hale gelebilirler, Bu sonsuz şişme 

teorisi, farklı boyutlara ve fizik yasalarına sahip 
potansiyel olarak sonsuz sayıda kabarcık evrene yol 
açmaktadır. 


3. SEVİYE 


Gelecekteki benliğiniz 


Kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumuna 
göre, sonuçlar arasındaki her karar anı (en küçük 
mikroskobik ölçekte bile) evrenin karşılıklı olarak 
gözlemlenemeyen iki gerçekliğe ayrılmasına neden 
olur. Bu, sicim teorisi tarafından tanımlanan uzayda 
değil, Hilbert uzayı adı verilen sonsuz boyutlu 
geometrik bir yapıda çokluevrenlerin oluşmasını 
sağlar. Her ne kadar çoklu dünyalar yorumunun 
daha kapsamlı ya da kabarcık modelinden 

daha çeşitli bir çokluevrene yol açabileceğini 

hayal etseniz de, gerçekte her üçü de sonsuz 
olduğundan, aynı çeşitlilik ortaya çıkacaktır. Hatta 
bazı fizikçiler, kuantum mekaniği belli bir şekilde 
çalışıyorsa, çokluevrenin çoklu dünya versiyonunun 
biçimsel olarak daha sıradan "tek geometrili' 
versiyonlara eşdeğer olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
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4. SEVİYE 


En garip evren 


Kendi evrenimizin bir uzantısı olarak, birbirine bağlı bir 
dizi baloncuk veya sonsuz boyutlardan oluşan çokluevren 
fikirleri yeterince tuhaf değilmiş gibi, Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsünden kozmolog Max Tegmark, tüm 

bu 'alt düzey” çokluevrenlerin, "nihai topluluk” adı 

verilen kapsayıcı bir matematiksel çokluevrenin sınırlı 
örnekleri olduğunu savunuyor. Bu, terminolojinin dağınık 
ayrıntılarından soyutlanarak tamamen matematiksel bir 
tanıma dönüştürülebilen tüm olası çokluevrenleri kapsar 
ve bu nedenle tüm alt düzey çokluevrenlerin yanı sıra 
hâlâ keşfedilmeyi bekleyen diğer türleri de içerir, Ancak 
bu, Tegmark'ın, tüm çokluevrenin matematiksel bir yapı 
olduğu ve bilinçli varlıkların fiziksel gerçekliği sadece 
algılarında yaşadığı şeklindeki yarı felsefi argümanının 
yalnızca bir parçası. 
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vakum enerjisine sahip olup olmayacağı bir tür 
yazı tura oyunudur. Fakat bu durumda dahi en 
azından bazıları pozitif olacaktır. Vakum enerjisi 
büyükse, kabarcık üstel olarak genişler, saniyenin 
bir kesrinde iki katına çıkar, ondan sonra tekrar 
iki katına çikar ve bu böyle devam eder. Hacim 
bu bölgelerde aniden genişleyecektir. Eğer bu 
fazlar kararsızsa, o zaman içlerinde kabarcıklar 
ortaya çıkacaktır; işte buna sonsuz enflasyon 
diyoruz." Kleban'ın da kabul ettiği gibi bu oldukça 
zihin açıcı bir kavram: "Tüm bunlar doğruysa, bu 
baloncuklardan birinin içinde olabiliriz ve dışında 
muhtemelen son derece egzotik, büyük olasılıkla 
çok hızlı şişen ve farklı fizik yasalarına, hatta 
belki de farklı boyut sayılarına sahip bir şey var 
demektir. Baloncuğumuzun duvarının ötesine 
geçtiğinizde, çokluevren hiç de sıkıcı ve izotropik 
değil." 

Sonsuz şişme, kozmosumuzla ilgili en büyük 
gizemlerden birini açıklayabilir. Evrenin özellikleri 
yaşam için son derece hassas bir şekilde 


“KMA'da kabarcık çarpışmalarına benzeyen 
bazı anomaliler Var“ Matthew Kleban 


ayarlanmış gibi görünüyor. Eğer kütle çekim sabiti 
biraz daha güçlü, bir elektronun yükü biraz daha 
küçük ya da parçacıkları birbirine bağlayan kuvvet 
biraz daha zayıf olsaydı, yıldızlar ve gezegenler 
oluşamazdı; biz de burada olamazdık. Her şey 
Goldilocks'un yulaf lapası gibi tam kıvamında ve 
şimdiye kadar kimse bunun nedenini açıklayamadı. 
Ancak, eğer hepsi birbirinden biraz farklı özelliklere 
sahip sonsuz sayıda kabarcık evren varsa, о 
zaman özelliklerin tam olarak doğru olduğu bir 
evren (bizimki) mutlaka vardır ve bu da neden var 
olabildiğimizi açıklar. 

En büyük sorulardan biri, teoriyi doğrulayacak 
ya da en kötü ihtimalle böyle bir şeyin söz konusu 
olamayacağını ortaya koyacak kanıtlar bulmayı 
umut edip edemeyeceğimiz. Çokluevren teorisinin 
kanıtlanamayacağı ya da çürütülemeyeceği 
fikri, şüphecilerin yaygın bir eleştirisi oldu. Bu 
aynı zamanda Klebanin çalışmalarının ve 
araştırmalarının çoğunu yoğunlaştırdığı bir alan. 
“Teorinin güzel yanı, gözlemsel sonuçlarının da 
olması. Eğer bize yeterince yakın başka baloncuklar 
oluşursa, o zaman kendi baloncuğumuzla 
çarpışabilirler. Mevcut teknolojimizle bu sonuçları 
tespit etmek çok zor, ancak imkânsız değil. En 
azından ne göreceğimizi ve dolayısıyla neye 
bakacağımızı bilebiliriz," diye açıklıyor Kleban. 
“Teori hem test edilebilir hem de yanlışlanabilir 
tahminlerde bulunuyor. Baloncuğumuzun açık 
bir uzaysal geometriye sahip olması gerektiğini 
öngörüyor. Eğer evrenimizin geometrisini ölçersek 
ve kapalı olduğu ortaya çıkarsa, o zaman bu her 
şeyi yanlışlayacaktır." 

Peki başka bir baloncukla çarpışmanın evrenimiz 


Çokluevren varsa 
ne göreceğimiz 
üzerinde çalışmak, 
ne arayacağımızı 
bilmemize yardımcı 
olacaktır 


Avrupa Uzay 
Ajansı'nın 
feshedilen Planck 
uydusundan elde 
edilen veriler 
çokluevren teorisini 
kanıtlamak için 
kullanılıyor 


Planck, KMAnın 
şimdiye kadarki en 
doğru haritasını 
çıkarmak için 
gökyüzünü taradı 
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Çokluevren , 


üzerinde ne gibi izleri olabilir? Tahmin edebileceğiniz gibi, iki evren 
arasındaki bir çarpışma oldukça yüksek enerjili bir olaydır. Kleban, "Bu 
baloncukların duvarları son derece sert ve ışık hızına çok yakın hızlarda 
hareket ediyor çünkü genişlemelerini sağlayan bir kuvvet var," diye 
heyecanla belirtiyor. "Kabarcık doğal olarak genişlemek ve etrafındaki 
vakum enerjisini tüketmek istiyor. Bu, duvarın kinetik enerjisine dönüşür, 
böylece hızla ilerleyerek çarpışırlar. Sonuç, kendi baloncuğumuza enjekte 
edilen bir enerji dalgasıdır. Bu dalga “kozmik uyanış” adını verdiğimiz 
bir olguyla evrenimiz boyunca yayılır. Her şey bundan etkilenir ama en 
önemlisi kozmik mikrodalga arka alan ışınımıdır. Bakmak istediğimiz 
şey bu; çünkü bu en eski ve en uzak ışık, dolayısıyla bu tür bir olaydan 
etkilenmek için en fazla zamana sahip.” 

Çoğu simülasyona göre, evrenler arasındaki bir çarpışma, KMA'nın 
normalde rastgele olan dağılımında biraz daha yüksek sıcaklıkta bir 
halka ve farklı polarizasyonda bir ışık (rastgele düzenlenmiş dalgalar 
yerine belirli yönde hizalanmış dalgalar) olarak görünecektir. "Şimdiye 
kadar bu tür çarpışmalar için güçlü bir kanıt bulamadık, ancak KMA'da 
kabarcık çarpışmalarına benzeyen bazı anomaliler var. Onları çok 
ciddiye almıyorum, ama orada gerçekten tespit edilebilirliğin eşiğinde 
bir şey olduğunu hayal edin. Bu şey, marjinal öneme sahip bir anomali 
üretecektir. Planck'tan tüm gökyüzünü kapsayan bir kutuplaşma haritası 
şeklinde yeni ve önemli bir veri bekliyoruz. Bu, sıcaklık haritalarından 
kısmen bağımsız bir veri parçası. Belirli türdeki kabarcık çarpışmalarının 
polarizasyonda çok belirgin bir izi olacaktır." 

Eğer evrenimiz çokluevrendeki sonsuz sayıdaki evrenden yalnızca biri 
olarak ortaya çıkarsa, bunun kozmoloji üzerindeki etkileri çok büyük 
olacak. Artık uzay ve zamanın 13,8 milyar yıl önce tek bir olayda ortaya 
çıktığını düşünmeyeceğiz; bu sadece bizim evremizin var olduğu ve 
genişlemeye başladığı noktayı işaret edecektir. Ancak Kleban'ın da 
belirtmek istediği gibi, potansiyel çokluevren çalışmalarımız henüz 
emekleme aşamasında: "Belirli çarpışma türlerine odaklanıyoruz çünkü 
gözlemleme şansımız en yüksek olanlar bunlar gibi görünüyor. Fakat 
kaçırdığımız şeyler de olabilir. Diğer bir olasılık ise henüz yapamadığımız 
ya da düşünemediğimiz tamamen farklı bir gözlem türü. Önemli olan, 
çokluevreni tespit etmenin mümkün olması. Bir şey mümkün olduğunda, 
bunu yapmanın akıllıca bir yolunu keşfedebiliriz. Henüz işin çok 
başındayız.” 


Giles Sparrow 

Uzay bilimleri yazarı 

Popüler bilim üzerine 20'den fazla kitabı bulunan Giles'in astronomi olanında 
Ilsans derecesi bulunuyor Giles aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında 
uzmanlaşmış bir editör 


Evrenimizin mevcut 
fiziksel yasaları, 
yaşamın var 
olabilmesi için hassas 
bir şekilde ayarlanmış 
gibi görünüyor 


ÇOKLUEVRENDE 
YAŞAM 


Çokluevrenin doğrulanması, yaşamın 
kökeni ve kozmostoki yerimiz hakkında 
bazı ilgi çekici soruları gündeme getirebilir. 
Mevcut anlayışımıza göre, evrenimizin 
fiziksel yasaları yaşamın ortaya çıkması 
için oldukça hassas bir şekilde ayarlanmış 
durumda. Birkaç fiziksel sabitten herhangi 
birindeki küçük bir fark, sıvı suyu çok 

daha nadir, karmaşık organik kimyayı 
çalışamaz ya do maddenin kendisini bir 
orada tutamaz hale getirebilir. Bu sorunun 
zayıf antropik ilke olarak adlandırılan 
olağan bilimsel çözümü, basitçe, evrenin 
yasaları gözlemlediğimiz özel davranışlara 
sahip olmasaydı, onları görmek için 
etrafta olmayacağımızı, bu yüzden bu 
kadar şaşırmamamız gerektiğini söyler. 
Güçlü antropik ilke bir adım daha ileri 
giderek, evrenin bir nedenden ötürü, 
bilinçli gözlemcilerin varlığının evrenin 

var olması için bir gereklilik olmasından 
dolay, mevcut yaşam dostu parametreler 
kümesi gibi bir şeye yol açması gerektiğini 
varsayar. 

Eğer bu even, sonsuz bir çokluevren 
içinde sadece bir tanesiyse, bu durum 
tartışmanın şartlarını önemli ölçüde 
değiştirebilir. Kendi parametrelerimizle 
ortaya çıkan bir evrenin olasılığı son 
derece olasılık dişi bir durumdan 
tam bir kesinliğe yükselecektir. Ancak 
aynı zamanda başka herhangi bir 
parametre kombinasyonunun olasılığı do 
yükselecektir. Peki bu diğer ewenlerde 
yaşam Var olabilir mi? Bazı araştırmacılara 
göre, yaşam daha önce düşünüldüğünden 
çok daha sağlam olabilir. Çeşitli temel 
sabitlere sahip evrenlerin evrimini 
incelemek için bilgisayar simülasyonları 
kullanan araştırmacılar, maddenin ve 
karbon kimyasının kararlı biçimlerinin 
şaşırtıcı çeşitlilikteki durumlarda ortaya 
çıkabileceğini buldular. 
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GELECEĞİN 2 
TEKNOLOJİLERİ 


DERİN YÖRÜNGE GÖZLEMEVİ- 


Güneş'i dev bir mercek olarak kullanabiliriz -ancak Güneş  “—”. 
. .... . ЕЧ . А 0 
Sistemi'nin çok uzaklarına bir teleskop-göndermemiz gerekiyor... 
ütle çekimsel merceklenme: adı verilen uzayın dış kısımlarını gören bir mercek * ? 
bir teknikle çalışan Hızlı Giden Döngüsel olarak kullanılabilecek. 6 6 ` * 
Astronomik Mercek (FOCAL), uzayın Güneşin kütle çekimsel merceğinden ” . 
daha derinlerini hiç olmadığı kadar iyi faydalanabilirsek, evrenin erken + ? 
görmemizi sağlayacak. Uzaktaki nesneleri devasa dönemlerini görebilir ve Alpha Centauri 
büyütme oranlarında görüntüleyebilecek olan gibi sistemlerdeki uzak ötegezegenleri M 
teleskop, mümkün olan en büyük büyütme alanı görüntüleyebiliriz. FOCAL'ın ana © FOCAL uzayın > 
için Güneş'ten 550 ila 1.000 astronomi birimi (AB) O hedeflerinden ikisi Kuiper Kuşağı derinliklerini У | 
uzaklıkta yer alacak. İlk olarak SETİ astronomu ve Oort.Bulutu. Teleskobun hayata görecek şekilde... 
Claudio Maccone tarafından 1992 tarihli bir geçirilebilmesi için yeni itici güç tasarlanacak, * * 
makalede tasarlanan FOCAL, 2000 yılında Avrupa sistemlerine ihtiyaç duyulacağı açık, ancak ilk görevi 
Uzay Ajansı'na resmen önerildi ve Maccone zira kat edilmesi gereken tahmini kinder 
tarafından 2010 yılında Uluslararası Astronotik mesafe Güneş'ten Plüton'a olan Bulutu ve Kuiper 
Kongresi'nde (IAC) sunuldu. mesafenin 14 katı. Kuşağı'nı incelemek * 
Teleskobun büyütmesi, Einstein'ın görelilik à 
teorisini kullandığı 1936 tarihli bir çalışmasındaki š 
fikre dayanıyor ve uzay-zamanı bozarak çalışıyor. + 
Bu fikir 1964 yılında Sidney Liebes'in matematiksel > p 
kütle çekimsel odaklanma teorisi ve ardından * 
1978 yılında astronom Dennis Walsh tarafından . 
ikiz kuasarların kesfedilmesiyle geliştirildi. ” * 
Teleskobun hareketinin klasik Newton mekaniği Š 
değil, özel görelilik bağlamında incelenmesi 
çok önemli. Çünkü Newton'un öğretilerinin ө 
aksine Einstein, kütle çekiminin ışığın yönünü 
değiştirebileceğini ve FOCAL için çok önemli 
olan merceklenme etkilerine neden olabileceğini 
açıklıyor. Teleskop, gözlemek istediğimiz sistemin * 
ters yönünde gönderilmek durumunda. Bu, 
Güneş'in etrafından, merkezine belli bir mesafeden 550 ila 1.000 AB 
geçen elektromanyetik dalgaların yarattığı sapma 
açısını görüntülemek için gerekli. Böylece, FOCAL 
* 
. 
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Derin-yörünge gözlemevi 
” 


s R > 
AL nükleer enerjiyle с̧аһа? Біг elektrikli tahrik < 
sistemi, kseftön Yakıtlı bir iyori motoru veya gelişmiş 
* bir-tür güneş епе! ullanacak. 50 içinde 1.000 AB 
mesafeye ası için Dünya'yâ göre hızın sani 
100 kilometre olması gere 
„ laştığında paralaKs mesafelerini değ 
- ini nüş eğrisinin haritasini çıkaracak, bir 
eer yanma aşdmalarını inceleyecek ve” 
# ünür hale getirecek. FOCAL, verileri 
б duya iletmek için, iletişim 
eri olarak 10 Watt'lık bir lazer aktârcıya, sahip 1 
metrelik bir optik teleskop kullanabilir, s 
Uzak kızılötesi W8 milimetre-altı dalga boylarında 
250.000 kadâr galaksinin görülebileceği tahmininde 
bulurian Maccone, FOCAL gibi projelerin “zorlu 
yıldızlararası uçuş görevine .hâzırlanmak için insanlığın 
ulaşması gereken bir.sönraki en önemli hedef.” ” 
"olduğunu iddiq.ediyor. ? 


'a benzer gök 
cisimlerini ya da belki 
"de dokuzuncu gezegeni 
bulmaya çalışacak. 


ушн ۴ 

ж @ “Taç tabakası derin 
uzay gözlemleri için ” 
bir engel. İçinden 
geçen ışık dalgaları 
plazma tarafından 
bozulabilir, bi 
nedenle çalışma açısı 
bu bölgenin dışında 

“ kalmalı. 


* 


L 
“Teleskop filosu _ Я 
., @ PEvrenin hızlı ve ` 
verimli bir şekilde 
haritasını çıkarmak 
için 550 ila 17.000 
AB ârasında bir 

+ FOCAL teleskobu 
R p filosu kullanılabilir. 


€) Derin gözlem + 
Bu görev, uzayın 
derinliklerini daha 
önce hiçbir insan 
mekanizmasının 
göremediği kadar 
görecek. Bunu 


gerçekleştirrhek için yeni 


itki sistemleri gerekecek. 


4 | Sapma açisi + 
` Ë Teleskop, + 
Günes'in yanindon 
geçen ve onun M 


> tarafından bükülen 


elektromanyetik 
dalgdları 
kullanabilmek için 
Güneş'ten belirli bir 
mesafede bulunmalı. 


€ > Odak uzunluğu 

İdeal odak 
uzunluğu, Güneş'in 
kütle çekimsel 
merceğinin en 
yüksek büyütme 
alanına sahip 
olduğu 550 ile 1.000 
AB arasında. 


€ Adrian Chesterman 


EVRENİN GİZEMLERİ 


JÜPİTER'İN 
— HALKALARI NED 
BELİRGİN DEĞİL? 


Jüpiter'in ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında, gaz. ` 
devinin bir dizi kalın halkaya sahip olması gerekiyor, ancak 


durum bunun tam tersi 
CL 


üneş Sistemî'ndeki tüm 
gezegenler arasında Satürn 
görsel olarak en çarpıcı olanı. 
" Halkaları 1610 yılında Galileo 


tarafından gözlendiğinden beri, Satürn; buz „ 


ve kaya halkalarının nerede, ne zaman 
ve nasıl oluştuğunu araştırân birçok `. 
çalışmanın gündeminde oldu. Ancak 
Satürn, halkaları olan tek gezegen değil. 


Jüpiter, Uranüs ve Neptünün de halkaları * 


var fakat o kadar belirgin değiller. Jüpiter 
söz konusu olduğunda bu durum özellikle 
kafa karıştırıcı, çünkü Jüpiter Satürn'den 
%15 daha büyük ve üç kat daha fazla 
kütleye sahip. Bu anlamda, gökbilimciler 
gaz devinin komşusundan daha da 


görkemli halkalard-sahip olmasını bekliyor. 


Ancak Jüpiter'in halkaları sadece soluk bir 
görüntüden ibaret. š 
Dúrumun:neden böyle olduğunu 
keşfetmeye hevesli olanlar arasında 
Riverside; California Üniversitesinden 
gezegen astrofizikçisi Stephen Kane de 
var. Kane kısa bir süre önce Twitter'da bu 


tutarsızlığa dikkat çekerek şunları yazdı 


, ışık tutacak yeni bir çalışmayı işaret ediyordu. All 


"yer aldığı ve çok daha küçük bir gezegen olduğu 


LE 


“Jüpiter diğer tüm ‘Güneş Sistemi gezegenlerinin 
toplamından daha büyük, peki neden Satürn gibi 4 . 
önemli bir halka sistemine sahip değil?" Bu, okuyan 

birinin bir cevap vermesi umuduyla ortaya atılmış 

bir soru değildi. Uzun zamandan beri merak edilen 

bir konu olmasına rağmen,.Kane aslındâ bu konuya 


About Spacee konuşan Kane, gezegenin halkalarının ў 
çok ince olduğunu ve ancak Voyager Tin 1979'da ` 
gerçekleştirdiği bir uçuş sırasında bu halkaların $ А ` 
keşfedildiğini belirterek, "Jüpiter'in halkalarının görece ` 
eksikliği uzun zamandır bir sorun, ancak çok oz kişinin 
üzerinde düşündüğü bir konu" dedi. "Bu beni her , 
zaman rahatsız eden bir soru oldu çünkü Jüpiter diğer ` 
tüm Güneş Sistemi gezegenlerinin toplamından daha 
büyük, bu da yörüngesinde en fazla miktarda madde 
olması gerektiği anlamına geliyor.” 2 
Bu durumu ааһа da iyi bir bağlama oturtmak için 
Kane, Twittera Uranüs'ün halka sisteminin 1789'da, 
yani gezegenin astronom William Herschel tarafından 
ilk kez gözlemlenmesinden sadece sekiz yıl sonra 
keşfedildiğini de bildirdi. Üranüs'ün Satüm'ün ötesinde 


düşünüldüğünde, standart astronomik ekipmanlarla 
gözlemlenemeyen Jüpiter'in belirsiz halkalarinın 
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EVRENİN GİZEMLERİ 


“Jüpiter'in halkaları 
geçmişten günümüze 
kadar dağılmış olabilir” 
Stephen Kane 


gerçekte ne kadar sönük olduğu ortaya 
çıkıyor. Jüpiter'e bir şey olmuş olmalı, ama 
ne? 

Çalışmalarına başlamadan önce Kane 
ve yüksek lisans öğrencisi Zhexing Li, 


Jüpiter'in bugün nasıl görünebileceğine yakın olduğu için, bu gerçekten etkileyici bir manzara 
dair bir fikre sahipti: Satürn'ün olurdu!" 

etrafındakilerden daha belirgin ve görkemli Astrofizikçiler, Jüpiter'in neden bu durumda 
halkalarla çevrili bir gaz devi. Ancak dış olduğunu daha iyi anlamak için N-body simülasyonu 
Güneş Sistemi gezegenlerinin etrafındaki adı verilen ve kütleçekim kuvvetlerinin etkisi altındaki 
halka yapılarının geçici olabileceğini de cisimlerin hareketini belirlemenin yolu olan bir yöntem 
biliyorlardı, bu da Jüpiter'in evriminin kullandılar. Bu simülasyonda Jüpiterin yörüngesinin 
bir noktasında fantastik halkalara yanı sıra gaz devinin en büyük dört uydusu olan 
sahip olduğu ve daha sonra bunları Ganymede, Callisto, io ve Europanın yörüngeleri 
kaybettiği ihtimalini doğuruyor. Kane, de dikkate alınd. Kane, "Jüpiterin etrafındaki çeşitli 
"Halkaların ne kadar süre hayatta kaldığı yörüngelere küçük parçacıklar enjekte eden dinamik 
ve Satürnün halkalarının geçici olup bir simülasyon yürüttük. 1 milyon yıl ve 10 milyon yıl 
olmadığı konusunda tartışmalar devam sonra bu parçacıklara ne olduğunu araştırdık" diyor. 
ediyor, yani aslında Jüpiter'in halkaları "Sadece Galilei uydularını dahil ettik çünkü bunlar 
geçmişten günümüze kadar dağılmış büyük ölçüde Jüpiter'in düzenli ana uyduları, yani 
olabilir" diye açıklıyor. "Halka oluşumunu muhtemelen Jüpiter ile birlikte oluştular. Diğer uydular 
açıklayan mekanizmalardan biri daha küresel olmayan düzensiz uydulardır, birçoğu büyük 
küçük cisimlerin çarpışmasıdır ve Jüpiter olasılıkla Jüpiter tarafından yakalandı ve dolayısıyla 
geçmişte bu tür birçok cismi çekmiş sistemin dinamik evrimine katkıda bulunmazlar." 
olabilir. Yalnızca gezegenin kütlesine Bu küçük parçacıklar ortaya çıktıkça, bilim insanları 
dayanarak, Jüpiter için geçmişte sahip ne olacağını görmek için beklediler. Halkaların 
olduğu bir halka sistemi, Satürn'ün oluşmaya başlamasıyla birlikte uyduların da büyük 
halkalarından çok daha görkemli olmalıydı. bir etkiye sahip olduğu görüldü. Özellikle io, Europa 
Jüpiter aynı zamanda Satürn'den daha ve Ganymedein çekim kuvvetleri (bunlar Jüpiter'in 
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Jüpiter'in halkaları , 


kütlesine uygun 
dev halkaları 

olsaydı, gaz devi 
böyle görünürdü 


15 yarıçapı içindeki uyduları), 3 ila 29 Jüpiter yarıçapı 
içindeki materyalin dinamik olarak yok olmasına 
neden oluyordu. Uydular büyük halkaları tahrip ederek 
düzgün bir şekilde oluşmalarını engelliyordu. Bu etki 
Satürn'ün çevresinde daha az görülüyor. 

Satürn'ün buzlu halkaları, yörüngesindeki 
büyük uydulardan etkilenebilir. Bu etki, gezegenin 
yörüngesinden buzun fırlamasına neden olabilir. 
Satürn'ün halkaları aynı zamanda gezegenin manyetik 
alanının da etkisi altında, öyle ki NASA tüm halka 
sisteminin 300 milyon yıl içinde yok olabileceğine 
inanıyor. Gezegen halkalarının geçici doğası göz 
önüne alındığında, Jüpiter'in geçmişinde, günümüze 
kadar kaybolmuş muhteşem halkalara sahip olması 
mümkün görünüyor. Ancak durum böyle değil. Kane, 
"Simülasyonumuz, halka maddesinin çoğunun bir 
milyon yıl sonra sistemden çıktığını ve neredeyse 
tüm maddenin 10 milyon yıl sonra yok olduğunu 
gösterdi" diyerek halkaların önemli ölçüde büyüme 
şansı bulamadan yok olduğunu belirtiyor. "Galilei 
uydularının Jüpiter'in etrafındaki halka malzemesini 
uzaklaştırmada bu kadar etkili olması beni şaşırttı." 

Araştırmacılar Jüpiterin tüm tarihi boyunca hiçbir 
zaman büyük halkalara sahip olmadığına ya da 


en azından sadece aralıklı olarak sahip olduğuna 
inanıyor. Kane, "Galilei uyduları muhtemelen Güneş 
Sisteminin yaşı kadar süredir mevcut yörüngelerinde 
bulundular, bu nedenle Jüpiter hiçbir zaman karmaşık 
bir halka sistemini sürdüremedi" diyor. Jüpiter'in 
halkalara sahip olması, temizleme etkisinin daha 
yakın yarıçaplarda o kadar etkili olmamasından 
kaynaklanıyor. Kane, "Jüpiterin mevcut zayıf halkaları 
gezegene çok yakın ve büyük ölçüde Jüpiterin Roche 
sınırının içinde bulunuyor" diyor. "Bu da mevcut 
halkaların Jüpiter'in aşırı kütle çekimsel etkisinin 
içinde, uyduların tedirgin edici etkilerinden korunarak 
"saklandığı" anlamına geliyor." 

Peki Satürn'ün uyduları çok daha az etkiye sahipken, 


James Webb 
Uzay Teleskobu, 
Satürn'ün 


halkalarından daha 


ince olmalarına 


rağmen Jüpiter'in 


halkalarını 
Muhteşem bir 


şekilde görüntüledi 


1998 yılında 


çekilen bu görüntü, 


Jüpiter'in ana 
halkasını bir filtre 
aracılığıyla 
gösteriyor 
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EVRENİN GİZEMLERİ 


JÜPİTER'İN HALKALARI 


Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenini 
çevreleyen halkalara bir bakış 


J Ana halka 

Ana halkanın, aynı yörüngede 
dolanan iki küçük iç uydu Adrastea 
ve Metis'in tozlarından oluştuğu 
düşünülüyor. 


Hale 

Hale halkası, halka düzlemin 
27.000 kilometre üzerinde kalın bir 
parçacık çemberi oluşturuyor. Bilim 
insanları bunun elektromanyetik 
kuvvetlerin küçük tanecikleri halka 
düzleminin dışına itmesinden 
kaynaklanabileceğine inanıyor. 


Gossamer halkaları 

İki uzak halka daha var: Gossamer 
halkaları. Thebe ve Amalthea 
uydularından gelen tozdan oluştuklarına 
dair kanıtlar var. Bu halkadaki toz, 
sürekli olarak temizlenip yenilendiği için 
soluk bir görüntüden fazlasını sunmuyor. 


neden Galilei uyduları halkaları yok ediyor? Bu durum Jüpiter, uydusu 
bir dizi faktöre, özelikle de gezegen kütlesi, büyük Metis ve soluk 
uyduların oluşumu ve hal ka kütlesinin sürdürülebilirliği Кесте ЕГП 
arasındaki dengeye bağlı. "lüpiterin etrafındaki halka Hubble tarafından 
maddesinin uzaklaştırılması büyük ölçüde içteki üç çekildi 

uydu olan lo, Europa ve Ganymede'in ortaklığından 
kaynaklanıyor. Bunun nedeni, Laplace rezonansındaki 
yörüngelerde dönmeleri, yani yörünge periyotları 
arasında basit bir tamsayı ilişkisi var" diyor Kane. 
“Açıklamak gerekirse, Ganymede'in yörünge periyodu 
lonunkinin dört katı, Europa'nınkinin ise iki katı. Bu, 
Jüpiter'in oluşumu sırasında ya da hemen sonrasında 
uyduların içe doğru göç ettiğinin bir göstergesi. 
Bunun sonucu olarak da Jüpiter etrafindaki büyük 
potansiyel halka sistemi önemli bir kütle çekimsel 
engelle karşılaşmış olabilir.” 

Kane'in dediği gibi: “4:2:1 Laplace rezonansı, 
uyduların kütle çekiminin Jüpiterin etrafında halkaların 
oluşabileceği bölgenin etkili bir şekilde temizlenmesini 
sağlıyor. Bu etki olmasa, bölgede kısa süre içinde 
muazzam halkalar oluşabilir." Buna karşın Satüm, 
Kane'in de eklediği gibi, kütle, uydular, Hill yarıçapı 
ve halka maddesinin dengelendiği noktaya yakın 
olabilir. Bu ilgi çekici bir buluş ve James Webb Uzay 
Teleskobu tarafından çekilen Jüpiter'in halkalarına 
ilişkin görüntülerle uyumlu görünüyor. Temmuz 
2022de yayınlanan bu görüntüleri, Neptün ve Uranüs 
halkalarının muhteşem görüntüleri takip etti. 

Kane ve Li, simülasyonlarını Uranüs halkalarını 
incelemek için de kullanmak istiyorlar. Bu da başka 
bir gizemin aydınlatılmasına yardımcı olabilir çünkü 


Uranüs de 
belirgin bir halka 
sistemine sahip 
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Jüpiter'in halkaları 
— _ / 


3 


GOSSAMER 


HALKALARI HALE 


г 
AMALTHEA 


astronomlar uzun zamandır Uranüs'ün 
neden Güneşin yörüngesinde yan 
yatmış bir şekilde döndüğünü anlamaya 
çalışıyorlar. Bu durumun halkaları da 
yaratan büyük bir çarpışmanın sonucu 
olabileceği düşünülüyor. Astrofizikçiler 
halkaların gaz devlerinin oluşumuyla 
ilgili pek çok tarihsel ipucu barındırdığını 
söylüyor. Kane, "Uranüs, hem halkalarına 
hem de aşırı eğimine neden olan olası 
çarpışma senaryosu nedeniyle büyüleyici 
bir vaka" diyor. 

Çalışmanın mevcut hali, Jüpiter'in 
etrafında olup bitenlerin daha iyi 
anlaşılması yönünde büyük adımlar 
atılmasını sağlarken, diğer gaz devlerinin 
etrafında halkaların nasıl ve neden 
oluştuğuna dair de daha iyi bir gösterge 
sunuyor. Halkaların şekli, boyutu ve 
konumu bilim insanlarına oluşumlarına 
yol açan olaylar hakkında çok şey 
anlatabilir Halkalar bu açıdan, tıpkı 


-— \ 


bir ağaç gövdesindeki halkalar gibi, geçmişe bir 
bakış niteliğinde. Kane, "Bu çalışma genel olarak, 
daha büyük bir gezegenin mutlaka daha etkileyici 
veya daha büyük halkalara sahip olması gerektiği 
anlamına gelmediğini, çünkü büyük gezegenlerin 
halkaları kaldırabilecek karmaşık bir uydu sistemi 
oluşturma olasılığının daha yüksek olduğunu 
gösteriyor." diye açıklıyor. Ayrıca bir gezegenin 
çevresindeki halkaların varlığını daha da ilgi çekici 
hale getiriyor. Kane, "Halkalar hem güzel hem de 
karmaşıktır,” diyor ve ekliyor, "Bunların oluşumu ve 
evrimi, bize gezegenlerin nasıl oluştuğu ve Güneş 
Sistemi'nin erken dönemi hakkında bilgi verebilecek 
aktif bir araştırma alanıdır.” Bu çalışmaların daha 
uzun yıllar devam edeceği kesin. 


E 
David Crookes 


© Bunlar Jüpiter'in 
daha az belirgin 
halkalarının boş 
şüphelileri 
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ODAK NOKTASI 


ÇIĞIR AÇAN BİR SİMÜLASYON 
KUANTUM FİZİĞİ VE GENEL 
GÖRELİLİĞİ BİRLEŞTİREBİLİR 


Bu çalışma, kuantum fiziği ile genel görelilik arasındaki kayıp 
halka olan kuantum kütle çekimini laboratuvarda incelemek 


için yeni bir yöntem önerebilir 


eni bir kuantum deneyi, bilim insaqlarının 
ilkkez genel göreliliğin sonucu olarak 
ortaya çıkan teorik uzay-zaman varlıkları 
olan solucan deliklerinin dinamiklerini 
incelemelerine olanak tanıyor. Ekip, uzayın uzak iki 
bölgesi arasında bir köprü “oluşturduğu kabul edilen 
zaman ve uzaydaki yıltık olan gerçek bir solucan 
deliği yaratmak yerine; kuantum işlemci üzerinde 
çalışacak bir solucan deliği modeli inşa etti. Bu 
sayede solucan deliklerinin fiziğini ve kuantum 
kütle çekimi olarak adlandırılan olguyla potansiyel 
bağlantılarını araştırabildiler. ç 
Temel Fizik için Kuantum İletişim Kanalları (TFKİK) 
baş araştırmacısı Maria Spiropulu, "Kütle çekimsel bir 
solucan deliğinin temel özelliklerini sergileyen ancak 
günümüzün kuantum donanımına uygulanabilecek 
kadar küçük bir sistem bulduk" dedi. "Bü çalışma, 
kuantum kütle çekimini bir kuantum bilgisayar 
kullanarak test etmeye yönelik daha büyük bir 
çalışma için öncü bir adım." Kaliforniya Teknoloji 
Enstitüsünden yüksek lisans öğrencisi Samantha 
Davis, sonuçlara. ulaşmanın gerçekten uzün 
zaman aldığını söyledi. Ekip, solucan deliği benzeri 
davranışların hem kuantum fiziği hem de genel 
görelilik perspektifinden açiklanabileceğini gösteren 


sonuç karşısında şaşırdı. Spiropulu, bu yeni modelin , 


kuantum kütle çekimini doğrudan araştırmanın . 
yerine geçmese de, kuantum kütle çekimi fikirlerini 
laboratuvarda araştırmak için güçlü bir yol 
sunduğunu sözlerine ekledi. 

Genel görelilik, evrenirı gerçekten.büyük 
ölçeklerdeki en iyi tanımıyken, kuantum fiziği atom 
altı dünyanın en doğru resmini çiziyor. Sorun şu ki, 


bul iki fizik alanı birleşmiyor. Bunun nedeni, kuantum 
fiziği ölçeğinde kütle çekiminin bir tanımının olmaması. 
Ancak genel görelilik açısından kütle çekimi öncelikli 
bir konu. Bu da bir kuantum kütle çekimi teorisinin 
keşfini fizikçiler için acil bir mesele ve fizikte uzun 
Zamandır aranan her-şeyin teorisi için bir anahtarı 
haline getiriyor. Ekibin kuantum işlemcide yarattığı 
solucan deliği bu arayışta doğru yönde = bir 
adım olabilir. 

Albert Ejnstein'ın 1915 genel görelilik denklemlerini 
alıp Amerikülı-İsrailli fizikçi Nathan Rosen ile birlikte- 


“bu denklemleri uzay-zaman dokusundaki tüneller 


olarak tanımladığı 1935 yılından beri, bilim insanları, 
solucan delikleri hakkında teoriler üretiyor. Einstein- 
Rosen köprüleri adını alan bu uzay-zaman tünelleri, 
daha sonra 1950'lerde karadelik uzmanı John Wheeler 
tarafından solucan delikleri olarak adlandırıldı. 

2013 yılında solucan delikleri ile kuantum fiziğinin 
bir öğesi olan dolanıklık arasında bir bağlantı kuruldu. 
Bu bağlantıya göre iki parçacıktan birini değiştirmek, 
ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, hatta evrenin 
zıt taraflarında yer alsalar bile diğerini anında 
değiştirebili yor. Fizikçiler Juan Maldacena ve Leonard 
Susskind, solucan deliklerinin dolanıklığa eşdeğer 
olduğunu ve her ikisinin de evrenin uzak bölgeleri 
arasındaki bağlantıyı tanımladığını teorileştirdiklerinde, 
genel görelilik ve kuantum fiziğinin iki farklı dünyasını 
birbirine bağladılar, Spiropulu, "Bu çok cesur ve şiirsel 
bir fikirdi” diyor. 2017 yılında Maldacena ve Susskind 
tarafından ortaya atılan fikir, bu mevcut araştırmahın 


` eş baş yazarı olan Harvard Üniversitesi fizikçisi Daniel 


Jofferis ve meslektaşları tarafından genişletildi. Negatif 
itici enerjinin bir solucan deliğini bir uçtan diğerine bir 


Solucan deliği simülasyonu 


şeyin geçmesine yetecek kadar 
uzun süre açık tuttuğu ve böylece 
geçilebilir bir solucan deliği Gİ 

bir konsept geliştirdiler. R 

Geçilebilir solucan deliği kavramı, kuantum 
fiziğinin bir başka özelliği olan ve bilgiyi optik — 
fiber kullanarak ya da havadan çok uzak mesafelere 
taşımak için dolaşıklık ilkelerini kullanan kuantum 
ışınlanmasına benzer. Spiropulü liderliğindeki ekip, 
uzayda bir noktadan diğerine seyahat eden bilginin: 

*ya genel görelilik tarafından oluşturulan kütle çekimi 
„dili уа da kuantum fiziğinin dili olan kuantum 
dolaniklik ile tanımlanabileceği düşüncesini inceleyen 
"ilk deneyleri gerçekleştirirken, bu mevcut araştırma - 
© “solucan delikleri ve'kuantum ışınlanma асек 
potansiyel bağlantıyı ele alıyor. 

Ekip, bir Sachdev-Ye-Kitaev (SYK) kuantum * 
sistemi geliştirerek ve onu başka bir SYK sistemiyle 
dolanık hale getirerek işe başladı. Sonuç olarak kütle 
çekim özelliklerini koruyacak bir model oluşturuldu. 
Bu model daha sonra geleneksel bilgisayarlarda 
makine öğrenimi ile basitleştirilmiş bir forma 

. indirgendi. Bilim insanları bu adımdan sonra 
Google'ın Sycamore kuantum işlemcisinde solucan ` 
deliği benzeri dinamikleri gözlemleyebildi. Spiropulu, 
"Mevcut kuantum mimarilerinde kodlanabilecek, kütle 
çekimi özelliklerini koruyacak basit bir SYK benzeri 
kuantum sistemi bulmak ve hazırlamak için makine 
öğrenme tekniklerini kullandık" dedi ve ekledi, "Başka 
bir deyişle, SYK kuantum sisteminin mikroskobik 
tanımını basitleştirdik ve kuantum işlemci üzerinde 
bulduğumuz etkili modeli inceledik." 


Deneyde ekip, kuantum hesaplamanın 
temel birimi olan ve geleneksel 
hesaplamadaki standart bir bite eşdeğer 


olan bir kübiti, SYK'lardan birine yerleştirdi. 


Daha sonra diğer SYK'da bilginin ortaya 
çıkışını izlediler. Bu, bilginin kuantum fiziği 
dilinde kuantum ışınlanması yoluyla bir 
sistemden diğerine geçtiği anlamına * 
geliyordu. Ancak kütle çekim dilinde bu, 
geçilebilir bir solucan deliğinden yapılan 


‚ bir yolculuğun kopyasıydı. 


Geçilebilir bir solucan deliğinin temel 
özellikleri ancak ekip, itici negatif enerji . 
darbeleri kullanarak uzay-zamanda bir 
köprü modelini açmaya çalıştığında , 
ortaya çıktı. Bu, eğer var oldukları tespit 
edilirse; gerçek solucan deliklerinin 
uzayın derinliklerinde nasıl davranmaları 


` beklendiğini ortaya koyuyor. 


— 


Eğimli uzay-zaman 


Solucan deliklerinin bu 


türü uzay-zamanın eğriliğine' ` 


ihtiyaç duyuyor. Bizim gibi , 
3 boyutlu canlılara göre 
bu düz gibi görünse de, 


` aslında beşinci (veya daha 
e) boyutta bükülmeyi 
2 «gerektiriyor. 


ifiş 


Solucan deliğinin girişi bir 


deliğine doğru düşen 
maddenin oluşturduğu bir 
yığılma diski de bulunabilir. 


Tekillik 


Dönen bir karadeliktö 


i karadeliği #hdırıyor. Solucan 


tekillik noktadan ziyade halka 


şeklinde olabilir. Bu durum, 


solucan: deliğinin oluşması >. 


için gerekli kütle çekimini 
oluşturabilir. 


Egzotik madde 
Sölucan deliğinin kütle 
çekimi.kuvvetlerine karşı 


koyup çökmesini engellemek 
için bir tür negatif enerjî. veya 
antikülte çekimi gerekebilir. ” 
Eğimli bir uzay-zamandaki ” . 
kuantum 'etkiler de ortalama 


sıfır enerjiyi ihlal ederek 
solucan deliğini açık tutabil 


ir. 


pis К 
Solucan deliğinin çıkışı ” ” ` 


girişi gibi görünecektir. 


Hiçbir şeyin kaçamadığı bir ` 


deliğinden çıkabilir. 


.karadeliğin aksine kuvvetler 
“ve hatta madde solucan 
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€ Saya studio 


- Bu miny 


irleşik Devletler ve Sovyetler Birliği 20. 
yüzyılın ortalarında kozmosa açılmaya 
karar verdiklerinde, köşiflerini uzayın 
acımasızlığından koruyacak bir şeye 
ihtiyaç duyacakları hemen anlaşılmıştı. Basınçlı 
giysiler daha önce yüksek irtifa jetlerinde kullanılmış 
olsa da, insan vücudunun ağırlıksız ortamla ve 
özellikle de uzay boşluğuyla nasıl başa çıkacağından 
kimse tam olarak emin değildi. 
Ancak kesin olarak bilinen bir şey varsa o da uzay 


elbisesi olmadan uzaya çıkmanın ölümcül olacağıydı. 


Dünya'dan 20 kilometre yukarıda atmosfer o kadar 
incelir ve basınç o kadar düşer ki insan vücudundaki 
su ve kan kaynamaya başlar. Armstrong sınırı olarak 


bilinen bu noktanın üzerinde herhangi bir koruma 
hayati önem taşır. Böylelikle, içinde bulunan»kişiyi 
uzayın sert koşullarından korumak üzere tasarlanmış, 
giyilebilir bir uzay aracı fikri doğdu..Bunlar 
günümüzde uzay elbisesi olarak biliniyor. 

Uzay elbiseleri çeşitli şekil, boyut ve kullanım 
alanlarına sahiptir. Günümüzde Uluslararası Uzay 
İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotlar fırlatma ve 
atmosfere giriş esnasında onları korumak üzere 
tasarlanmış uçuş kiyafetleri giyiyorlar. Uzay yürüyüşü 
sırasında ise uzayda çalışabilmelerini sağlayan çok 
daha gelişmiş bir kıyafet giyiyorlar. 

İlk örnekler hantal ve basitti, ancak daha modem 
uzay giysileri astronotların uzaydaki çalışmalarını 
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Uzay elbiselerinin tarihi Ў 


İlk kullanım: 
Vostok1, 1961 


bü 
Elbiseye 


vizörlü bir kask 


© Yuri Gagarin 1961 
yılında uzaya çıkan 
ilk insan oldu 


© Mercury elbiseleri 
her astronot için 
özel olarak 
dikilmişti. 


MERCURY 


İlk kullanım: 
Freedom 7, 1961 


бап yeleği 

On kilogram 
ağırlığındaki giysiye 
üçüncü Mercury 


YILLAR 


1970 — 
takılırken, suya görevinden 
iniş durumunda itibaren 
şişirilebilir bir 1969 _ şişirilebilir 
lastik yaka bir can a 
kullanılabiliyordu. im qada yeleği eklendi. ə” axi 
душан 
a — Оге! eldivenler 
1967 
Ağırlık astronotların kontrolleri 
z 40 багат kavramasını sağlarken, 
адиба! Sel 1966. sert bir orta parmak 
ы “лаар da düğmelere ve 
R ik "Р 4 ez tuşlara basmalarını 
yolculuğu da dahi — © sağlıyordu. 
olmak üzere ilk altı “ə 
Vostok görevinde 1964 ү 
kullanıldı. ا‎ Sany elbise 
eri Giysiler, kapsül 


Basit tasarım 

SK-1 yalnızca 
fırlatma, yörünge ve 
atmosfere giriş sırasında 
kozmonotu korumak 
üzere tasarlanmıştı, 
uzay yürüyüşleri için 
uygun değildi. 


daha konforlu hale getirmek için bilgisayar 
teknolojisi, soğutma sistemleri, hareketli 
eklemler gibi unsurlardan yararlanıyor. Şu 
anda Artemis programı için geliştirilmekte 
olan geleceğin uzay elbiseleri, astronotların 
Ay, asteroit veya Mars gibi başka bir 
cismin yüzeyinde çalışmasına izin vererek, 
her zamankinden daha fazla el becerisi ve 
harekete olanak tanıyacak. 

Modern astronotlar UUİ'de genellikle 
istediklerini giyebiliyor. Ancak uzay 
uçuşunun ilk günlerinde bir uzay aracında 
farklı kıyafetler ya da uzay elbiseleri 
giymek için yer yoktu. Sovyetler Birliği'nin 


durumunda 
basınçlandırılabilme 
özelliğine sahipti, 


Vostok ve Voskhod uzay araçları ile 
Amerikan Mercury ve Gemini uzay 
araçlarının hepsi küçük ve sıkışıktı. 
Bunlar büyük ölçüde yörüngede uzay 
uçuşunun çeşitli yönlerini test etmek için 
tasarlanmıştı ancak uzayda uzun süre 
kalmak için uygun değildi. Kıyafetlerin 
değiştirilmesi konusu bir süre ele alınmadı 
ve bir uzay elbisesi uçuş sırasında ilk 
kez Aralık 1965'te astronot James Lovell 
tarafından Gemini 7 görevinde çıkarıldı. 
İlk uzay elbisesi Yuri Gagarin'in Nisan 
196'de Vostok 1 ile uzaya çıkan ilk insan 
olduğunda giydiği elbiseydi. Bu giysi Rus 


basıncının kaybedilmesi 


ancak böyle bir durum 


iH hiçbir zaman meydana 
gelmediği için buna 
1960 ihtiyaç duyulmadı. 


SK-1 giysisiydi ve uzay yürüyüşü için değil, 
sadece uçuş sırasında Gagarin'i korumak 
için tasarlanmış bir basınç giysisiydi. Rus 

Sk-1 1961'den 1963'e kadar kullanıldı ve son 


kullanıcısı Vostok 6 görevinde uzaya çıkan 
ilk kadın olan Valentina Tereshkova'ydı. 
Bu uzay elbisesinin SK-2 olarak bilinen bir 
kadın için biraz değiştirilmiş bir versiyonu 
da vardı. 

Hem uzay aracı hem de uzay giysisi 
konusunda Sovyetlerin hemen ardından 
gelen Amerikalılar, Mercury programı için 
kendi giysilerini hazırlamışlardı. Bu, yüksek 
irtifa uçuşları için kullanılan Donanma 
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BERKUT 


İlk kullanım: 
Voskhod 2, 1965 


Kaba 
Berkut 
içindeki hareket, 
hacmi nedeniyle 
sınırlıydı bu 
yüzden sadece 
bir kez kullanıldı. 


Дип desteği 
Oksijen 
kaynağı gibi 
çeşitli bileşenler 
Alexei Leonov'un 
Mart 1965'te ilk 
uzay yürüyüşünü 
gerçekleştirmesini 
sağladı. 


Mark iV giysisinin bir türeviydi. Astronota 
oksijen sağlamak için kapalı devre bir 
sistem kullanılıyor, termal kontrol için 
alüminyum kaplı naylon bir dış yüzeye ve 
tam oturması için kayışlara ve fermuarlara 
sahipti. Uzay elbisesi acil bir durumda 
uzay aracının basıncının aniden düşmesi 
halinde de basınçlandırılabiliyordu, 

ancak bu Mercury programı boyunca hiç 
gerçekleşmedi. 

Bir sonraki uzay elbisesi tartışmasız 
şimdiye kadar tasarlanmış en önemli 
uzay elbiselerinden biriydi. Kısa ömürlü 
Sovyet Voskhod programının ikinci ve 
son uçuşu olan Voskhod 2 görevinde 


© Leonov, Berkut 
uzay elbisesiyle ilk 
uzay yürüyüşünü 
gerçekleştirdi 


© Gemini, 
Mercury giysisinin 
önemli bir 
güncellemesiydi 


GEMINI 


İlk kullanım: 
Gemini 3, 1965 


Hareket 

Gemini, 
astronotların 
basınç 
altındayken 
daha kolay 
hareket 
edebilmelerini 
sağlayan iyi bir 
güncellemeydi. 


Mylar 

Ed White, ilave 
Mylar katmanları 
içeren geliştirilmiş 
Gemini G4C 
elbisesiyle uzay 
yürüyüşü yapan ilk 
Amerikalı oldu. 


Naylon 
katmanlar 
—— Gemini elbiselerinde 
altı kat naylon, 
kauçük bir iç 
mesare, çıkarılabilir 
eldivenler ve tam 
basınçlı kasklar 
vardı. 


1961 
160 


Alexei Leonovun insanlığın ilk uzay 
yürüyüşünü gerçekleştirmesine karar 
verilmişti. Bir önceki uçuş olan Voskhod 

1, Voskhod uzay aracına sıkışmış üç 

kişilik bir mürettebattan oluşuyordu. 

Biraz tehlikeli bir şekilde, uzay giysileri 
olmadan uçmuşlardı çünkü araçta tüm 
kozmonotların giyebileceği yer yoktu. Bu 
arada Leonov sadece bir kozmonotla 
birlikte uçtu ve böylece Berkut uzay 
giysisini giyebildi. SK-Tden iki kat daha 
ağır olan bu devrim niteliğindeki giysi, 
Leonov'un uzay aracının dışında 45 dakika 
boyunca çalışmasına izin veriyordu, ancak 
Leonov sadece 12 dakika dışarıda kaldı. 


Gemini 626 
Burada 
resmedilen Gemini 
G2C giysisinin üç 
gelişmiş çeşidi 
vardı: G3C, G4C ve 
GSC. 


YILLAR 


1870 — 
1969 _ 


1968 


1967 r 


1968 


1982 — 


Voskhod 2'ye yeniden girmeye çalıştığında 
giysinin çok fazla şiştiğini fark etti ve uzay 
aracına geri dönebilmek için giysinin 
basıncını boşaltmak zorunda kaldı. Bu 
komplikasyonların ardından Berkut uzay 
giysisinin emekliye ayrılmasına karar 
verildi. 

Bir kez daha, Sovyetlerin hemen 
arkasında Gemini uzay giysileriyle 
Amerikalılar vardı. Berkut giysisi gibi bu 
giysi de astronotların uzay boşluğunda 
çalışmasına olanak sağlamak üzere 
tasarlanmıştı. Dört farklı Gemini giysisi 
tasarlandı: prototip giysi olarak G2C, 
fırlatma ve atmosfere giriş için G3C ile 
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Uzay elbiselerinin tarihi Ў 


YASTREB 


İlk kullanım: Soyuz 4 
ve 5, 1969 


Hareket 
Bu uzay elbisesi, 

içinde hareket 

etmeyi Berkut uzay ñ З 

elbisesine kıyasla 

çok daha kolay 

hale getirmek 

için makaralar 

ve halatlar 

kullanıyordu. 


gnan desteği 


Bu, uzay yürüyüşü 
için özel olarak 
tasarlanmış ilk Rus 
uzay elbisesiydi ve iki 
buçuk saat boyunca 
yaşam desteği 
sağlayabiliyordu. 


aynı 
Müirettebatın 
küçük Soyuz 
kapağından 
geçebilmesini sağlamak 
için, sırt çantası 
giysinin bacağına ya 
da göğsüne monte 
edilebiliyordu. 


GSC ve uzay yürüyüşü için G4C. Astronot 
Ed White, Haziran 1965'te uzay yürüyüşünü 
tamamlayan ilk Amerikalı olduğunda G4C 
uzay giysisini giymişti. Naylon katmanları, 
çıkarılabilir botlar ve tam basınçlı bir kask 
kullanan Gemini giysileri, Ayda yürümek 
için kullanılacak Apollo giysileri için hayati 
bir basamaktı. 

Ancak hem Amerikalılar hem de 
Sovyetler bu ilk uzay yürüyüşlerinde 
çok zorlandılar. Büyük miktarda efor 
gerektiriyordu ve astronotlarla kozmonotlar 
genellikle uzay araçlarına yorgunluktan 
bitap düşmüş bir halde, elbiseleri ter 
içinde geri dönüyorlardı. Uzay araçlarında 


© Yostreb 
elbisesi KRECHET-94 
sadece 
bir kez İlk kullanım: 
kullanıldı Yok 
Uzun Ömür 
Yaklaşık 100 


kilogram ağırlığındaki 


elbise, yeniden ikmai 


Suitport 

Arkadan girişli 
ilk giysi olan bu 
uzay elbisesinin 
kullanıcıları arkadan 


modern giysilerde 
hâlâ kullanılan bir 
tasarım özelliği. 


Дуи уар 
Bu aynı ` 
zamanda 


yumuşak kumaş 
uzuvlara ve sert 


benimsendi. 
ке — p ду yürüyüşü 
| EF Bu uzay elbisesi 
j 162 —  Aydaki uzay 


yürüyüşlerinde 
kullanılmak üzere 
tasarlanmıştı, ancak 
Rus insanlı Ay 

5 programı 1970'lerin 

у başında iptal edildi. 


uzay elbiselerini çıkaramadıkları için, bu ilk 
uzay yürüyüşçülerinin çoğu rahatsız edici 
giysilerini çıkarmak için Dünya'ya dönene 
kadar beklemek zorunda kalıyordu. 

Kasım 1966'daki Gemini 12 görevinde 
uzay yürüyüşü muammasını çözen 
kişi Buzz Aldrin'di. Astronotları uzayın 
zorluklarına karşı su altında eğitmeyi 
önermiş ve ayrıca uzay yürüyüşçülerinin 
uzayda tutunacak bir şeyler bulabilmeleri 
için uzay araçlarının dış yüzeyine 
tırabzanlar ve dayanaklar eklenmesi 
konusunda danışmanlık yapmıştı. Böylece 
basit görevleri yerine getirirken bile sarf 
etmeleri gereken efor azalacaktı. Aldrinin 


gerektirmeden 10 saat 
boyunca çalışabiliyordu. 


içeriye girerlerdi, Bu, | 


Kendini düzeltme 

Arkada bulunan metal 
bir çember, kozmonotların 
geriye doğru düşmeleri 
durumunda yan taraflarına 
yuvarlanarak kalkmalarını 
sağlıyordu, 


) YILLAR 


1966 
alüminyum üst 
gövdeye sahip ilk yarı 
1965 — — sert uzay elbisesiydi. Bu 1965 
tasarım daha sonraki 
giysiler tarafından da Bea 


uzayda etkili operasyonlar sergilediği 
Gemini 12 görevi olmasaydı, insanlar Ay'da 
yürüyemeyebilirdi. 

Ancak Buzz Aldrin ve Neil Armstrong 
Ay yüzeyinde yürümeden önce 
Sovyetler Ay'da kullanılmak üzere kendi 
uzay giysilerini geliştiriyordu. İlk olarak 
Yastreb ile uzay yürüyüşü sanatını 
mükemmelieştirmeyi hedeflediler. 
Leonovun tasarımına katkıda bulunduğu 
bu uzay elbisesi, önceki Berkut elbisesine 
göre bariz bir gelişmeydi. Harekete 
yardımcı olmak için makaralarla halatlar 
kullanıyordu ve genel olarak daha 
çok manevra kabiliyetine sahipti. Bu 
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İlk kullanım: 
Apollo 7, 1968 


AM Burada prototip olarak 
resmedilen A7L, en çok 
astronotlar Neil Armstrong ve 
Buzz Aldrin'in Temmuz 1969'da 
Ay'a ayak basan ilk insanlar 
olduklarında giydikleri model 
olarak biliniyor. 


«Ydürevler 

(A7L, Apollo 7 ila 14 için 
kullanılırken, daha uzun süre 
dayanabilen geliştirilmiş bir 
versiyon olan A7LB, Apollo 15 
ila 17'de, üç Skylab görevinde 
ve Apollo-Soyuz Test 
Projesi'nde kullanıldı. 


Є P Bu giysi 

hareket için kauçuk 
eklemlere, koruma 
için beş kat naylon ve 
kauçuğa, eklemlerin 
balonlaşmasını 
önlemek için link- 

net ağa ve kask ile 


eldivenleri bağlamak — 
için metal halkalara 1974 — 


sahipti. 
| Fanus kask yiz 
ünlü fanus kask, 
NASA tarafından 1972 
A7L'ye sınırsız bir g= 
görüş sağlamak ii 
için entegre edildi. 
O zamandan beri 
NASA'nın tüm 1920 
uzay elbiselerinde 
kullanılıyor. 1969  İ 
Yaşam desteği m | 
P Aiti saatten fazla 1998 — 
bağımsız yaşam — 
desteği içeren 1967 
sırt çantası da 
dahil olmak üzere 
A7L'nin tamamı ш 
yaklaşık 90 kilogram 
ağırlığındaydı. 1965 
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Apolio en ikonik uzay 
elbiselerinden birini yarattı: 
Apollo А71. А71, international 
Latex Corporation (ILC) 
adlı bir moda şirketi 
tarafından tanıtıldı. Bu 
şirket, Hamilton Standard 
adlı havacılık şirketiyle 
birlikte giysiyi tasarlaması 
için NASA'dan teklif almıştı. 
Hamilton Standard, 

ILC'nin yetkinliğinden 
kuşkulanmaya başladı 

ve Apollo görevleri için 
NASA'ya sunulan Tiger adlı 
kendi elbisesini tasarladı. 
Bu tasarım bir fiyaskoydu; 
Hamilton Standard ILC'yi 
suçladı ve moda şirketi 
1962de NASA ile olan 
sözleşmesini kaybetti. 
Birkaç yıl sonra NASA yeni 
bir kıyafet için bir yarışma 
düzenledi. Bir düzine ILC 
çalışanı eski ofislerinden 
orijinal tasarımlarını aldı. 
Elbiseyi tamamlayıp 
NASA'ya sundular ve 
böylece A7L doğmuş oldu. 
Ozamandan bugüne 
modern EMU elbisesini ILC 
üretti. ILC ayrıca, NASA'nın 
yeni nesil 2-1 elbisesini 
geliştirdi ve hatta NASA'nın 
Mars gezginleri Soloumer, 
Spirit ve Opportunity için 
Mars yüzeyine inmelerini 
sağlayan hava yastıklarını 
tasarladı. 


© Buzz Aldrin Apollo A7L 
ile Ay'da 


Uzay elbiselerinin tarihi , 


İlk kullanım: 
Soyuz 12, 1973 


Koruma 

Sokol elbisesi, 
uzay aracının 
basıncının düşmesi 
durumunda 
kozmonotlara iki — 
saate kadar koruma (29688 
sağlamak üzere 
tasarlandı. 


Katmanlar 

Bu elbisenin 
geliştirilmiş 
modeli olan Sokol 
Kv-2'nin iç katmanı 
kauçuklaştırılmış 
naylon, dış katmanı 
ise beyaz naylon 
kaplamadan oluşuyor. 


Botlar ve 

eldivenler 
Botlar elbiseye 
entegre olarak 
bulunurken, eldivenler 
bilek bağlantıları 
kullanılarak çıkarılıp 
yeniden takılabil 


elbise sadece 1969 yılında Soyuz 4 ve 

5 arasındaki mürettebat değişiminde 
kullanıldı, diğer Soyuz görevlerinde basınçlı 
giysiler kullanılmadı. Yastreb'in halefi 
Krechet-94, Ayda uzay yürüyüşleri için 
tasarlanmış bir başka devrimci Sovyet 
kıyafetiydi. Başlıca yenilikleri suitport 
olarak bilinen bir arka giriş kapağı ve 

yarı sert bir tasarımdı. Bu konseptlerin 
her ikisi de modern uzay giysilerine dahil 
edilmiştir Ancak Sovyet Ay programı iptal 
edildiğinde, Krechet-94 tek bir uçuş bile 
yapamadan hurdaya çıkarıldı. 


© Sokol elbisesi 
uzay yürüyüşleri 
için uygun değil 


© 2006 yılında, 
SuitSat-1 adı verilen 
emektar bir Orlan 
giysisi UUİ'den 
yörüngeye bırakıldı 


| pat 
Sokol 
giysisi sadece 
atmosfere 
giriş ve iniş 
sırasında 
kullanılıyor. 


YILLAR 


2023 __ 


İlk kullanım: 
Salyut 6, 1977 


1972 


І" giriş 

Orlan elbisesi, 
astronotların ve 
kozmonotların elbiseyi 


1970 sadece beş dakika 
içinde giymelerine 
olanak tanıyan 

1969 


1971 


arkadan girişli bir 
sistem kullanıyor. 


Bu orada NASA da kendi Ay giysisi 
üzerinde skı bir şekilde çalışıyordu. 
Apollo A7L uzay elbisesi, Mercury ve 
Gemini uzay elbiselerine göre büyük 
bir adımdı ve daha önce eşi benzeri 
almayan ilave konfor, koruma ve manevra 
kabiliyeti sağlıyordu. ILC Dover tarafından 
tasarlanan bu uzay elbisesinin temel 
amacı astronotların Ay yüzeyinde etkin bir 
şekilde görev yapabilmelerini sağlamaktı. 
Ay'da yürüyen 12 başarılı astronotun 
giydiği bu elbise büyük bir başarı elde etti. 
AJL her astronot için özel olarak üretilmişti, 


ORLAN = 


LCD ekran 

Modem Orlan-MK 
giysisinin en önemli 
özelliği, verileri işleyen 
ve göğse monte edilmiş 
bir LED ekran aracılığıyla 
kullanıcıyı arızalar 
konusunda uyaran bir mini 
bilgisayara sahip olması. 


1975 
1974 


1973 


ancak her Apollo görevinde sadece 
üç kişilik birincil mürettebat olmasına 
rağmen aslında 15 elbise gerekiyordu. 
Bunun nedeni, birincil mürettebattan her 
astronotun üç giysiye sahip olmasıydı: biri 
uçuş, biri eğitim ve biri de yedek amaçlı. 
Her görev için geri kalan altı kıyafet yedek 
mürettebata aitti: biri uçuş ve biri eğitim 
için. Apollo Iden 17'ye kadar toplam 105 
elbise üretildi. Uzay elbisesinin geliştirilmiş 
bir versiyonu Skylab uzay istasyonuna 
yapılan üç insanlı görevde de kullanıldı. 
İptal edilen Ay programını geride bırakan 


55 


Özel dosya 


ARAÇ DIŞI HAREKETLİLİK 
ШЙ 


Konfor 

Dış giysinin altında 
idrar toplama 
cihazları (UCD'ler) 
ile sıvı soğutma y, 
ve havalandırma 
giysileri 
(tevG'ler) 
bulunuyor v 


Tanınma 

Kırmızı 
şeritler, uzay 
yürüyüşüne 
çıktıklarında 
yer kontrolün 
astronotları ayırt 
etmesine yardımcı 
oluyor. 


Mekik 

Bu, NASA'nın 
Uzay Mekiği 
programındaki uzay 
yürüyüşleri için 
kullandığı uzay 
elbisesiydi 


Sovyetler, biri fırlatma ve atmosfere giriş, 
diğeri de uzay yüri için olmak üzere 


iki yeni uzay elbisesi tasarlamaya koyuldu. 


Bu uzay elbiselerinin her ikisi de o kadar 
başarılı olacaktı ki, Sovyet (daha sonra 
da Rus) uzay araştırmalarının temel taşı 
haline geleceklerdi. Sokol uzay elbisesi, 
astronotların fırlatma ve atmosfere giriş 
sırasında Soyuz uzay aracında giydikleri 
ve halen giymekte oldukları hafif bir 
basınçlı elbisesiydi. Bu giysiler, Soyuz Tlin 
üç kişilik mürettebatının 30 Haziran 197'de 
uzay araçlarının atmosfere girişi sırasında 


ilkini 1984 yılında 
gerçekleştirdi 


MEKİK FIRLATMA 
KAÇIŞ ELBİSESİ 


İlk kullanım: 
STS-1, 1981 
RA = 
а 
Dört görev 
Bu elbise, 
yerini FGS 
ve GMKEe 
bırakmadan 
önce sadece ilk 
dört NASA Uzay 
Mekiğigörevi için 
kullanıldı. 


Frlatma 

Mekik Fırlatma 
Kaçış Elbisesi, 
astronotların 


korunması için 
tasarlanmıştı, 
Fırlatma koltukları 
STS-4'ten sonra 
araçtan çıkarıldı. 


РД 
Bu elbise 
mürettebatın Mach 


24,4 kilometre 
yüksekliğe kadar 
fırlatılmaları halinde 
hayatta kalmalarını 
sağlıyordu. 


24 1981 


basınç kaybına uğraması sonucu öldüğü 
trajedinin doğrudan sonucuydu. Soyuz 

TI kozmonotları uzay aracı çok küçük 
olduğu için basınçlı elbise giyememiş 

ve bu nedenle de anında ölmüşlerdi. 
Bunun üzerine Soyuz uzay aracı yeniden 
tasarlandı ve mürettebat sayısı fırlatma ve 
yeniden giriş sırasında elbise giyebilmeleri 
için üçten ikiye indirildi. Uzay aracının 
basınçlı giysiler içindeki йс astronotu 
taşıyabilecek kadar büyük olduğu 1980 
yılına kadar Soyuz'da iki kişi seyahat 
edecekti. 


© Bruce © Bu mavi giysi 
McCandless II, 1982'deki STS-5'ten 
NASA'nın İnsanlı 1986'daki 

Manevra Challenger 
Birimi'nin (İMB) faciasına kadar 
üç uçuşundan kullanıldı 


fırlatma durumunda 


2,7 ye varan hızlarda 


YILLAR 


1979" EEE, 


1978 — — 


m”? — 


KEL LL 


1975 


Sovyetlerin diğer uzay elbisesi, yıllar 
içinde geliştirilmiş olmasına rağmen 
bugün hâlâ kullanılmakta olan çok yönlü 
bir uzay yürüyüşü elbisesi olan Orlan'dı. 
Aslında Çinliler bu giysiyi mevcut uzay 
uçuşlarında kullandıkları Feitian giysilerinin 
tasarımı için temel olarak kullandılar. 
İnsanların dakikalar içinde giyinmelerine 
olanak tanıyan bir arka giriş portuna 
sahip olan bu giysi, sağlam gövdesi ve 
esnek kollarıyla yarı sert bir yapıya sahiptir. 
Daha önce hem Salyut hem de Mir uzay 
istasyonlarında kullanılmış olan bu giysi 
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Uzay elbiselerinin tarihi Ў 


ӨЕСЕ, 
Challenger 
faciasından 
sonra 
kultanıldı 


FIRLATMA VE | 
GİRİŞ ELBİSESİ 


İlk kullanım: 
STS-26, 1988 


[т 
Yeni bir iletişim 


başlığı Uzay Mekiği 
mürettebatının firlatma 
ve atmosfere giriş 
esnasında yer kontrol ile 
konuşabilmesini sağladı. 


Nomex katmanlar 

Bu elbise Nomex 
dış katmana sahipti ve 
mürettebat tarafından 
arkadan girişli bir 
fermuar kullanılarak 
giriliyordu. Kask 
tasarımı astronotların 
ayrı bir iletişim başlığı 


İlk kullanım: 
STS-64, 1994 


YILLAR 


1998 


дит 
GMKE, 64. Uzay 


Mekiği görevinden 


ve çok benzer olan 
Fırlatma ve Giriş 
Elbisesinin (FGE) 


GELİŞMİŞ MÜRETTEBAT 
KAÇIŞ ELBİSESİ 


sonuncusu olan STS- 
135'e kadar kullanıldı 


Ө sTS-121UUİ 
görevinin 
mürettebatı 
yemi 

tasarım 
FGS ve GMKE 
arasındaki temel 
fark, ikincisinin 
tamamen 
basınçtı olması, 
birincisinin 
ise sadece 
kismen basınçlı 
olmasıydı. 


YILLAR 


takması gerektiği 1988 — yerini aay / 
anlamına geliyordu. Е Önemli özellikler 
TAL 1987 — Tek рагса 
Görünürlük olan bu elbisede 
Renkleri nedeniyle FGE — havalandırma sistemi, 
ve GMKE aynı zamanda Psa — (am basınçlı kask, 
balkabağı elbise olarak çıkarılabilir eldivenler 
da biliniyordu. Turuncu 1985 __ bollar ve işik çubukları 991 
renk, su üzerine fırlatma ile cankurtaran 
durumunda giysinin fark salı içeren bir 
1984 1990 


edilmesine yardımcı 
oluyordu. 


modern çağda UUİ'de uzay yürüyüşleri için 
kullanılıyor. Ruslar tarafından tasarlanan 
diğer tek uzay giysisi, Rus Buran uzay 
mekiğinde kullanılmak üzere geliştirilen 
Strizh uzay elbisesiydi. Daha önceki Ay 
programları gibi bu da hurdaya çıkarıldı, 
ancak uzay elbisesi 1988'de insansız bir 
test uçuşu sırasında bir manken üzerinde 
denenecek kadar şanslıydı. 

Aynı zamanda ABD bir dizi uzay elbisesi 
üzerinde karar kıldı. 1980lerin başında, 
başlangıçta Uzay Mekiği dışındaki uzay 
yürüyüşlerinde ve daha sonra UUÎde 


hayatta kalma kiti 
bulunuyordu. 


kullanılmak üzere Araç Dışı Hareketlilik 
Birimi (EMU) tanıtıldı. Buna paralel olarak 
Uzay Mekiği'nde fırlatma ve atmosfere 
giriş giysisi olarak kullanılan Mekik Fırlatma 
Kaçış Giysisi (Shuttle Election Escape 

Suit) ortaya çıktı. Dördüncü Uzay Mekiği 
görevinden sonra normal uçuş elbiseleri 
lehine hurdaya çıkarılırken, Ocak 1986'daki 
Challenger felaketi ikonik turuncu Fırlatma 
Giriş Elbisesinin (LES) ve daha sonra 
Temmuz 201'de emekliye ayrılana kadar 
kalan Uzay Mekiği görevlerinde kullanılan 
Gelişmiş Mürettebat Kaçış Elbisesinin 


(ACES) tasarlanmasına yol açtı. 

Uzay elbisesi teknolojisindeki göreceli 
ilerlemelere rağmen, uzayda çalışmak 
hâlâ kolay bir iş değil. UUİnin dış yüzeyine 
basit bir parçanın yerleştirilmesi bile 
birkaç saat sürebiliyor. Astronotlara ve 
kozmonotlara yardımcı olmak için, uzay 
elbisesinin eldivenleri genellikle kavramaya 
yardımcı olan kauçuk parmak uçlarına 
sahipken, halkalar aletlerin eldivenlere 
bağlanmasına izin veriyor. Aletler uzay 
elbisesinin gövdesinde de saklanabilirken, 
elbisenin ön tarafındaki bir dizi kadran ve 
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tanıyor. 


© NASA nin 2-2 uzay 
elbisesinin önden görünümü 


Z SERİSİ 


İlk kullanım: 
Gelecek 


Yenilikçi sultport 

Еп önemli 
yeniliklerden biri, 
Rusya'nın Orlan uzay 
giysisi gibi, astronotların $ 
Z-Te arkadan 
girebilmeleri. 


Mars'ta уй 

Astronotların 
içine tırmanması 
için bir uzay 
aracının dışında 
bırakılabilen 
2-1, hem uzayın 
yerçekimsiz 
ortamında hem 
de başka bir 
dünyanın yüzeyinde 
yürüyüşler için 
kullanılacak. 


tuş astronotların sıcaklıklarını, basınçlarını 
ve daha fazlasını düzenlemelerine 
olanak tanıyor. 

Bu karmaşık makineler astronotların 
60 yılı aşkın bir süredir uzayda etkin 
ve güvenli bir şekilde çalışabilmeleri 
için hayati önem taşımaktadır. İlk uzay 
görevleri uzayda sadece dakikalarla 
sınırlı kalmayı gerektirirken, günümüz 
astronotları UUÎnin dış kısmında çalışırken 
uzay elbiselerine her seferinde saatlerce 
gereksinim duyuyorlar. Uzay elbiseleri 
olmadan araç dışı aktiviteler (ADATar) ya 


Esneklik 

2-1 inanılmaz 
derecede manevra 
kabiliyetine sahip 
olacak şekilde 
tasarlanıyor ve 
astronotların kaya 
örneklerini almak veya 
makineleri çalıştırmak 
için kolayca 
eğilmelerine olanak 


" 


І“ nesil için 
tasarlandı 

Z-1 NASA'nın 
gelecek görevlerde 
kullanılacak yeni 
uzay elbisesi. 
Ay'da, bir asteroitte 
ve Mars'ta 
gerçekleştirilecek 
uzay yürüyüşleri 
bunlardan bazıları. 


YILLAR 


2027 


Gelişmiş 

eklemler 
Elbisenin 
gelişmiş 
manevra 
kabiliyeti, 
hareket 
derecesini EEF! 
büyük ölçüde 2013 
artırmak için 
rulmanlar 
içeren kollar 
ve dizler gibi 
eklemlerden 
geliyor. 


2015 


2014 


2011 


"Uzay elbiseleri olmadan, araç dışı aktiviteler 


mümkün olmazdı” 


da uzay yürüyüşleri mümkün olmazdi. 
Apollo görevleri için tasarlanan karmaşık 
uzay elbiseleri olmasaydı astronotlar 
Ay'da da yürüyemezlerdi. Bu kıyafetler 
uzayı daha önce hiç olmadığı kadar 
incelememize ve keşfetmemize olanak 
sağladı. Devam eden evrimleri ve 
gelişimleri, önümüzdeki on yıllarda Güneş 
Sistemi'nin başka yerlerine de ayak 


basmamızı mümkün kılacak 


m 

Jonathan ©'Callaghan 

Bilirn muhabiri 

Astronomi, astrofizik ve uzay araştırmaları 
konularında uzmanlaşmış bir serbest yazar olan 
Jonathan, Walter Sullivan Bilim Gazeteciliğinde 
Mükemmellik Ödülüne layık görülmüştür 
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Nick Sagan , 


Carl Sagan Özel 


“Babam eni 


öğretmenlerden 
birivdi” 


Nick Sagan, astronom olan babası Carl Sagan'ın izinden gitmemiş 
olsa da, romanları, TV programları, filmleri ve video oyunlarında 
uzaydan etkilendiği görülebiliyor 


Çocukken ünlü bir babanız olduğunun farkında Babanızın hayatınız üzerinde büyük bir 

mıydınız? etkisi olduğunu söylemek doğru mu? 

Bu görmezden gelmesi zor olan bir şeydi. Kesinlikle. Babam bir bilim insanı, annem 

İlkokuldoyken hem fen hem de sosyal bilgiler ise bir yazardı. Ben de her iki ebeveynimin 

derslerimde Kozmosun bölümlerini gösterirlerdi ve mesleklerini bir araya getirdim. Tabii 

ben de orada oturup babamın televizyonda bizimle ki, ben çocukken babamın beni Edgar | 
konuşmasını izlerdim. Ayrıca bilim insanları ve bilim- Rice Burroughs gibi bilim-kurgunun b 
kurgu yazarlarının evimize geldiği, roket fırlatmalarına büyük ustalarıyla tanıştırması da etkili Ө Nick, 1960'ların 
gittiğimiz, farklı olsa da çok hoş bir yetiştirilme tarzım oldu. Babam bana Mars Prensesi serisini Розпад Babası 
vardı. Ama bunların hiçbiri bana tuhaf gelmiyordu okumuştu. Ben o küçük kitapçıkları yalayıp kurulan SETI 

ve hatta her ailenin yaptığı şeyler gibi görünüyordu. yutmuştum. Eminim bunun da üzerimde Enstitüsü ile 
Yetiştirilme tarzımın gerçeküstü olduğunu daha sonra büyük bir etkisi olmuştur. işbirliği içinde 

fark ettim. O zamanlar bana normal gelmişti. çəki Encountersv 


Babanız sizinle uzay hakkında konuşmaya çalışır 
mıydı? Eğer öyleyse, gerçekten ilgilenir miydiniz? 
İlgimi çekiyordu ama aynı zamanda oldukça şımarık 
olduğumu da söylemeliyim çünkü babam gelmiş 
geçmiş en iyi öğretmenlerden biriydi. Zamanını 

çok iyi kullanırdı ve dürüsttü. Bilmedikleri bir soruyla 
karşılaşan pek çok ebeveyn, bunu makul göstermek 
için bir şeyler uydurmaya çalışabilir ya da "Bilmiyorum 
evlat, git bak" diyebilirken, o dürüst olurdu. Cevabını 
bilmediği bir şey varsa, ki bunun nadir olduğunu 
söylemeliyim, o zaman "bu harika bir soru ve belki de 
cevabı ilk keşfeden sen olacaksın" derdi. Bu çok tatlı, 
sevgi dolu ve onurlu bir davranıştı. 
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RÖPORTAJ 


© Nickin sesi şu 
anda dış Güneş 
Sistemi'nin tüm 
gezegen ve 
uydularının ötesinde 
seyahat ediyor. 


© Altı yaşındaki 
Nick Sagan'dan 
gelen bir mesaj 
da dahil olmak 
üzere Dünya'dan 
gelen sesleri 
içeren iki fonograf 
plak Voyager 
uzay araçlarına 
yerleştirildi 


Astronomiveya bilimi keşfetme 
konusunda babanızı takip etmeyi hiç 
düşündünüz mü? 

Yaptım ama bilim zor bir iş. Bilimi 

ve bilimsel yöntemin özündeki 
alçakgönüllülüğü sevsem de, beynim 

o şekilde çalışmıyor. Üniversitede 
astronomi dersinden A aldığım için 

çok heyecanlıydım. Bilimi meslek 
edinebilecek zihinlere sahip olan insanlara 
hayranlık duyuyor ve bir dereceye kadar 
imreniyorum. Kendimi asla babamın 

ayak izlerini takip ederken görmedim. 

Bu, babanız Babe Ruth iken başarılı bir 
beyzbol oyuncusu olmaya çalışmak 

gibi bir şey olurdu. Onun yaptığı bilimin 
ardındaki büyük soruları alıp farklı 
şekillerde keşfettiğim bu kombinasyonu 
seviyorum. 


Hayatınızda hiç ağır bir beklenti 
hissetmediniz mi? 
Hakkını vermek gerekirse, babam beni 
hiçbir zaman astronomi alanına itmedi. 
O sadece kendi yolumu bulmamı, mutlu 
ve üretken olmamı istedi ve ben hiçbir 
zaman bir bilim insanı olmam için baski 
hissetmedim. Bunun için çok minnettarım. 


Uzay Yolu için fikirler sundunuz ve sonunda bazı 
bölümlerde çalıştınız. Bilim-kurguya olan ilginiz bilim 
gerçekleriyle çevrili olmanızdan mı kaynaklandı? 

Eminim bunların bir karışımıdır ama farklı bilim-kurgu türleri 
de var. Sert bilim-kurgu bilimseldir; bir warp motorunun 
nasıl çalışabileceğine bakar veya zaman yolculuğunun 
fiziğini araştınr. Sosyal bilim-kurgu ise insanlık ve türümüz 
hakkında önemli sorular ortaya atar: nasıl başladık, 

nereye gidiyoruz, her şey ne hakkında, kendi yıkımımızın 
tohumlarını içimizde taşıyor muyuz vb. İşte benim kalbim 
burada yatıyor. Babamın yaptığı bilimden etkilenmiş olsam 
da, sanırım beni tanıştırdığı bilim-kurgu yazarlarından da 
etkilendim. Aynca orijinal Uzay Yolunu izleyerek büyüdüm 
ve o bölümlere aşık oldum. 


Bilim kurgunun gerçek hayattaki teknoloji ve fikirleri nasıl 
etkilediğini inceleyen bir kitap da yazdınız. Bu nasıl ortaya 
çıktı? 

Bilim ve bilim-kurgu arasında, hakkında gerektiği kadar 
konuşulmayan harika bir ilişki var. Genellikle bir bilim 

insanı bir şey yaratır ya da bilim-kurgu yazarlarının ilham 
alacağı bir alan geliştirir. Bu da diğer bilim insanlarına 
ilham verir. Dışarıda R2-D2 ve C-3PO'dan esinlenerek 
robot tasarlayan insanlar vor Geçmişe giderseniz modem 
roketçiliğin babası Robert Н. Gaddard'ı bulursunuz ve onun 
H. G. Welis'e, Dünyalar Savaşini ne kadar sevdiğine dair 
hayran mektuplar gönderdiğini, bu mektuplarda Marsa 
nasıl gidebileceğimiz gibi şeylerden bahsettiğini görürsünüz. 
Gerçek ve kurgu el ele vererek daha iyi bir gelecek hayal 
etmemizi ya da dikkatli olmazsak nereye gidebileceğimizin 
sonuçlarını görmemizi sağlıyor. Bu, toplumda faydalı bir 
amaca hizmet eden gerçekten büyüleyici ve harika bir 
ilişki. 


İki bölümlük Alien Encounters dizinizin bilim-kurgu 
dramasını Neil deGrasse Tyson gibi bilim insanlarının 
yorumlarıyla harmanlamasının nedenlerinden biri de bu 
karmaşık ilgi alanınız mı? 

Birlikte olmaması gereken şeyleri karıştırdığımızı düşünen 
insanlar olduğu için zor bir iş yapıyoruz ama aynı zamanda 
büyüleyici bir şey yapmak için de gerçek bir fırsata sahibiz. 
Alien Encounters ile kurgusal bir senaryo sunabildik. 
Ardından bilim insanlarının bunun gerçekleşme olasılığı, 

ne anlama geleceği ve daha büyük sorular hakkında 
konuşmalarını sağladık. Bence iyi işledi ve kimsenin bu 
konuda kafasının karıştığını sanmıyorum. 


2011'de Adler Planetaryumu'nda gösterilen The Searcher 
için de aynı yaklaşım söz konusu muydu? 

Evet. Bu benim için özellikle anlamlıydı çünkü babam 
Chicago Üniversitesine gitmişti, dolayısıyla bir üniversite 
öğrencisi olarak defalarca ziyaret ettiği bir planetaryum 
için gösteri yaratma fikri yankı uyandırdı. Bu hikaye, bizi 
kayıp halkını aramak üzere bir maceraya sürükleyen Dünya 
dışı bir varlıkla ilgil. Bu, bir planetaryum gösterisi için çok 
etkin bir konu. Yol boyunca farklı astronomik fenomenleri 
ziyaret ettik. Planetaryumun bizi bu harika yerlere götürmek 
için güzel bir araç olduğunu gördüm. Ancak planetaryum 
gösterisi izleyicilerinin bazı bilimsel gerçekleri bilim-kurgu 
olarak gördüklerini de hissettik. Örneğin, çarpışan galaksiler 
ve Andromeda Galaksisi'nin uzak gelecekte bir noktada 
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Nick Sagan , 


Samanyolu ile nasıl çarpışacağı hakkında bir bölüm 
var. İnsanlar bunun kurgu olduğunu düşündüler. 
Çizgileri bulanıklaştırdığınızda, insanların neyin gerçek 
neyin gerçek olmadığını anladığından emin olmanız 
gerekir. 


Uzaylılarla ilgili çalışmalarınız göz önüne alındığında, 
başka yerlerdeki yaşam potansiyeli sizi büyülüyor 
mu? 

Bu, sormayı düşünebileceğimiz en büyük sorulardan 
biri ve kökenimizin tam kalbine kadar uzanıyor. 
Büyüleyici bulduğum şey, babamın 1960'larda Venüs 
gibi misafirperver olmayan bir gezegenin bulutlarında 
yaşam olabileceği ihtimalini ortaya atmış olması. 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bilimde bunun gerçek 
olabileceğini düşündüren gelişmeler oldu. Bilim 
insanları bunun doğru olup olmadığını görmek 

için bulutları kontrol etmemiz gerektiğini söylüyor. 
Babamın, ölümünden bunca yıl sonra yaşam 
arayışına bir şekilde dahil olmaya devam etmesi beni 
şaşırtıyor. 


Dünya dışı yaşamı bulma çabalarını takip ediyor 
musunuz? 

Kesinlikle. Panspermia fikri ve Dünya'daki yaşamın 
gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızların buzlarından 
gelmiş olabileceği ihtimali beni büyülüyor ama 
bunun ne anlama geleceği de ilgimi çekiyor: Yalnız 
olmadığımızı keşfedebilirsek hikayemiz hakkında 

çok daha fazla şey öğrenebiliriz. Drake denklemi 

de ilgimi çekiyor. Bu tür konularda derin, yalnız ve 
özlem dolu duygulara sahibim ve sık sık Dünya dışı 
yaşamı bulamamamızın nedeninin, zekanın sadece 
bir gezegeni ele geçirecek kadar gelişmesi yani diğer 
türlerin aleyhine çalışması olup olmadığını merak 
ediyorum. Türler giderek daha güçlü bir teknolojiye 
sahip olduklarında kendilerini havaya mı uçuruyorlar? 
Bu yüzden mi dışarıda kimseden haber alamıyoruz? 
Eğer durum buysa, bu dikkatli olmamız için çok büyük 
bir ders. Ama babamın da dediği gibi, eğer benzersiz 
olduğumuz garip, olası olmayan bir senaryodaysak, 
o zaman birbirimize büyük bir nezaket ve saygıyla 
davranmamız daha da önemli hale geliyor. Bir insana 
zarar vermeyin çünkü evrende başka bir yerde bir 
tane daha bulamama ihtimaliniz var. 


Bugün uzay yolculuğu gibi olasılıkları 
düşündüğünüzde, heyecanlı bir dönemde 
olduğumuzu söyleyebilir misiniz? 

Eğer kendimizi havaya uçurmazsak, sadece uçsuz 
bucaksız kozmik okyanusa ayak parmaklarımızı 
daldırmakla kalmayıp türlere gerçekten ulaşmaya 
başlayabileceğimiz inanılmaz yeni bir çağın 
şafağındayız demektir. Stephen Hawking'in, ideal 
olarak önümüzdeki yüz yıl içinde Dünya dışında 

bir koloni kurmamız gerektiğinden bahsettiğini 
hatırlıyorum; bu fikir, tüm yumurtalarımızı tek bir 
sepette tutmamamız ve bunun yerine farklı yerlerde 
insanlar bulundurarak türümüzü koruma fırsatını 
değerlendirmemiz gerektiğine işaret ediyordu. Bunu 
son derece dokunaklı buluyorum. Burada muhteşem 


bir evren var ve biz dışarıya ulaşma becerimizi 
yeni yeni keşfediyoruz. Yakında, dünyalaştırmayı, 
Dünya dışında uzun süreli bir gelecek kurmayı 
ve daha önce yaşanamayan bir dünyada nasıl 
yaşayacağımızı öğrenebileceğiz. 


Bu arzu edilen bir şey mi? 

Diğer yandan, evrende Dünya'daki yaşam 
için Dünya'dan daha uygun başka bir yer 
bulmamız da pek olası değil. Bu gezegenin 
tadını çıkarmak için evrimleştik. Uzay yolculuğu 
olasılığı beni ne kadar heyecanlandırsa 

veya birçok insana hitap etse de, Dünyayı 
tek kullanımlık bir başlangıç noktası 

olarak görmenin büyük bir hata olduğunu 
düşünüyorum. Belki de dağılıp yeni yerler 
bulmamız gerekecek ama başladığımız yerin 
kıymetini bilmemiz gerekiyor. 


Uzaya gitmek ilginizi çekiyor mu? 

Ben şansımı kaçırdım. Astronot adaylığını 
geçebileceğimden emin değilim. Ancak yine 
de, evet, entelektüel bir egzersiz olarak gitmeyi 
çok isterdim. Pek çok astronotun yaşadığı o 
meşhur deneyimi yaşamak, Dünyaya dönüp 
bakmak ve gezegeni dışarıdan görmek harika 
olurdu. Bunu yapan insanlar içlerinden geçen 
o inanılmaz ruhani duygudan bahsediyorlar 
ve sırf bu nedenle bile gitmeyi çok isterdim. 
Ayrıca bir uzay istasyonundaki yaşamı da 
deneyimlemek isterdim. Bu her zaman 
düşündüğüm ve nasıl olacağını merak ettiğim 
bir şey. 


“Pek çok astronotun yaşadığı 


© Nick Sagan 
babası gibi bir 
astronom olmadı 


L ty pile Pozan” 


o meşhur deneyimi yaşamak кие 2" 
ve gezegeni dışarıdan görmek (üm vi 


harika olurdu” 


© € NASA/APL CBS Photo Arci 
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ODAK a 


TELESKOBU ÜZERİNDE < 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI 7 


Kızılötesi uzay teleskobu Dünya'ya yakın 
potansiyel tehlikeli asteroitleri arayacak 


ısa bir süre önce kritik bir testten geçen 

NASA'nın Dünyaya Yakın Cisim (NEO) 

Tarayıcı'sı (potansiyel tehlikeli asteroitleri 

arayacak bir kızılötesi teleskop) yapım 
aşamasına girdi. Haziran 2028'de fırlatılması 
planlanan NEO Tarayıcı, uzay ajansının Dünya'ya 
yakın binlerce cismi keşfedip bunları asteroit ya da 
kuyrukluyıldız olarak sınıflandıran, Dünya'ya Yakın 
Cisim Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Kaşifi (NEOVVISE) 
görevinin halefi olacak. NEO Tarayıcı fırlatıldığında, 
aynı anda birden fazla Dünya'ya yakın asteroit 
arayan ilk teleskop olacak. Teleskobun bazı donanım 
ve cihazları, sönük asteroitleri bile tespit edebilecek 
şekilde inşa ediliyor. NASA Gezegen Savunma 
Koordinasyon Ofisi gezegen savunma sorumlusu 
Lindley Johnson, "NEO Tarayıcı, NASA'nın potansiyel 
tehlikeli Dünya'ya yakın cisimleri hızlı bir şekilde tespit 
etme, izleme ve karakterize etme yeteneği açısından 
geleceğin teknolojisini temsil ediyor" dedi. 

Şu anda geliştirilmekte olan en önemli NEO Tarayıcı 
cihazları, kızılötesi ışığı yansıtan uzak asteroitleri 
bulacak olan aşırı duyarlı kızılötesi dedektörleridir. 
Dünya'nın atmosferi kızılötesi ışığı çok fazla 
engellediğinden yerdeki teleskoplar bu tür cisimleri 
gözleyemiyor. NEO Tarayıcı atmosferin üzerinde olma 
avantajına sahip olacak ve özel kalkanı Güneş ışığını 
engelleyerek teleskobun Güneş yönünden gelen 
cisimleri de görmesini sağlayacak. Dedektörler ayrıca 
asteroitlerin şekillerini, bileşimlerini ve dönüşlerini de 


belirleyebilecek. 

NEO Tarayıcı'nın radyatörleri ve 
destekleri, uzay aracının elektronik 
aksamından daha soğuk tutulması 
gereken kızılötesi dedektörlerini korumak 
için inşa ediliyor. Yeni radyatörler, sürekli 
aktif olması gereken önceki radyatörlerin 
aksine pasif olarak soğuyabiliyor ve 
uzay aracının cihazlarının aşırı ısınmasını 
önlemede aynı derecede etkin. Destekler 
ısıyı iyi iletmeyen malzemeden yapıldığı 
için dedektörleri uzay aracının geri 
kalanından ayırabiliyor. Bu çok önemli 
çünkü kalkan, Güneş ışığını engellediği 
için aşırı sıcak olacak. NEO Surveyor'un 
ışın ayırıcıları, muhafazası, elektronikleri 
ve katı alüminyum aynası da yapım 
aşamasında. 

NEO Tarayıcı, gezegenimizle çarpışma 
rotasında olabilecek asteroitleri tespit 
etme konusunda bir sonraki adım. 
NASANın son Çift Asteroit Yönlendirme 
Testi (DART) görevi, gelen bir asteroidi 
yörüngesinden biraz dışarı itmenin 
mümkün olduğunu kanıtladı, ancak 
önce Görev Kontrolün bundan haberdar 


@ Bir sanatçının 


olması, gerekiyor. NEO Tarayıcı ve gözünden 
halefleri gelecekte Dünyayı dinozorların NASA'nın asteroit 
9 yayı arayan NEO 


kaderinden bu şekilde kurtarabilir. Tarayıcı teleskobu 
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Asteroit avcısı teleskop 


ÇİFT ASTEROİT 
YÖNLENDİRME TESTİ / 


DART nedir? é) tansa Hedef 

Çift Asteroit DART, kinetik bir DART'ın hedefi 
Yönlendirme Testi çarpmayla insanlığın asteroit Didymos 
(DART) bir asteroide Uzaydaki bir cismi ve onun daha 


çarparak bu cisim yönledirmeye küçük uydusu ў 

üzerindeki etkiyi çalıştığı ilk görev Dimorphos'tu. > ə 

değerlendirdi. oldu. ” 
Neden Didymos? Fw Fırlatma ə rə 
Didymos'un 24 Kasım 2021'de 

seçilmesinin fırlatılan görev, 26 q 

nedeni, Dünya'ya Eylül 2022'de başarılı < 

çarpmo tehlikesi bir sekilde саграгак = 

bulunan asteroitlere asteroidin yörüngesini 

benzemesi. değiştirdi. b 


“NEO Tarayıcı atmosferin üzerinde 
olma avantajına sahip olacak” 
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10 HARİKA UZAY 
İSTASYONU DENEYİ 


Uluslararası Uzay İstasyonu uzaydaki bir istasyondan çok daha 
fazlası: yörüngedeki devasa bir araştırma laboratuvarı 


luslararası Uzay İstasyonu (UUİ), 
Dünya'daki bilim insanlarının uzayda 
öncü deneyler yapmasına olanak 
tanıyan son teknoloji araştırma 
tesislerinden oluşan inanılmaz bir laboratuvar. 
Dünyanın dört bir yanından farklı uzay ajansları, 
akademik kurumlar ve özel şirketler, deneylerini 
gerçekleştirmek için sırayla istasyondaki tesisleri 
paylaşıyor. İstasyonun içinde mikro yerçekiminde 
hassas testler yapılabilirken, dışında da vakum 
ve radyasyona maruz bırakılabilen deneyler 
yapılıyor. Uzayın net bir görüntüsüne sahip 
olan ve Dünya atmosferinin ulaşamayacağı bir 
yerde bulunan Ий, evreni araştırmak için de 
mükemmel bir yer. 
Bazı deneyler fiziksel bilimler üzerine 


araştırma yaparak farklı malzemelerin uzaydaki 
davranışlarını incelerken, diğerleri biyoloji 
üzerine odaklanarak insan vücudunun uzay 
yolculuğundan nasıl etkilendiğini veya Dünya'dan 
uzakta nasıl yiyecek yetiştirilebileceğini 
anlamamıza yardımcı oluyor. Diğerleri ise 
UUİnin aşağıdaki gezegenimizin inanılmaz 
manzarasından yararlanarak Dünya'yı izliyor. 
İstasyon aynı zamanda uzayın kendisini 
incelemek için sofistike ekipmanlara ev sahipliği 
yapıyor. Burada, mikro yerçekimi sayesinde ileri 
teknolojiler geliştirilip test edilebiliyor. Robotik 
mürettebat üyelerinden, yörüngedeki kahve 
makinesine kadar on harika Uluslararası Uzay 
istasyonu deneyini incelerken bize katılın. 


UUİ deneyleri , 


İNSANSI BİR ROBOTLA ÇALIŞMAK 


UUİ'de herzaman en az üç kişilik mürettebat görev 
yapıyor. Ancak Şubat 201Tden bu yana onlara 
Robonaut 2 de katıldı. Bu robot mürettebat, UUİ'ye 
vardığında komutanı el sıkışarak karşıladı ve 'merhaba 
dünya' diyerek insanları selamladı. Bu inanılmaz robot; 
NASA, General Motors ve Oceaneering Space Systems 
arasındaki işbirliğinin bir sonucu. Bu iki şirket beraberce 
tekrar eden, rahatsız edici ya da tehlikeli görevleri 
yerine getirebilecek bir robot yaratmak istediler. 
Robonaut 2піп elleri bizimkiler gibi esnek 
(başparmağı tüm parmaklarına dokunacak şekilde 
bükülebiliyor) ve insan eline eşdeğer bir kavrama 
gücüne sahip. Kolları yumuşak ve dolgulu. Bu kollar 
itildiğinde kolayca hareket eden yaylar içeriyor; böylece 
astronotlar Robonot 2'nin yanında güvenle çalışabiliyor. 
Robot, derinlik algısı için kızılötesi kameralara ve 
stereo görmesine yardımcı olan ilave dört görünür 
Işık kamerasına sahip. Ayrıca 2014'ten bu yana, bir çift 
esnek bacağa sahip. Her bir ayağın olması gereken 
yerde bir "uç efektör" bulunuyor; bu sayede istasyonda 
serbestçe hareket edebiliyor. Ekip, biraz daha 
günceliemeyie bu robotik mürettebatın UUİnin dışında 
da çalışabilmesini umuyor. 


İnsan benzeri 
duyular 
- - - - Robonaut 2'nin 
Kalamarlar kaskında beş kamera 
ова az da dahil olmak üzere 
tüplerine R : 
KALAMAR yerleştirildi 350'den fazla sensör 
bulunuyor. 
NASA'nın Uzay Mekiği programının son Esnek eller 
uçuşu UUİ'ye bazı sıra dışı yolcular Robonaut 2 
taşıdı: üç Hawaii bobtail kalamarı. Bu ач esnek ellere sahip; 
küçük deniz canlıları genellikle sığ deniz FE küçük parmağını 
yataklarında kumun içinde saklanırken 5-5 başparmağına 


bulunur ve yalnızca beş santimetre 
uzunluğuyla deneyler için mükemmel 
boyuttadır. 

Bu tür, başka bir organizma ile olan 
yakın ilişkisi nedeniyle seçildi. Hawaii 
bobtail kalamarları vücutlarını Vibrio 
fischeri adı verilen bir bakteri türüyle 
paylaşır. Bu biyolüminesan mikroplar 
kalamarın siluetini aydınlatarak, suyun 
gölgeli ışığında kamufle olmasına 
yardımcı olur. 

Kalamarlar sadece on ay kadar 
yaşarlar, ancak bu cesur kaşifler, 
araştırmacıların hayvanların 
içinde yaşayan bakterilerin mikro 


yerçekiminden nasıl etkilendiğini 
anlamalarına yardımcı olmak 

için uzaya yolculuk yaptılar. İnsan 
vücudundaki faydalı mikroplar bizi 
enfeksiyonlardan korumaya yardımcı 
olur, bu nedenle bu deneyler uzun 
süreli görevlerde astronot sağlığı 
için gerçekten önemlidir. Sadece 

üç tanesi üzerinde çalışıldığı için 

bu ilk deneyden kesin bir sonuç 
çıkarılamadı, fakat ekip artık 
kalamarların ve bakterilerinin uzun 
yolculukta hayatta kalabileceğinden 
emin. 


kolayca 
dokundurabiliyor. 


Dolgulu metal 

Robot 
alüminyum ve 
çelikten üretildi, 
ancak yumuşak 
koruyucu dolgu ile 
kaplandı. 


Robonaut'un 
beyni 
Robotu kontrol 
etmekten sorumlu 38 
işlemci, gövdesinin 
içine yerleştirilmiş 
durumda. 
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UZAYDA 
DOMATES 
YETİŞTİRMEK 


ABD ve Kanada'daki gençler uzayda 
gıda yetiştirmenin yollarını bulmak 
için NASA ile birlikte çalışıyor. Eğitim 
yılı boyunca 18.000 okula 1,2 milyon 
domates tohumu gönderildi. Bu 
tohumların yarısı, astronot Scott 
Kelly'nin gözetimi altında uzaya gidip 
gelerek UUİ'de 5 ay geçirdi. 

Öğrencilere hangi tohumların 
uzayda, hangilerinin Dünya'da kalacağı 
söylenmedi, bu yüzden her iki gruba da 
aynı muameleyi yaptılar, onları ektiler, 
sonra çimlenip büyüdüklerini izleyip 
kaydettiler, öğrencilere bitkilerin yaşam 
döngülerini ve titiz bilimsel çalışmaların 
nasıl yürütüleceğini öğrettiler. 

Her okul daha sonra verilerini 


ektiklerini ve kaçının gerçekten 
büyüdüğünü bildirdi. Sonuçlar, bilim 
insanlarının uzaya götürüldüklerinde 
tohumlara ne olduğunu 
anlamalarına yardımcı olacak 

ve Mars'a yapılacak görevlerin 
planlanmasında kullanılacak. 

Kızıl Gezegen'e yapılacak iki yıllık 
yolculuk sırasında mürettebatın 
sadece besleyici değil, aynı 
zamanda yaprakları buharlaşan 


Tohumların 

hazırlanması 
600.000 tohum 
hazırlandı ve uzaya 
yolculuk için paketlendi. 


Uui'ye 

Tohumlar, özel 
sektöre ait bir kargo 
aracı olan SpaceX 
Dragon'a yerleştirildi. 


Uzaydaki süre 

Tohumlar mikro 
yerçekiminde beş 
hafta geçirdi. 


Dünya'ya dönüş 
Bu tohumlar Kuzey 


Amerika'daki binlerce 
okula gönderildi. 


Deney 

Dünya ve uzay 
tohumları aynı 
koşullarda yetiştirildi. 


Amatör bilim insanları 
2001 yılından bu 


NASA'ya göndererek kaç tohum 


Dört 


suyu tutabilen domatesler 
yetiştirmesi gerekecek. 


UZAY YOLCULUĞU İNSAN VÜCUDUNU 


NASIL ETKİLER? 


UUİdeki mürettebat her gün bir 
saatten fazla egzersiz yapıyor. Bu 
sadece sağlıkları için hayati önem 
taşımakla kalmıyor, aynı zamanda 
bilim insanlarının uzayın insan 
vücudu üzerindeki etkileri hakkında 
bilgi toplamasına da yardımcı 
oluyor. 

Uzay istasyonunda üç ana spor 
aleti bulunuyor: bir egzersiz bisikleti, 
bir koşu bandı ve bir ağırlık aleti; 
bunların her biri UUİ'deki koşullar için 
modifiye edilmiş durumda. 

Standart bir ağırlık makinesi yerçekimi olmadan çalışmaz, 
bu nedenle ОЈ Gelişmiş Dirençli Egzersiz Cihazı bunun yerine 
pistonlar ve vakum silindirleri kullanıyor. Astronotun makineyi 
hareket ettirmek için vakuma karşi çekmesi gerekiyor. Özel 
olarak tasarlanmış volanlar, makinenin Dünya'da ağırlık 
kaldırıyormuş gibi hissettirmesine yardımcı oluyor. 


© Mürettebat 
özel olarak 
tasarlanmış 
ekipmanlarla 
formunu 
koruyor 


yana 3 milyondan fazla 
öğrenci katıldı. 


Beş 


YERÇEKİMSİZ 3B BASKI 


Yeni parçaların ve aletlerin astronotlara 
bir düğmeye dokunarak ulaştırılabildiği 
bir uzay yolculuğunun nasıl olacağını 
hayal edin. Made In Space'in ve UUİ'deki 
3D yazıcısının amacı da bu. 

Kasım 2014'te NASA astronotu Barry 
"Butch" Wilmore uzayda ЗВ yazıcı 
kullanan ilk kişi oldu. Birkaç test 
çalışmasının ardından, bir Made In Space 
mühendisi, baskı testi için UUİ'ye bir İngiliz 
anahtarının planlarını gönderdi. Dört 
saat ve 104 kat plastikten sonra İngiliz 
anahtarı tamamlanmıştı. 

Uzayda bir 3D yazıcıyı çalıştırmak büyük 
bir teknik zorluk. Dünya'da yerçekimi, 
plastiğin ekstrüde edilirken düzgün 
katmanlar halinde oturmasına yardımcı 
olur, ancak UUİ'de bileşenler ortalıkta 
uçuşur. Made In Space bu sorunu bazi 
yenilikçi ama çok gizli teknolojilerle çözdü. 


UUİ deneyleri , 


© KİD), denizaltı 
keşiflerinden 
teknoloji ödü! 

alıyor ve geliştiriyor 


© Belirli koşullar 
altında, yassı 
solucanlar birden 
fazla kafa üretebilir 


YASSI SOLUCANLARLA KÖK HÜCRELER 


Yassı solucanlar gezegendeki en basit yaşam formlarından biri olmalarına rağmen 
inanılmaz bir yeteneğe sahipler: Onları ikiye böldüğünüzde her bir parça büyüyerek tam 
teşekküllü bir yassı solucana dönüşüyor. Bunun nedeni, vücutlarının her yerinde bulunan ve 
hasar oluştuğunda bölünüp değişerek yeni doku ve organlar inşa etmeye hazır olan kök 
hücrelerdir. Bilim insanları bu sürecin Dünya'da nasıl gerçekleştiğini anlamaya başladılar, 
ancak kök hücrelerin yerçekimi olmadan da çalışıp çalışmayacağını merak ettiler. 

Yassı solucanlar, kendilerini ne kadar iyi onardıklarını görmek için izlendikleri mühürlü 
tüplerde UUİ'ye gidip geldiler. Yassı kurtlar uzayda yarı hava yarı su dolu test tüplerinde 
beş hafta geçirirken, başka bir grup 
canlı da aynı düzenekte tamamen 
karanlıkta mühürlendi. Çeşitli genlerin 
aktivasyonu da izlendi ve Dünya'da 
gördüğümüz kalıplarla karşılaştırıldı. 

Uzayda yaşayan yassı solucanların geri 
döndüklerinde başlangıçta felçli oldukları 
ve kendilerini çözmeden önce kıvrıldıkları, 
ışığa doğru çekildikleri, metabolizma 
hızlarını değiştirdikleri ve doğranacak 
kadar şanssızlarsa iki başlarını yeniden 
büyüttükleri görüldü. 
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ŞİŞME YAŞAM 
ALANLARI 


Ay'a, Mars'a ve ötesine seyahat 
ettiğimizde, oraya giden 
insanların yaşayacak yerlere 
ihtiyaçları olacak. Bunları test 
etmek için UUİ'den daha iyi bir 
yer yok. Bigelow Genişletilebilir 
Aktivite Modülü (BGAM) 2016 
yılında bir SpaceX Dragon ile 
uzay istasyonuna taşındı. BGAM 
paketlendiğinde sadece 17'ye 24 
metre boyutlarında, ancak basınçlı 
hava ile doldurulduğunda şişerek 
3,7'ye 3,3 metre yani küçük bir 
yatak odası büyüklüğünde bir alan 
oluşturuyor. 

Bu oda, şişen bir yatağın yanı 
sıra yapıyı toz ve döküntülerin 
vereceği zarardan koruyacak 
bir kalkan da dahil olmak üzere 
birçok katmandan oluşuyor. Daha 
büyük bir nesneyle çarpışması 
durumunda, şişirilebilir oda 
havayı yavaşça sızdıracak şekilde 
tasarlandı. Böylece içindeki 
astronotlara harekete geçmeleri 
için bolca zaman tanıyor. 

Modül UUİnin Tranquility 
modülüne kenetlendi ancak 
hemen kullanıma geçmedi. 
BGAM üzerinde sıcaklık, basınç ve 
radyasyon ölçümlerinin günün 
her saati kaydedildiği bir dizi test 
gerçekleştirildi. Astronotlar her üç 
ayda bir BGAM'e girerek ölçümler 
yapıyor ve durumunu inceliyor. 
BGAM 2028'e kadar UUİ'ye bağlı 
kalmaya devam edecek. Her şey 
yolunda giderse, şişme odalar 
uzay yaşam alanlarımızın ayrılmaz 
bir parçası haline gelebilir. 
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DOKUZ 


YÖRÜNGEDE KAHVE KEYFİ 


Uzayda sıcak içecek hazırlamak karmaşık bir iş, 
ancak kahvesiz bir yaşam fikrinden memnun 
olmayan İtalyan Uzay Ajansı, mikro yerçekiminde 
kullanılabilecek bir makine tasarlamak için uzay gıda 
mühendisliği şirketi Argotec ve kahve devi Lavazza ile 
işbirliği yaptı. 

Yüksek sıcaklık ve basınçtaki suyu uzayda kontrol 
etmek oldukça zor olduğundan, bu proje ciddi bir 
mühendislik mücadelesi gerektiriyordu. Plastiklerin 
400 bara kadar (deniz seviyesindeki hava basıncının 
400 katı) basınca dayanabilen çelik borularla 
değiştirilmesi gerekiyordu. Sonuçta ortaya çıkan ürün 
25 kilogram gibi bir ağırlığa sahip. 

ISSpresso adı verilen kahve makinesi Dünya'daki 
kahve makinelerine benzer şekilde çalışıyor ve hatta 
aynı Lavazza kahve kapsüllerini kullanıyor. Ayrıca çay 
ve sıcak sebze suyu da yapabiliyor. 

Sıcak bir içeceğe ihtiyaç duyan astronotun tek 
yapması gereken bu basit talimatları izlemek: 
Makineyi bir yardımcı priz paneline bağlayın ve bir 
su poşeti takın. Ardından NASA standartlarında bir 
içecek torbası ve istenen içeceği içeren bir kapsül 
takın. Üç dakika sonra içeceğiniz hazır. 

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti ISSpresso'nun 
hazırladığı kahvenin tadını çıkaran ilk kişi oldu. 


Su torbası 

Astronot önce bir 
poşeti suyla dolduruyor, 
ardından kahve 
makinesine bağlıyor. 


zı girişi 
Su, bir dizi 


çelik borudan 
ısıtıcıya geçerek 
basınçlandırılıyor. 


Isıtma 

Su 
basınçlandırıldıktan 
sonra doğru sıcaklığa 
kadar ısıtılıyor. 


Kahve kapsülü 

Sıcak su bir 
kapsülden geçiyor ve 
taze kahve kesenin 
içine itiliyor. 
E Basınç farkı 
€ # Basınç farkı, pipet 
içeri girdiğinde taze 
kahve kokusunun dışarı 
çıkması anlamına geliyor. 


6 ə Kahve vakti 

Этот süreç йс 
dakika sürüyor. Bu da 
Dünya'da hazırlanan 
bir espresso kahve için 
beklemeniz gerekenden 
daha uzun bir süre. 


© Uzayda bile 
kafeinsiz kalmanıza 
gerek yok 


© BGAM 2016 
yılında bir SpaceX 
Dragon ile uzay 
istasyonuna taşındı 


UUİ deneyleri 


On 


KARANLIK MADDE ARAYIŞI 


Evrenle ilgili bir şeyler pek akla yatkın değil. içeriğinde, gelen herhangi “AMS-02 2011 yılından 
Yıldızlar ve gezegenlerden, galaksiler ve kara bir parçacığın yükünü i 
deliklere kadar görebildiğimiz her şey, evrenin ölçen devasa bir mıknatıs bu yana өмгөпип 
bilinen toplam kütle ve enerjisinin yalnızca yüzde ve parçacıkların geçişini kayıp рагса!ап olan 
beşini temsil ediyor. Peki diğer %95 ne ve nerede? Oo zamanlayan bir kronometre i 
Dünya çapında 16 ülkeden toplam 56 enstitü de dahil olmak üzere bir antimadde, karanlık 
bu sorunun cevabını bulmak için bir araya dizi ölçüm aleti bulunuyor. madde ve karanlık 
geldi. 8.500 kilogram ağırlığındaki Alfa Manyetik AMS-02, bazıları karanlık її iri i 
Tayfçekeri (AMS-02), Uzay Mekiği Endeavour'un madde çarpıştığında enerjiye dair işaretleri 
sondan bir önceki yolculuğunda UUİ'ye gönderildi. o açığa çıkan yüksek enerjili izliyor” 
АМ$-02, 2011 yılından bu yana evrenin kayıp parçacıklar olan kozmik 
parçaları olan antimadde, karanlık madde ve ışınları arıyor. Şimdiye 
karanlık enerjiye dair işaretleri izliyor. kadar 100 milyardan fazla kayıt ” 
Parçacık fiziğinin evi olan CERN'de monte alındı. Evrenin kayıp kısmını anlama _ 
edilen AMS-02, esasen bir parçacık detektörü. çalışmaları halen devam ediyor. 


m" geçiş dedektörü 
Bu dedektör, 
parçacıklar arasındaki 
farkı, parçacıkların 
yaydığı X-ışınlarından 
anlayabiliyor. 


Zamanlama 

sintilatörü 
Her bir parçacığın 
dedektörden geçiş 
süresini ölçer. 


Silikon 
Dtakip 
cihazı 
Parçacıkların 
mıknatıs tarafından 
bükülürken izledikleri yolları 
ölçer. 


Mıknatıs 

Parçacıklar 
geçerken yollarını 
büker. 


чун görüntülemeli 

Gherenkov sayacı 
Maydığı ışınımı ölçerek 
yüklü parçacığın 
türünü belirler. 


@Ed Crooks: NASA: ESA 


GÜCE YILDIZLAR 
ÇOK MU KÜÇÜK? 


Cüce yıldızların farklı sınıflandırmaları 
var ve hepsi eşit değil 


ÖZGEÇMİŞ 
ROBIN HAGUE 


Hague, uzay ve fizik üzerine 
uzmanlaşmış bir bilim yazarı, 
Kendisi Skyrora'nın fırlatma 
şefi; Skyrora'nın araçlarının 
fırlatma çizelgelerini 
koordine ediyor. 


36 Ophiuchi A 
Güneş kütlesi 
yüzdesi: %85 


19,5 ışıkyılı 
uzaklıkta 
bulunan turuncu 
cüce yıldızlardan 
oluşan bir üçlü 
sistem. A ve 
B birbirlerinin 
yörüngesinde, 
С ise çiftin 
etrafında 
dolanıyor. 
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üce yıldız terimi ilk kez 20. yüzyılın 
başlarında Ejnar Hertzsprung 
tarafından; çok küçük yıldızlardan 
ziyade, iki farklı ışınım grubu için 
dev yıldıza karşıt olarak kullanıldı. Günümüzde 
u terim, Hertzsprung-Russell diyagramındaki 
yıldızların çoğunu kapsayan bir dizi farklı yıldız türü 
için kullanılıyor. 
Bunlardan en ü 


lüsü, 2016 yılında bir tanesinin 


Epsilon Eridani 


yörüngesinde Dünya'ya en yakın ötegezegenin 
tespit edilmesi nedeniyle, kirmızı cücelerdir. 

Bunlar galaksideki en yaygın yıldız türü, ancak 
boyutları ve parlaklıkları nedeniyle çıplak gözle 


Güneş kütlesi 
yüzdesi: %82 61 Cygni A 
Güneş yarıçapı Güneş kütlesi 
36 Ophiuchi В yüzdesi: %74 36 Ophiuchi & yüzdesi: %70 
Güneş kütlesi Antik çağlardan Güneş kütlesi Güneş yarıçapı 
yüzdesi: %85 beri bilinen yüzdesi: %71 yüzdesi: %67 
Güneş yarıçapı Epsilon Eridani, Güneş yarıçapı Bu, ikili bir çift 
yüzdesi: %81 3,73 kadir yüzdesi: %72 sistem olarak 
parlaklığıyla her 659 yılda 
karanlık bir, birbirlerinin 
bölgelerde yörüngesinde 
görülebilir. dolanan 
Dünya'ya en turuncu cüce 
yakın Güneş yıldız çiftidir. 
benzeri 
yıldızlardan 
biridir. 


Uzman Görüşü 


görülemiyorlar. Gerçekten küçüktürler; 
kütleleri Güneş'in kütlesinin 0,075 ila 0,5 
katı arasında değişir. Hidrojeni helyuma 
« dönüştürürler ve tam bir iç konveksiyona 
sahiptirler. Helyum merk&zde hapsolmak 
` yerine sürekli olarak yıldız boyunca yayılır 
ve sonuç olarak kırmızı cüceler çok kararlı 
ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olurlar. 
Sarı cüce, Güneş'in kütlesinin 0,8 ila 
12: katı arasında değişen ve Güneş'in 
kendisini de içeren G türü yıldızlar için 
“kullanılan bir terimdir. Bu terim onları . 
daha parlak dev yıldızlardan ayırmak için 


© 


° 

КОШ Satürn Jüpiter 

// Yarıçdp: 6.371/ Yarıçap: 58.232/ Yarıçap: 69.91 
kilometre / / / kilometre / , / / Kilometre 


Lacaille 9352 
Güneş kütlesi 
yüzdesi: 
%47 
Güneş yarıçapı 
yüzdesi: %47 
İlk kez 1881 yılında 


Takımyıldızı'nda 
tespit edildi ve arka 
plandaki yıldızlara 
göre yüksek bir 
özdevinime sahiptir. 


Güneş kütlesi yüzdesi: 
Güneş yarıçapı yüzdesi: 
1276 ışıkyılı uzaklıkta, 


/// (tarafından; yutulan bir * 
// galaksiden geliyor olabilir. / / olarök-kullanıldı. 


: . . 
“kullanılsa da; G türü yıldizlar, ışınımlarıyla À 
diğer yıldızların %90'nı gölgede birakırlar. 
Sarı olarak adlandırılmâlarının nedeni, 
Güneş ışığını atmosferimizden dolayı sarı 
olarak algılamamızdan kaynaklanıyor. 
Aslında,-Güneşimiz de dahil olmak üzere, 
sıcaklıkları nedeniyle beyaz renktedirler. 
Kırmızı ve sarı cüceler; arasında turuncu 
cüce yıldızlar yer alır; bunlar Güneşin : 
kütlesinin 0,45 ila 0,8 katı arasında değişir 
ve yine çok kararlı uzun ömürlü yıldızlardır. 
Yanma sürelerinin Güneşimizden yaklaşık 
üç кої daha uzun olması beklenir. 


Mal 359 


Gliese 581 
"Güneş kütlesi yüzdesi: / Güneş kütlesi yüzdesi: 
%307// / NII, 
“ Güneş yarıçapı Güneş yarıçapı 
“ yüzdesi; 431/ yüzdesi: %14 
Gliese 581 еп çok, j Aslan Takimyıldızi 
yaşanabilir bölgesinde / yönünde yaklaşık 


keşfedilen ilk küğük 
kütleli ötegezegenle * , 
,tanınıyor. 


7,8 ışıkyılı uzaklıkta 
bulunan 1 milyar 
yaşından küçük bu 
genç kirmizi cüce, 
yakınlığı nedeniyle 


“(olarak yer buluyor; 


Barnard Yıldızı 
Güneş kütlesi yüzdesi: 
/ 7 %14,4 
i Güneş yarıçapı" 
///7, yüzdesi: %20. 
,Güneş Sistemi'ne еп 
yakın dördüncü yıldız 
olan Barnard Yıldızı, 
İngiliz Gezegenler 
Arası Topluluğu 
tarafından ilk ciddi 


Kapteyn Yıldızı 
%28 
/ 429 


bizim galaksimiz 
çalışması için hedef 


bilim-kurgudâ popüler / / 


yıldızlararası görev / , 


Bu sayede gezegenler için sabit bir 
yaşanabilir bölge sağladıklarından, Dünya 
dışı yaşünm aramak için iyi yerlerdir. 
` Beyaz cüceler çok daha egzotik. Bunlar 
nötron yıldızı veya karadelik oluşturmak: 
için yeterli kütleye sahip “olmayan büyük. ` 
« yıldızların olası son halleridir. Güneşin . 
kütlesi civarındadırlçır, ancak Dünya'nın 
hacmine sıkıştırılmış durumdadırlar. Dev 
bir yıldızın çekirdeğinde biriken karbon ve 
oksijen kütlesinden oluşurlar. Merkezlerinde 
füzyon reaksiyonları, meydana gelmez ve 
yıldızın geride bıraktığı artık ısı ile parlarlar. 


IMAS 


Gliese 555 Lhi 
Güneş kütlesi /// / / / 40523-1403 /, ///, 
yüzdesi: %22 / / / / / / /Güneş kütlesi YII. 
/ 7 / Terazi Takımyıldızi” / / / yüzdesi: %6Л/ // / 4 
yönünde Düriya'dan // / Güneş yarıçapı // 
7 / 20,6 işikyili uzaklıkta / / У /yüzdesi: %8,6 /, 


Dünya'dan yaklaşık / 
/40'ışıkyılı uzaklikta, 
7/ güney takımyıldızı / 
/ Tavşan'da yer 
"dlan bu çok küçük 
7 kirmizi Cüce, aktif 
yıldızların sahip / , 
olabileceği en / 
küçük boyut olarak /” 
kabul ediliyor; 


bulunan küçük-bif 
kırmızı cüce yıldız. 


Proxima Centauri 4 Van / г, 
Güneş kütlesi yüzdesi: Biesbrogck Yıldızı 

ИАА? Güneş kütlesi yüzdesi: 

Güneş yarıçapı / %8,8) /, 

}уйгаезї: %15,4 / Güneş yariçapı 
1915 yılında keşfedilen yüzdesi: “12 


Proxima, Centauri, 
sadece 4,25 Işık у 
uzdklığıyla Güneş 
Sistemi'ne cen yakın 
yıldız. Ağustös 2016'da 
en yakın ötegezegen 
onun yörüngesinde / , 
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Aquila Takımyıldızı'ndâ 
bulunan, Dünya'dan / / 
19 ışıkyılı uzaklıkta 
sönük Ыг kırmızı ссе’ 
yıldız. Aynı zamanda 
parlak püskürmeler / 
ürettiği; bilinen bir 
değişen yıldız, / / 


“73 


hareket eden NASA, teknolojik ve bilimsel atılımlarını | 


kamusal ve ticari alanlara aktarma yükümlülüğüne sahip 


[Кош kask Эши aletler Уа bilgisayar 4 çizilmez güneş Su filtreleri GPS efsanesi Modern 
1966 1965 yılında NASA'nın Apollo 10021000 1960'ların GPS teknolojisi golf topları 
yılındaki darbe astronotların programı sırasında Astronot vizörü ortalarında uzay genellikle NASA'ya ( NASA'nın 1881 yılında 
emici köpük Ay'dan numune bu teknolojiyi koruyucu aracındaki suyu atfedilse de, sürtünmeye dayanıklı 
üzerine yapılan toplamasına benimsemesi kaplamalarından kirletici maddelerden aslında bu teknoloji yüzeyler üzerine 
araştırmanın yardımcı olmak sayesinde mümkün üretilen bir yan arındırmak için NASA tarafından yaptığı araştırma 
yan ürünü için icat edildi. hale geldi. teknoloji. tasarlandı. icat edilmedi sayesinde varlar. 
vinizdeki tüm alet, makine ve temel günlük ürünlerden bazılarını oluşturmak 


tesisatların kökeni NASA'nın son 50 yılda için başarılı ve yaratıcı bir şekilde geliştirildi. Golf 
gerçekleştirdiği araştırmalara dayanıyor. toplarından oyun kumandalarına, bilgisayarlardan 


Başlangıçta uzay araştırmalarına kasklara kadar NASANın teknolojisi uzman şirketler 
yardımcı almak ve Ay'a insan indirmek tarafından alınıp uyarlanarak kamusal ticari 
için tasarlanan teknoloji, artık kanıksadığımız alana taşındı ve insanların yaşamlarını sürdürüp 
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çevreleriyle etkileşim kurma biçimlerini kökünden 

değiştiren devrim niteliğindeki yeni ürünler ortaya çıktı. 
Bu sayfalarda All About Space, günlük hayatta 

en sık kullanılan on gündelik ürünü mümkün kılan 

yenilikçi çalışmaları ve icatları keşfetmek için NASA 

arşivlerinin derinliklerine iniyor. 


NASA icatları 


A. Cernan Apai 
ardcim.sötekkeni 


JOYSTICK 


Kaynağı: Apollo Ay iniş aracı 
Görev: Apollo 15 ila 17 Tarih:187 ila 1972 


Duman dedektörlerinde olduğu gibi, 
joystickler de NASA'nın teknolojiyi 
kullanmasından önce zaten mevcuttu, ancak 
bugün gördüğümüz ürünlere benzemiyorlardı. 
Arabalarda, uçaklarda ve video oyun 
kollarında gördüğümüz dijital joystick ve 
thumbstick teknolojisi, NASA'nın Ay'a yapılan 
son üç Apollo görevinde kullanılan Ay aracı 
için joystick teknolojisi üzerinde çalışmasıyla 
hayatımıza girdi. Ay aracının kumandası 
T şeklinde bir joystickti ve dördü sürüş, 
ikisi yönlendirme için olmak üzere bir dizi 
motor aracılığıyla çalışıyordu. Çubuğu 
ileri doğru hareket ettirmek aracı ileri 
götürüyor, sola ve sağa çevirmek 
aracı solo veya sağa 
döndürüyor, geriye doğru 
çekmek frenleri harekete 
geçiriyordu. Geri çekmeden 
önce kumanda kolundaki 

bir düğmenin etkinleştirilmesi 


Ay aracını geri vitese geçirirken, 
kolun sonuna kadar geri çekilmesi park 
frenini etkinleştiriyordu. 
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Özel dosya 


MİKROİŞLEMCİLER 


Kaynağı: Entegre devreler 


SU FİLTRELERİ 


Kaynağı: Uzay aracı 
filtre sistemleri 
Görev: Apollo programı 
Tarih: 1963 ila 1972 


Temel su filtreleri 1950'lerin 
ortalarından beri mevcut 
olsa da, modern filtreleme 
sistemleri ancak NASA'NIN 
1963 yılında Apollo programı 
için yaptığı araştırmalara 
kaynak aktarmasıyla ortaya 
çıkmaya başladı. NASA, 
büyük miktarlarda suyun 
ekstrem koşullarda uzun 
süreler boyunca herhangi bir 
kirlenmeye maruz kalmadan 
tutulması için bu alandaki 
araştırmalara öncülük etti. 

Bu hedefe ulaşmak için 
NASA, odun kömürünün 
suda bulunan kirleticileri ve 
parçacıkları emme özelliğinden 
yararlanarak bir sistem 
geliştirdi. Bu işlem (kömürdeki 
karbon atomları arasında 
milyonlarca küçük gözenek 
açan bir oksitleme işlemi) 
kömürün emiciliğini arttırdı ve 
geniş, gözenekli yüzey alanı 
sayesinde kirleticilerin kimyasal 
çekim yoluyla bağ kurabileceği 
birçok alan sağladı. Bu da 
elde edilen suyun kirlerden 
arınmasına yardımcı oldu. 


Görev: Apollo programı Tarih: 1963 ila 1972 


NASA entegre devreyi icat 
etmedi, bu onur 1958 yılında 
entegre devreyi icat eden 
elektrik mühendisi Jack 
Kilbyye ait, NASA entegre 
devrenin daha yeni ve 

daha gelişmiş varyantlarını 
icat eti. Aslında, NASA'NIN 
Apollo programının mikroçip 
devrimini başlattığı rahatlıkla 
söylenebilir. 1960'ların tamamı 
boyunca Amerika'nın entegre 
devrelerinin X60'ndan fazlasını 
satın alan yönetim, kasıtlı 
olarak endüstrinin kendisini seri 
üretime alıştırmasına ve çok 
az başka pazar varken onu 


istikrara kavuşturmasına izin 
verdi. Mikroçip teknolojisinin 
ilk yaygın kullanımlarından 
biri, Komuta Modülü ve Ay 
Modülünün kontrolünün yanı 
sıra navigasyon için yerleşik 
hesaplama ve kontrol sağlamak 
üzere kullanılan DSKY arayüzlü 
Apollo Güdüm Bilgisayariydı. 
Günümüzde entegre devreler, 
mikroçiplerin dünya çapında 
ucuza işlenmesi ve üretilmesi 
sayesinde cep telefonlarından 
kişisel bilgisayarlara, 
mikrodalgalardan hesap 
makinelerine kadar hayatın 
hemen her alanında yer alıyor. 
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KABLOSUZ ALETLER 


Kaynağı: Kablosuz darbesiz anahtar 
Görev: Gemini projesi, Apolto programı Tarih: 1965 


Kennedy'nin 1961'de 
Apolio programını 
duyurmasının ardından, 
insanlı uzay uçuşunun 
pratiklerine yönelik 

bir araştırma tufanı 
başladı. En kayda 

değer buluşlardan biri 
NASA'nın BlacktDecker 
şirketiyle işbirliği yaparak, 
yerçekimsiz ortamda 
astronotu döndürmeden 
cıvataları çevirebilen 

bir alet olan kablosuz 
darbesiz anahtarı icat 
etmesiydi. Bundan yola 
çıkan araştırma programı, 
Ay'ın yüzeyinden 

kaya çıkarmak için 
kullanılabilecek bir 
kablosuz darbeli matkap 
da dahil olmak üzere 
çeşitli amaçlar için 


kablosuz aletler geliştirdi. 


Bu aletler, Ay 
kabuğunun delinmesi 
esnasında gerekli tork 
miktarını üretmek için 
pil kullanıyordu. Cihazlar 
bir batarya oluşturmak 
üzere gruplandırılabilen 
küçük ölçekli şarj 
edilebilir elektrokimyasal 
pil teknolojisini kullandı. 
Bugün bu teknoloji, 
yeniden şarj edilebilen 
kablosuz aletlerin 
çoğunda yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. Buna 
ek olarak, BlacktDecker 
1960'larda doğrudan 
NASA tarafından yapılan 
araştırmalardan yola 
çıkarak kablosuz Dust 
Buster şarjlı elektrikli 
süpürgesini geliştirdi. 


NASA icatları j 


KORUYUCU KASKLAR 


Kaynağı: Darbe emici köpük 
Görev: Apollo programı Tarih: 1966 


1966 yılında NASA, uçak minderlerinin 
güvenliğini artırmak için tasarlanmış şok 
emici bir malzeme olan temper köpüğü 
icat etti. Köpük, astronotların maruz 
kalacağı aşırı kuvvetlerin bir kısmını 
hafifletmeye yardımcı olacak bir astar 
olarak Apollo uzay aracının kasklarına ve 
koltuklarına takıldı. Temper köpük, hem 
yüksek viskozite hem de yoğunluğa sahip, 
büyük darbeleri emmek ve enerji akışına 
direnmek için ek kimyasallarla işlenmiş 
bir poliüretan. Köpük viskoelastik ve ısıya 
duyarlı, yani insan gibi bir ısı kaynağına 
doğru bastırıldığında o şekle bürünerek 
uyuma yardımcı olur ve istenmeyen 
boşlukları azaltır. 

Temper köpük 19801егіп başında 
kamusal alana çıktı ve kısa süre 
içinde temper köpük şilteler gibi tibbi 
ekipmanlarda ve Amerikan futbolu 
kaskları ve bisiklet kaskları gibi spor 
ekipmanlarında kullanılmaya başlandı. 


ÇİZİLMEYE 
KARŞI 
DAYANIKLI 
CAMLAR 


Kaynağı: Çizilmeye 
dayanıklı uzay 
elbisesi vizörleri ve 
çizilmeye dayanıklı 
cam ve plastik 
kaplamalar 

Görev: Apollo programı 
Tarih: 1963 ila 1972 


© uzay istasyonunda 
bakım yaparken kaskının 
vizörünün fotoğrafını 
çekmek için dijital kamera 
kullanan bir astronot 


NASA, plastiklerin morötesi 
işiğı soğurmada çok 

daha iyi olduğunu 

ve düşürüldüğünde 
parçalanmadığını fark 
ettikten sonra, uzay elbisesi 
vizörleri plastik kullanılarak 
üretildi. Ancak kaplamasız 
plastik kolayca çiziliyordu 
ve uzay ortamındaki toz ve 
moloz miktarı göz önüne 
alındığında çizilmeye 

karşı dayanıklı lens ve 
kaplamaların geliştirilmesi 
önemliydi. NASAnın 
araştırmaları sayesinde, 
uzay elbisesi vizörleri artık 
vizörün dışına ince filmler 
halinde uygulanan ve onu 
büyük ölçüde sertleştiren 
elmas benzeri karbon 
kaplamalarla kaplanıyor. 
Bu teknolojinin bir dalı 

Şu onda Ray-Ban güneş 
gözlüklerinde mevcutken, 
Foster Grant tarihsel olarak 
tüm ürün yelpazesine 
uygulamak üzere bu 
kaplamaları kopyalama 
lisansını satın aldı. 
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Özel dosya 


UYDU. 
TELEVİZYONU 


Kaynağı: Uydu iletişimi 
Görev: Telstar 
Tarih: 1962 


TV sinyallerini aktarabilen 
ilk uydu Telstar Idi. 1962 
yılında fırlatılan uydu, 
Atlantik Okyanusu üzerinde 
deneysel bir uydu iletişim 
sistemi geliştirmek için 
ortak bir projeydi. Uydu Beli 
Laboratuvarları tarafından 
NASA ile ortaklaşa inşa 
edildi ve veri aktarımı 
için bir aktarıcı kullanarak 
çalışıyordu. Mikrodalga 
sinyallerini çok yönlü bir 
dizi küçük anten aracılığıyla 
alıyor, ardından sinyalin 
frekansını bir yürüyen 
dalga tüpünde yükseltiyor 
ve yere yeniden iletiyordu. 
NASA bu teknoloiiyi 
geliştirmeye devam ederek, 
iletilen sinyallerdeki gürültü 
ve hataları azaltmak için 
daha gelişmiş sistemler 
üretti. Böylece yüksek 
çözünürlüklü video ve ses 
iletimi mümkün hale geldi, 


AYAKKABI TABANLIĞI 


Kaynağı: Ay botları 
Görev: Apollo programı Tarih: 1963 ila 1972 


NASA'nın uzay giysilerine dahil ettiği en önemli 
icatlardan biri, yastıklama ve havalandırma için 
botlarda kullanılan özel 3B 'spacer' malzemeydi. 
Astronotlara ayakları üzerindeyken daha iyi kontrol, 
çeviklik ve uzun ömür sağlamak için kullanılan ay 
botu, uzay elbisesinin entegre basınç botunun 
üzerine giyilen bir galoştu. Dış katman, ay yürüyüşü 
sırasında ekstra yaylanma ve rahatlık sağlayan 
nervürlü silikon kauçuk taban dışında metal 
dokuma kumaştan yapılmıştı. Parmak bölgesi 
— teflon kaplı cam elyaf kumaştan yapılırken, 
= iç katmanlar aynı kumaştan ve hafif bir 
ısı yalıtımı oluşturmak için 25 alternatif 
Kapton film kaplamadan yapılmıştı. 

Bu teknolojiden yola çıkan ayakkabı 
üreticileri, tüm dünyada satışa sunulan 
bir dizi hafif, sıcak tutan, yaylı koşu 

ў ayakkabısı ve spor ayakkabısı üretti. 


© NASA'nın Apollo 11 görevinden Ay'daki bir 
bot izi. NASA, Apollo programı için uzay 
elbisesi botlarına yaylı tabanlar ve 
havalandırma sistemi ekledi 


NASA icatları > 


MODERN GOLF TOPLARI 


Kaynağı: Sürtünme dirençli 
yüzeyler 

Görev: Uzay Mekiği 

Tarih: 1981 


NASA, Uzay Mekiği programının 
bir parçası olarak, özellikle 
harici yakıt tankı olmak 

üzere yeni fırlatma 

sisteminin yüzeylerinin 

sürüklenme direncini 

en üst düzeye çıkarmak 

için araştırma yaptı. Tanka 

uygulanan özel çukurlu yüzey, 
NASANIN daha optimum bir kaldırma- 
sürüklenme oranına ulaşmasını, 
böylece fırlatmadan daha fazla 
mesafe ve denge elde etmesini 
sağladı. Bu aerodinamik kaplama 
kamuya açıklandıktan sonra Wilson 
Sporting Goods Company tarafından 
incelendi. Mühendisler, golf topunun 
yüzeyine çukurlar uygulayarak 
topun daha oz aerodinamik 
sürüklenmeyle daha yumuşak bir 
şekilde kayabileceğini farketti. Wilson 
mühendisleri, 38 bilgisayar grafik 
yazılımı sayesinde yeni golf topunda 
kaydedilen ileriemeyi tahmin edebildi 
ve hem yüksek kaldırma hem de daha 
uzağa gitme potansiyeli yaratan orta 
büyüklükte çukurlara sahip bir golf 
topu tasarladı. Bugün, tüm golf topları 
bu çukurlu kaplamayı kullanıyor. 


Аф 


taşıyan | 


Francis Robbins Upton 
tarafından 1890 yılında icat 
edilen duman dedektörü, 
NASA 1973 yılında değişken 
hassasiyete sahip bir model 
icat edene kadar ayarlanabilir 


zehirli buharlar: tespit etmek 
için Skylab'a yerleştirildi. 
Dedektörün gömülü hava 
odasındaki oksijen ve azot 
atomlarını iyonize etmek 

için az miktarda radyoaktif 
amerikyum-241 izotopunun 
kullanılmasını içeren bir süreç 
olan iyonizasyon yoluyla 


E DUMAN DEDEKTÖRLERİ 


Kaynağı: Ayarlanabilir duman dedektörü 
Görev: Skylab Tarih: 1973 


değildi. Bu cihazlar istasyondaki 


P. 


çalışıyorlardı. Sistemde 
bataryaya bağlı şekilde 
altlı üstlü iki metal plaka 
yer alıyordu. İyonizasyon 
gerçekleşirken serbest kalan 
elektronlar pozitif voltajlı 
plakaya, elektronsuz atomlar ise 
negatif voltajlı plakaya çekilerek 
bir elektrik akımı oluşturuyor. 
Yangından çıkan duman 
partikülleri hava odasına 
girdiğinde, iyonlara bağlanarak 
akımı bozar ve onları nötralize 
eder. Duman dedektörü 
akımdaki düşüşü algılar ve 
alarmı çalıştırır. 


NASA'YA 
AİT 
“DEĞİL 


TANG ЖЧ» 


Bu lezzetli içecek 1957 yılında 
General Foods tarafından 
geliştirildi. Tang, 1962 yılında 
bir NASA görevinin menüsü için 
seçildikten sonra ün kazandı. 


VELGRO 


Halk arasında cırt cı 
olarak bilinen Velcro, 
NASA tarafından 
astronotlara kolaylık | 
sağlamak amacıyla 
yerçekimsiz ortamda 
ekipmanları sabitlemek 
için kullanıldı. Apollo programı 
için icat edilmedi. Aksine, 
1940'larda İsviçre'de iah edildi. 


TEFLON 


Teflon 1938 yilinda DuPont bilim 
şirketi tarafından icat edildi. 
NASATın bu malzemeyle olan 
ilişkisi ısı kalkanlannda, uzay 
elbiselerinde ve kargo ambarı 
astarlarında kullanılmasına 
kadar uzanıyor. 


BARKODLAR 


NASA, Uzay Mekiği envanterini 
kaydetmek ve sınıflandırmak 
için barkodun özel bir çeşidini 
icat etti. 


QUARTZ SAAT 


Bu teknoloji, 1960'tarda son 
derece hassas bir guartz saat 
yaratmak için yürütülen ortak 
bir proje nedeniyle genellikle 
NASA'ya atfedilir. Aslında 
quartz saat 1927 yılında 
Joseph W. Horton ve Warren A. 
Marrison tarafından icat edildi. 
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İlk galaksiler 


“ODAK NOKTASI 


İLK GALAKSİLER © 


DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA 


ÖNCE OLUŞMUŞ OLABİLİR 


Bu bulgu James Webb Uzay Teleskobu tarafından ortaya çıkarıldı 


Run š 
ASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, ok ok b 
evrende bilinen en eski galaksiler araşında 0 
olabilecek düzinelerce galaksiyi ortaya uzak bir 5 
= çıkardı. Teleskobun ilk gözlemlerini galakside... 

kullanan gökbilimciler, bu'galaksilerin evrenin erken 

dönemlerinde oluştuğunu gösteren çok yüksek ` Kırmızıya kayma 

kırmızıya kayma değerlerine sahip-galaksileri Galaksi 


aradilar. Ekip, Büyük Patlama'dan yâklaşık 200 
ila 400 milyon yıl sonra evrende ortaya çıkmış ilk 
galaksiler olabilecek 87 galaksi tespit etti. Missouri 
Üniversitesinden gökbilimci'Haojing Yan, “Evrenin 
erken dönemlerinde bu kadar çok sayıda galaksi . 
bulmak, galaksi oluşumuna ilişkin anlayışımızı 
gözden geçirmemiz gerekebileceğini gösteriyor" diyor. + 
"Bulgularımız evrende daha önce düşünülenden 
erken bir dönemde çok sayida galaksinin oluşmuş 
olabileceğine dair ipuçları veriyor.” * 

Ekip Webb tarafından yakalanan kızılötesi ışıkta 


uzaklaştıkça, ışığının 
dalgaboyu. uzür ve 

tayfın kırmızı ucuna 
doğru hareket eder. 


Hareket eden 
galaksi 
Benzer bir etki bir 
galâksi bize, doğru 
hareket ederken 
ya аа bizden 
uzaklaşırken de olur. 


Maviye kayma 

Bir galaksi bize 
doğru ilerledikçe 
ışığı sıkışır ve 
maviye kayar. 


kırmızıya kayma olup olmadığına baktı. i 


. Bu sayede galaksilerin yaydıkları ışık 


dalgalarındaki renklerin nasıl değiştiğine ` 
bakarak ne kadar uzakta olduklarını 


, ölçebildiler. Büyük Patlama'dan.bu 


yana evren durmaksızın genişliyor, yani 
gözlemlediğimiz galaksiler bizden uzaklaşıyor. `` 
Kırmızıya kayma ne kadar yüksekse, bir 
galaksi bizden o kadar uzakta demektir. 

Diğer galaksilerden gelen ışığın bize ulaşması 
uzun zaman aldığından, bir galaksi ne kadar 
uzaksa, onu o kadar erken yaşta görürüz. 

Bu nedenle, çok yüksek kırmızıya kayma 
değerlerine sahip. galaksileri aramak evrenin 
erken dönemleri hakkında fikir verir. 

Kırmızıya kayma değeri 11 ve üzeri olan 
cisimler yalnızca kızılötesi ışıkla tespit 
edilebildiğinden, Webb bu 87 galaksinin 
«gözlemlenmesinde çok önemli bir rol oynadı. 
Buna: karşılık, Hubble Uzay Teleskobu sadece 
morötesinden yakın kızılötesine kadar olgn ў 
ışığı görebiliyor, bu yüzden de gökbilimciler 
daha önce kırmızıya kayma değeri I'in 
ötesinde çok qz sayıda galaksi olduğunu 
düşünüyorlardı. Yan, "Bu keşfin buzdağının 
sadece görünen kısmı olduğuna inanıyorum 
«çünkü kullandığımız veriler evrenin sadece 
çok küçük bir alanına odaklandı" diyor. 


© NASAJESA 
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YILDIZ PROFİLİ 


ETA GARINAE 


Bu yıldız şimdiye kadar ölmeyi reddetti, ancak 
astronomlar yakında patlayacağından eminler 


undan yaklaşık 180 yıl önce Eta 

Саппае güney gökyüzündeki 

en parlak ikinci yıldız haline 

gelmişti. 1843 civarında Carina 
Takımyıldızı'nda gözlenen süper kütleli 
yıldız, nedeni uzun zamandır gizemini 
koruyan muazzam bir patlama yaşadı. 
1837-1858 yılları arasında meydana gelen 
ve Büyük Püskürme olarak bilinen olay, 
yıldızın önce daha parlak hale gelmesine 
ve sonunda çıplak gözle görülemeyecek 
kadar sönükleşmesine neden oldu. İlginç 
bir şekilde, bir süpernova patlaması kadar 
görünür ışık yaydı, ancak novalar ve 
süpernovaların aksine, parlaklık bir süre 
daha devam etti ve yıldız ölmedi. 

Bir zamanlar Eta Argus olarak bilinen 
Eta Carinae yıldızı hakkında yıllar geçtikçe 
daha fazla şey öğrenmeye başladık. Bizi 
1604'ten bu yana ilk kez Samanyolu'nda 
bir süpernovaya çıplak gözle tanık 
olmaya çok yaklaştıran bu yıldızın en az 
iki yıldız içeren bir yıldız sistemi olduğunu 
biliyoruz. Ayrıca Güneş'ten yaklaşık 7.500 
ışıkyılı uzaklıkta olduğunu ve 1843'teki 
patlamanın ardından yıldızdan fırlayan 
ve Homunculus Bulutsusu adı verilen 
gaz ve toz bulutuyla çevrili olduğunu da 
biliyoruz. Astronomlar bunun galaksimizde 
süpernova olarak patlayacak bir sonraki 
yıldız olabileceğine inanıyor çünkü 
ömrünün sonuna yaklaştığı düşünülüyor. 
Eğer patlarsa, güzel bir manzara ortaya 
çıkacak. 

Peki bu yıldız ilk olarak ne zaman 
keşfedildi? Bu konuda da biraz muamma 
var. 1595 yılında Pieter Keyser adında 
Hollandalı bir denizci güney yıldızlarına 
ilişkin bazı hassas gözlemler yaptı 
ve bunlar arasında Eta Саппае ile 
eşleşen dördüncü kadirden bir yıldız 
da vardı. Ancak en eski kesin kayıt 
1677 yılında İngiliz astronom Edmond 


Halley tarafından yapıldı ve Halley iki yıl sonra 
yıldızı katalogladı. Yıllar sonra, 1830'larda İngiliz 
astronom ve hezarfen John Herschel, 1,4 kadir 
olan bir parıltı kaydetti. NASA'nın Uzak Ultraviyole 
Tayf Kaşifi uydusu, Eta Carinae'nin yoldaş yıldızını 
ilk kez 2005 yılında tespit etti. Aynı zamanda 
yıldız 1998 ve 1999 yıllarında iki kadir daha 
parlak hale geldi ve o dönemlerde de çıplak 
gözle görülebildi. 

Artık ikili bir sistem olduğu biliniyor: Eta 
Carinae A (parlak mavi bir değişen yıldız) ve 
Eta Carinae B (büyük, parlak, sıcak bir yıldız). 
Her ikisinin de yaklaşık 3 milyon yaşında oldi 
tahmin ediliyor. Eksantrik yörüngeleri onları 
her 5,54 yılda bir yakınlaştırıyor. Bunu biliyo 
çünkü görünür, X-ışını, radyo ve kızılötesi 
dalgaboylarında tekrar eden bir değişim 
var. X-ışınları her 5,54 yıllık periyotta üç ay 
boyunca kayboluyor. Bunun nedeni Eta Carine 
Anın, her iki yıldız tarafından üretilen güçlü yıldız 
rüzgârlarının çarpışarak X-ışınlarının oluştuğu 
bölgeyi örtmesi. 

Eta Carinae 1887'de tekrar patladı ve beş yıl 
sonra 6,2 kadir parlaklığa ulaştı ancak yine 
ölmedi. Astronomlar daha uzun yıllar boyunca 
bu yıldızı yakından izlemeye ve incelemeye 
devam edecek olsalar da, daha ne kadar 
yaşayacağını kimse net olarak tahmin edemiyor. 


Karina 
Bulutsusu 
görüntünün 
solundaki en 
parlak yıldız olarak 
görülüyor 
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Eta Саппае 


sonraki yıldız 
f 55 düşün 
7 


Atmosfer. 
bileşenleri 


%60 


Hidrojen 


%40 


* Helyum 
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Yıldız profili 


ETA GARINAE'DAN HABERLER 


Yıldız neden ölmedi? 

2018 yılında yapılan iki çalışmada, 
Dünya'ya doğru yol alirken yıldızlararası 
tozdan geri tepen ışık incelendi. Buna ışık 
yankısı deniyor ve ışığın doğrudan yol 
almasına kıyasla gecikmesi, daha geçmişte 
gerçekleşmiş olayların zamanından sonra 
incelenebilmesine olanak sağlıyor. Arizona 
Üniversitesi Steward Gözlemevindeki 
astronomlar ve Baltimore, Maryland'deki 
Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsünden Armin 
Rest, 18401агаакі patlamanın üçlü bir 
etkleşimden kaynaklanmış olabileceğini 
buldular, Makalelere göre sistemde üç 
yıldız bulunuyor ve sistem kararsız hale 
geldiğinde Eta Carinae bunlardan birini 
yutarak Güneş'in kütlesinin on katından 
fazlasını uzaya gönderiyor. 


Lazerlerle gözlem 

Gezegenimizin gazlı atmosferi gök cisimlerinin 
görüntüsünü bulaniklaştırıp bozduğundan, 
teleskopların görüntülerinde düzeltmeler 
yapılmasını sağlayan bu yöntem, bu tür uzak 
cisimlerin doğru bir şekilde incelenmesini ve 
keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Burada, lazer 
ışınları Şili'deki Çok Büyük Teleskop'ta kurulu 
Adaptif Optik Tesisinden Karina Bulutsusuna 
doğru atmosfere gönderiliyor. Bulutsu, yıldız 
sistemini çevreleyen goz ve tozdan oluşan bir 
yıldız doğumevi, Görebildiğiniz parlaklık, sodyum 
parçacıklarını uyaran ışınlardan kaynaklanıyor. 
Bulutsunun pembe olmasının nedeni, yıldızların 
iyonize toz ve gaz bulutunun içinden parlaması. 
Adaptif optikte kullanılan lazer ışınları sayesinde 
daha keskin görüntüler elde ediliyor. 


Karmaşık detaylar 


Eta Carinae 2019 yılında Hubble tarafından 
ayrıntılı bir şekilde görüntülendi. Hubble'ın 
yıldız sistemini yirmi yılı aşkın bir süredir 
izlemesine rağmen, astronomlar sıcak gaza 
gömülü magnezyumun morötesi parıltısını 
görüntülemek için Geniş Alan Kamerası 3'ü 
kullandılar. Kırmızıyla gösterilen şoklanmış 
azot gazı alanlarının maviyle gösterilen 
magnezyumdan gelen ışıkla serpiştirilmiş 
olmasını bekliyorlardı. Ancak keşfettikleri 
şey, genişleyen iki dev kabarcık ile dış 
katman arasındaki boşlukta bol miktarda 
magnezyum olduğuydu. Büyük Püskürme 
sırasında fırlatılan ancak henüz Eta Carinae'yi 
çevreleyen diğer madde ile çarpışmamış 
olan büyük miktarda sıcak gaz keşfettiler. 
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Eta Саппае y 


RAKAMLARLA ETA GARINAE 


100 


Güneş kütlesi. Baş yıldızın 
kütlesi. yoldaş yıldız 30 
Güneş kütlesinde 


10.000.000 


KİLOMETRE/SAAT 
Her iki yıldızın 
rüzgârlarının 
çarpışma hızı 


Eta Carinae, morötesi 
lazer salınımı yapıyor 
gibi görünen bir gaz 
bulutu ürettiği bilinen 
tek yıldız 


ETA GARINAE'NİN 
EVRİMİ 


+ Yaş: O yıl 
Etkinlik: Eta Саппае, dağılmış 
gaz ve toz bulutlarının birikmesi 
ve ardından kütle çekimi 
nedeniyle çökmesiyle oluştu. 


* Yaş: 290.000 yıl 
Etkinlik: Bu noktada Eta Carinae 


bir ön yıldızdı ve zaman içinde 


35.000 


SANTİGRAT DERECE 


1645 


2.000.000 


daha fazla külə topladı, ТО Eta Сагіпае'тіп Baş yıldızın en yüksek Homunculus 
yıldızların bir ikiz, hatta üçüncü Güneş'in katı olarak sıcaklığı Bulutsusu'nun ortaya 
bir kardeşle doğduğuna dair bir ışınım gücü çıktığı yıl 


teori var. 


Yaş:3 milyon Yıl 
Etkinlik: Eta Carinae'nın yıldızları 
hidrojeni birleştirerek helyum 


üretti ve açığa çıkan enerji 
onların parlamasına neden oldu. ETA CAR INAE ARAŞTI RMALARI 


insanların Eta Сагіпаеуа bir uzay aracı gönderme şansı pek yok. Eta 
Carinae 7.500 ışıkyılı uzaklıkta, yani bir şekilde ışık hızında seyahat 

etmeyi başarsak bile herhangi birinin oraya ulaşması 7500 yıl alır. Bu, 
astronomların yıldız sistemini Dünya'dan izlemeye ve incelemeye devam 
etmek zorunda oldukları anlamına geliyor. Tabii ki bu durum ikinci en iyiye 
razı olduğumuz ve daha fazlasının mümkün olmadığı anlamına gelmiyor. 
Aslında tam tersi; geçtiğimiz birkaç yıl içinde çığır açan pek çok çalışma 
yapıldı ve bunlar Eta Carinae'ya yeni bir ışık tuttu. 

Hubble bir süre daha bölgeyi izlemeye devam ederken, Nükleer Tayf 
Teleskop Dizisi (NUSTAR) de bize daha fazla ipucu veriyor olabilir: 2018'de 
yıldız sisteminin kozmik ışın parçacıklarını ışıkla karşılaştırılabilir hızlarda 
yüksek enerjilere çıkardığı tespit edildi. Aralık 2021'de fırlatılan James Webb 
Uzay Teleskobu, gök cisimlerinden gelen kızılötesi ışığı inceliyor. Webb 
bunu diğer teleskoplardan daha net yaptığı için, teleskobu Eta Carinde'ya 
doğru yönlendirmek için planlar var. Yıldız sisteminin toz sütunları 
kızılötesi ışıkta açıkça görülebiliyor, bu nedenle önümüzdeki yıllarda 
daha fazla bilgi elde edileceği kesin. Astronomlar ayrıca Dev Macellan 
Teleskobu, Kilometrekorelik 
Dizge ve Son Derece 
Büyük Teleskop gibi 
diğer yeni teleskoplardan 
da faydalanacaklar 
Bunlar, yıldız sistemlerini 
incelemede oldukça 
önemli olacak ve yakın 
zamana kadar hayal bile 
edilemeyecek bir ayrıntı 
seviyesinin elde edilmesini 
sağlayacak. 


Tarih: 1837 ila 1843 

Etkinlik: Yaklaşık 180 yıl önce, 
yıldızda öylesine şiddetli bir 
patlama gözlendi ki, Eta Carinae 
gökyüzündeki en parlak ikinci 
yıldız haline geldi. 


Tarih: 1887 

Etkinlik: Bu Büyük Püskürme'den 
sonra, 1887'de gözlenen ve beş 
yıl sonra parlaklığı 6. kadire 
ulaşan küçük bir püskürme 
meydana geldi. Yıldız başka 
dönemlerde de parladı. 


+ Tarih: Günümüz 
Etkinlik: Eta Carinae, bir 
noktada süpernova adı verilen 
güçlü bir patlama ile ömrünü 
tamamlayacak. Ancak, henüz 
onu gözlemlemek için epey 
zamanımız Var. 


Tarih: Gelecek 

Etkinlik: Ne zaman öleceğini 
kimse bilmiyor ama Dünya'da 
kitlesel bir yok oluşa neden 
olacağına dair söylentiler hiç de 
yabana atılır cinsten değil. 


= Musa, SAS 
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Р 
Astronomi le il 


Bu konuda insanların aklına ilk © “fotoğret makinenizle gökyüz vət ei çökmək” ` 


gelen şey, gidip bir teleskop 7 yapabileceğiniz еп iyi sa Özellikle 
almak ve gökyüzü gözlemciliğine birçok amatör astronomun gökyüzü sevdasının ` 
3 başlamak oluyor. Fakat böyle bir `- astrofotoğrafçılıkla başladığını söylemek yanliş, 5 
` durumda, teleskobünuzun (bir *  . “olmaz: Aynı zamanda, çevrenizde bulunan  - > 32 ` 2 
teleskobd. 100 binlerce lira harcasanız ` "astronömi bölümleri veya · topluluklarının: . 
р dahi) internette gördüğünüz o ` — etkinliklerini takip edebilirsiniz. Türkiye" nin birçok 
muhteşem gökyüzü görüntülerini şehrinde astronomi toplulukları ve dernekle i 
` size sunmadığını fark ettiğinizde, veya bunların temsilcilikleri bulunuyor. Halk 
hayal kırıklığına uğrüyorsunuz М etkinliklerinde istediğiniz : sorularin cevaplarını 
ме teleskobu da bir kenara terk . bulabileceğiniz gibi, kendinizi < 
d ediyorsunuz. Bunun yerine, kitap ve: . yönlendirme fırsatı bulabilirsiniz. əsin R 
dergiler aracılığıyla astronomi ile - H. Aziz Kayıhan, astronom, ‘bilim azarı ` 
ilgili bilgi edinmek, gökyüzünü çıplak . `” ve Johns Hopkins Üniversitesi CTY'de _ 
gözle tanımak ve teleskopsuz olarak ` östrofizik уо 


© Getty images 


o 
o 


Sorular ve Yanıtlar 


ÜTEGEZEGENLER 


UZAY ARAŞTIRMALARI 
Uzay yürüyüşü yaparken 


Uzay yürüyüşü sırasında yıldızları çok net 
görebilirsiniz. İnsan gözü bir kameranın 
f-stop ayarına çok benzer şekilde çalışır. 
Parlak Güneş ışığında göz bebekleriniz çok 
sıkı bir şekilde kapanır ve yalnızca görüş 
alanındaki en parlak şeyleri görebilirsiniz; 
örneğin Güneş, Dünya veya Ay. Ancak uzayın 
derin karanlığına bakarsanız, gözleriniz 
karanlığa uyum sağlar, göz bebekleriniz 
büyür ve uzaydaki milyarlarca yıldızı çok 
net bir şekilde görebilirsiniz. Muhtemelen 
bir uzay yürüyüşünde gördüğüm en harika 
şey, kutuplardan uzaya doğru uzanan çok 
soluk renkli ışıklar olan bir auroranın içinden 
uçmaktı. Bu muhteşem bir şey. 
ÇA Dr. Scott Parazynski, eski NASA 


astronotu ve doktoru 


ıldızları görebiliyor mus 


€ "m 
və чл айл, ҮЕ 


© Uzak 
ötegezegenleri 
araştırmak için 
çok daha iyi 
teleskoplara 
ihtiyacımız var 


© Astronotlar 
yıldızları en iyi 
şekilde 
görebiliyor 
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SORUCEVAP 


F 
| 


UZAY ARAŞTIRMALARI 


а  — Һана Dokuzuncu 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, iki farklı astronom ekibi dış Gezegen 
Güneş Sistemi'nde bazı garip şeyler olduğuna dikkat çekti: Plüton'un çok 
Güneş'ten çok uzaklara giden cisimlerin bazıları açıklanması ... 
zor bir dizi özelliğe sahip görünüyordu. Her iki ekip de dış Doğa kanunları 
Güneş Sistemi'nde başka bir gezegen olduğunu öne sürdü, üzerinde 
ancak neden orada olduğunu çözemediler. Birkaç yıl önce, çalışmak bize 
veri setlerine bakıyordum ve dış Güneş Sistemi'nin bazı temel pug verir, 

ue özelliklerini gözden kaçırdıklarını fark ettim. Koridorda yürüyerek йийагагаы 
meslektaşım Konstantin Botyginin ofisine gittim ve "Bakın, Uzay 
orada bir şeyler oluyor ve bunu çözmemiz gerekiyor" dedim. istasyonundaki 
Yaptığımız teorik çalışamalar sonucunda Güneş Sistemi'nin astronotlar mikro 

yerçekimini 


derinliklerinde yeni bir gezegen olması gerektiğini hesapladık. 


° R ri А PERR deneyimliyor 
© Dr. Mike Brown, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde 


۲ gezegen bilimleri profesörü 


Mario oyunlarından herhangi 
birini oynadığınızı hayal edin. 
Hatta oyunun içinde olduğunuzu 
varsayalım. Ölçümler yapmaya 
başlıyorsunuz ve "Eğer zıplarsam 
şu kadar yükseğe zıplıyorum ve 
diğer karakterler benim kadar 
yükseğe zıplamıyor" diyorsunuz. 
Oyunun içinde geçerli olan 
hareket yasalarını oluşturmaya 
başlarsınız, sonunda tüm 
hareket yasalarını çözebilirsiniz 
ve bu sizin dünyanız olur. 

Peki, bu bizim bilim dallarıyla 
yaptığımızdan farklı bir şey mi? 
Doğanın kanunlarını anlamaya 
çalışıyoruz. Bu kanunlar 
nereden geliyor? Bu konular 
üzerine derin bir felsefeye girip, 
eğer biz süper zeki bir uzaylı 
türünün simülasyonuysak, bu 
uzaylıların tanrı kavramından 
ayırt edilemez olup olmadığını 
sorabilirsiniz. Bu konu 
arkadaşlarınızla bir araya 
geldiğinizde tartışmak için iyi 
bir alan, çünkü ne kadar az 

уа da çok araştırma yapmış 
olurlarsanız olun, herkesin bu 
konularda bir fikri olacaktır. 


Neil deGrasse Tyson, 
o New York'taki Rose 
Dünya ve Uzay 


Merkezinde bulunan Hayden 
Planetaryumunun yöneticisi 


UZAY ARAŞTIRMALARI 


© Getty imoges 
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Biliyor muydunuz? 


Phobos Mars'ın en büyük 
uydusu ve Kızıl Gezegen'in 
yörüngesinde yalnızca sekiz 
saatte dolanıyor. 


yüzeyine 


Hayır. Phobos'un güçlü bir kütle çekimi 
yok, bu yüzden kolonileştirmek pratik 


değil. Popüler görüş Phobos ve Deimos'un ` 


aslında yakalanmış asteroitler olduğu, 
bu yüzden onları bir üs kurmak yerine 
başka şeyler için kullanabileceğimiz 
yönünde. Öncelikle, her iki uydudan 

da Mars'a örnek gönderme görevleri 
yapabiliriz çünkü bu uydularda Mars'tan 
gelen çok sayıda enkaz var. Bunun 
nedeni milyarlarca yıl boyunca, Mars'ın 
volkanlar ve meteor çarpmaları sayesinde 
yüzeyinden enkoz kaldırmış olması. 

Bu nedenle bilim insanları Phobos ve 
Deimosun yüzeyinde Mars'a dit çok 
sayıda örnek bulabileceğimizi ve bunları 


de asteroitleri daha iyi anlamak. ABD'de on yılı aşkın bir 
süredir yaptığımız tartışmalardan biri, Mars'a gitmeden 
önce bir asteroitte durup durmamamız gerektiği. Yani, 
Phobos veya Delmos'a giderseniz bir taşla iki kuş vurmuş 
olursunuz, çünkü eğer bunlar asteroitse, onlara giderek 
hem Mars hem de asteroitler hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
Phobos'a bir robot indirmek için Rosetta sondasındaki iniş 
aracında olduğu gibi bir tür zıpkın ve matkap sistemine ve 


@ Ana hedef 
çok sayıda iticiye ihtiyacınız olacaktır çünkü Mars'ta olduğu Mars'a 
gibi iniş için yeterli kütle çekimi yok. ulaşmak olsa 
Chris Carberry, Mars'a insan gönderme hedefini da, Mars'ın 
Gi ilerletmek için kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir yi dn 
kuruluş olan Explore Mars'ın yönetici direktörü ve için bir hedef 
kurucu ortağı olabilir 
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GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ 


GÖKYÜZÜ HARİTASI 


Doğu ile batıyı bağlayan Su Yılanı Takımyıldızı ile tanışmaya hazır mısınız? 


Aziz Kayıhan 
0 Mart'taki eşgünü geride bıraktığımız için, artık geceler Altair; ancak o bile Mayıssonunda gece yarısı epeyce yükselmiş 
gündüzlere göre giderek kısalıyor. Ancak havaların olacak. Gezegenlere veda ettiğimiz için bu gözlem dönemi ve 
ısınması ve bulutluluğun giderek azalmasıyla beraber özellikle yaz ayları, gezegen gözlemleri açısından çok heyecan 


gökyüzünü doya doya gözleyeceğimiz zamanlar geliyor. verici değil. Fakat bu sizin gökyüzü heyecanınızı elinizden almasın. 
Bu gözlem döneminde Yaz üçgeni gökyüzünde kendini göstermeye Bu mevsimde kaçırmamanız gereken en önemli manzaralardan 
başlıyor. Hatta Mayıs ayının sonlarına geldiğimizde, birisi de Su Yılanı Takımyıldızı"'nın gökyüzünde boydan boya 
Vega gece yarısına doğru başucu görülebilmesi. Güney ufku açık ve karanlık 
noktamız olan zenite yaklaşmış bir bölgeye gözleme giderseniz, 
olacak. Yaz üçgeninin devasa su yılanının Karga, Kupa 
yıldızlarından en geç ve Altılık takımyıldızları 
doğanı, Kartal altında doğudan 
Takımyıldızı'nın batıya uzandığını 
en parlak görebilirsiniz. 
yıldızı olan 


Gözlemci notu 
2 Nisan saat 00.00, 

15 Nisan saat 23.00 ve 
29 Nisan saat 22.00'de 
gökyüzünün genel görünümüdür. 


/ 
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GÜNEY 


Haritalarda gezegenlerin konumları, ay ortasındaki konumlarına göre verilmiştir, 


Gökyüzü haritası 7 


Haritanın Kullanımı 


Bu harita Türkiye enlemlerinde kullanılmak оо 
üzere hazırlanmıştır. 
.. 
Haritayı sayfanın alt kısmı aşağıda kalacak 


şekilde önünüzde tutun. š 
Haritada yıldızların tayf türleri 


в 

Yyenünüzürgünəyə dörlünivə Haritadaki 
лели amli ЗЕЙ Жаз soldaki kutuda bulunan sembollerle о о 
ГА 


kuzeyin arkanızda каа бпајаквьваһ,. belirtilmiştir. Tayf türlerinin sıcaklık 


Gördüğünüz takımyıldızlarını eşleştirmek sıralaması şu şekildedir: ə 
için haritayı döndüğünüz yöne göre çevirin 


O?B?A?F?G?K?M 


Tayf türleri 
O eo- O Өс 
© ол О өк 
G or O өм 


Derin uzay cisimleri 


Açık yıldız 
kümeleri 
Küresel yıldız 
kümeleri 
Parluk dağınık 
bulutsular 
Gezegenimsi 
bulutsullar 
Galaksiler 


Parlaklıklar 


O Sirius (14) 
© -0)5 to 0,0 
0,0 to +05 
+0,5 to 410 
+1,0 to +15 
о +45 to +20 
+2,0 t0 +25 
о +2,5 to +3,0 
© +3,0 to +35 
° +3,5 to 44,0 
° +4,0 to 445 


Fainter 


Gözlemci notu 
2 Mayıs saat 00.00, 
15 Mayıs saat 23.00 ve 
29 Mayıs saat 22.00'de 


gökyüzünün genel görünümüdür. 
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GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ 


GÖKYÜZÜ VE GEZEGENLER 


Nisan ve Mayıs aylarında bütün gezegenleri gözlemeye ne dersiniz? 


E ÇAKAN GEÇ 


KÖPEK * — 


+ 
TEKBOYNUZ- 
| 


I 


23 Nisan akşamı, saat 21.00 


ahar mevsimi ilerledikçe 
hem açık gece sayısının 
artması hem de havanın 
ısınması daha sik 
gözlem yapabilmemizi sağlayacak. 
Astronomi ile dolduracağınız iki 
uzun aya hazır mısınız? Birkaç kitap, 
farklı mobil uygulamalar ve çeşitli 
gözlem ekipmanlarıyla hazırlıklarınızı 
tamamlayabilirsiniz. Işık kirliliğine dikkat 
ederek ve doğru bir gözlem noktası 
seçerek pek çok ilginç astronomik 
olayı takip edebilirsiniz. Nisan ve 
Mayıs ayları boyunca gezegenler 
gökyüzünde. Ayrıca, Ay ve gezegenler 
çeşitli zamanlarda birbirlerine yakın 
konumlarda bulunacaklar. 5 Mayıs'ta 
Yarı Gölge Ay Tutulması gerçekleşecek. 
Yarı gölge Ay tutulmalarında Ay'ın 
yüzeyi kararmaz, sadece parlaklığı 
biraz azalır. Ancak yine de saat 
20.30'dan 22.30'a kadar aralıklarla Ay'ı 
gözlemleyip yüzeyindeki parlaklık farkını 
görmeye çalışabilirsiniz. 


Nisan ayı gökyüzü 

Nisan ayı boyunca Merkür, Venüs, 
Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenlerini 
günbatımı veya gündoğumunda, 


belirli zamanlarda gözleyebilirsiniz. 
Özellikle Nisan ayının son haftasında 
Satürn ve Jüpiter'i gündoğumu 
esnasında gözleyebilirsiniz. Venüs 

ve Mars gezegenleri ise ay boyunca 
günbatımında gözlenebilecek. 23 
Nisan'da Ay, Mars ve Venüs beraberler. 
Uydumuz 6 Nisan'da dolunay evresinde 
olacak. Ay'ın denizlerinin, kraterlerinin 
ya da ilginç yüzey şekillerinin farklı 
açılardan aydınlanmasını gözlemlemek 
için bir teleskop ya da dürbün edinip, 13 
Nisan'daki son dördün ve 28 Nisan'daki 
ilk dördün evrelerinde gözlem yapmayı 
tercih edebilirsiniz. Ay, 20 Nisan'da 
yeniay evresinde olacak. 


Mayıs ayı gökyüzü 

Mayıs ayı boyunca da tıpkı Nisan ayı 
gibi Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve 
Satürn gezegenleri gökyüzündeler. 
Merkür, ay boyunca gün doğumunda 
ve özellikle ay ortasından sonra Jüpiter 
ve Uranüs ile beraber görülecek. Tabi 
ki Uranüs'ü gözleyebilmek için bir 
dürbüne veya teleskoba ihtiyacınız 
olduğunu unutmayın. Venüs ve Mars ise 
ay boyunca günbatımda yer almaya 
devam ediyorlar. Gündoğumunda 


ARABACI 
РА 


23 Mayıs akşamı, saat 21.00 


Satürn'ün gözlem süresi ay boyunca 
artmaya devam ediyor. Ay, 5 Mayıs'ta 
dolunay, 12 Mayıs'ta son dördün, 19 
Mayıs'ta yeniay ve 27 Mayıs'ta ise ilk 
dördün evresinde olacak. 


Meteor yağmurları 

Nisan ve Mayıs aylarında, bilinen 

iki önemli meteor yağmurunu takip 
edebilirsiniz. İlki 22-23 Nisan'da en 
yoğun aktivitesine ulaşan Lyrid (Çalgı) 
meteor yağmuru. Bu gecelerde saatte 
20'ye yakın meteor görebilirsiniz. 
İkincisi ise 5-6 Mayıs'taki yoğun 

olarak gözlenecek olan Eta Aguarid 
(Eta Kova) meteor yağmuru, Yine 

bu gecelerde de saatte 20'ye yakın 
meteor sayabilirsiniz. Gece boyunca 
uzun bir gözlem yaparsanız pek çok 
farklı yönde gerçekleşen meteorları da 
takip edebilirsiniz. Meteorların hangi 
takımyıldızı bölgesinden geldiğini, 
parlaklığını ve rengini not edebilirsiniz. 
Bu bilgiler bilim insanları için önemlidir. 
Bu nedenle, ışık kirliliğinden uzak, 
Aysız bir gece de gözlem yaparak, 
gözlemlerinizi Uluslararası Meteor 
Organizasyonuna imo.net internet sitesi 
üzerinden bildirebilirsiniz. 
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Gökyüzü ve gezegenler , 


Rs: k 
Щ ARABACI 
[тишн .. 


İ 


- KAHRAMAN. 
— js 
x J 


Takımyıldız: ikizler Parlaklık: 14 Yön: Batı ufku 

26 Nisan akşamı, günbatımından sonra Venüs, Mars ve Ay bati ufku 
üzerinde görülebiliyor Mars ve Ay yakın konumda olacaklar, Gezegen, 
Nisan ayı boyunca gözlenebiliyor. 


ARABACI, 
b 


İKİZLER | 2 


BKB 


Takımyıldız: Yengeç Parlaklık: 15 Yön: Batı ufku 

24 Mayıs akşamı Ay, Venüs ve Mars birbirlerine yakın konumda 
olacaklar, Mars gezegeni Mayıs ayı boyunca akşam ufkunda 
görülebilir konumda olacak. 


ANDROMEDA, — 


ку. 
ÜÇGEN 


Takımyıldız: Balıklar Parlaklık: -2.0 Yön: Doğu ufku 

Jüpiter Nisan ayı boyunca Güneş doğmadan önce kısa bir süre 
gözlenebiliyor. Gezegen Nisan ayı boyunca daha erken doğmaya 
devam edecek, 


17 Mayıs 


Takımyıldız: Balıklar Parlaklık: -2.0 Yön: Doğu ufku 

17 Mayıs sabahı, Jüpiter ile Ay yakın konumda olacak. Jüpiter Mayıs 
ayı boyunca doğu ufkunda gündoğumundan önce gözlenebilir 
durumda. 


| SATÜRN 


Takımyıldız: Kova Parlaklık: 10 Yön: Güneydoğu ufku 
Satürn 16 Nisan sabahı, güneydoğu ufkunda Ay ile yakın konumda 
olacak. Gezegen doğu ufkunda giderek daha erken doğuyor. 


SATÜRN 


Takımyıldız: Kova Parlaklık: 1,0 Yön: Güneydoğu ufku 

13 Mayıs sabahı, Ay ve Satürn ikilisi doğu ufku üzerinde görülebilecek. 
Satürn Mayıs sonundan itibaren, gece 02.00'den sonra gözlenebilir 
konumda olacak. 
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AV T 


Y 


URU 


KRİZLER 
DENİZİ 


Bu Ay denizi muhteşem 
parlak manzaralar 7 


Latince'de 'maria' yani 'denizler olarak 
bilinen belirgin Ay şekilleri, isimlerine 
rağmen sudan oluşmuyor. Bu bölgeler, 
başta çarpışma havzaları olmak üzere 
birkaç milyar yıl önce alçak bölgeleri 
doldurmuş geniş ve koyu renkli lav 
havuzlarıdır. Bu lav akıntıları o zamandan 
beri katılaşmıştır. Eski zamanlarda 
(teleskoplar icat edilmeden çok önce) 
çıplak gözle açıkça görülebilen bu 
karanlık bölgelerin deniz olduğu tahmin 
ediliyordu. Ancak 400 yılı aşkın bir süredir 
Ay denizlerinin kesinlikle katı bölgeler 
olduğunu biliyoruz. 

Krizler Denizi (Mare Crisium) Ay'ın 
yakın tarafındaki ayrı bir deniz. Yukarıdan 
bakıldığında belirgin bir oval şekle 
sahip. 570'e 450 kilometre ölçülerindeki 
denizin en uzun ekseni doğu-batı 
doğrultusunda. Dünya'dan bakıldığında, 
Ay'ın doğu kenarına yakın görünen Krizler 
Denizi'nin konumu, doğu-batı ekseninin 
kısa, kuzey-güney ekseninin ise daha 
uzun görünmesine neden oluyor. Krizler 
Denizi'nin görünen şekli ve Ay'ın doğu 
kenarına olan yakınlığı, Ay'ın yalpalama 
hareketini çıplak gözle algılamamıza 
yardımcı olur. 

Ay'ın zaman içinde bir yandan diğer 
yana hafifçe salınması olan yalpalama 
hareketi, Ay'ın yüzeyinin toplam X59'unun 
zaman içinde görülebilmesini sağlarken, 
geri kalan %41i Dünya'dan hiçbir zaman 
gözlenemez. Yalpalama Ayın yüzey 
özelliklerini, özellikle de Ay'ın kenarına 
yakın olan bölgelerin görünür şeklini 
etkiler. Krizler Denizi de ne zaman 
görünse, keskin gözlere sahip olanlar Ayın 
yalpalamasını gözlemleyebilirler. 

Yalpalama, Ay'ın doğu kenarını bize 
doğru yaklaştırdığında, Krizler Denizi 
daha iyi bir şekilde görünürken; tam zıttı 
durumda Krizler Denizi, Ayın kenarına iyice 


Denizi, hilal 
evresinde 
herhangi bir 
optik aletle 
muhteşem 
bir görüntü 
oluşturacak. 
Tamamen 
Güneş ışığına 
maruz 
kaldığında, 
büyük, su 
basmış bir 
krater gibi 
görünecek. 


yaklaşarak daha kısa görünür. Nisan ve 
Mayıs ayının 2Finden sonra, Ay akşam 
gökyüzünde ağarırken, yalpalama Krizler 
Denizi'ni güzel bir şekilde gösterecek. 
Düzgün, oval şekilli Krizler Denizi, 23 

Nisan ve 22 Mayıs akşamı keskin gözlere 
sahip olanlar için hilal Ay'ın üzerinde, 
aydınlanma çemberine çok yakın, fark 
edilebilir bir çukur oluşturuyor. Takip eden 
günlerde tamamen Güneş ışığına maruz 
kalan Krizler Denizi, herhangi bir optik 
aletlemuhteşem bir görüntü oluşturuyor 
ve sular altında kalmış büyük bir kratere 
benziyor. Denizin temiz kesimli kayalıkları 
sabah ışığında pırıl pırıl parlayan batı 
dağ sınırlarına sahip. Düşük aydınlatma 
sayesinde, eşmerkezli bu dağ sırtları kolay 
bir şekilde fark ediliyor. Bu sırtlar deniz 
sınırından ortalama 50 kilometre içeride 
bir iç halka oluşturuyor. 

Bu kıvrımların en önemlisi olan Dorsum 
Oppel, batıda lav altında kalan Yerkes 
krateriyle birleşerek dağın kuzeybatı 
çevresinde 300 kilometre boyunca 
kivriliyor ve burada dağın kuzeybatı 
sınırından geçen kıvrımlarla kesiliyor. 


Kuzeydoğuda daha dar olan 150 kilometre 
uzunluğundaki Dorsa Tetyaev ve 200 
kilometre uzunluğundaki Dorsa Harker yer 
alıyor. Güneş yükseldikçe, özellikle batı 
sınırının hemen ötesindeki parlak çarpma 
krateri Proclus'tan gelenler olmak üzere, 


çok sayıda açık renkli ışın Krizler Denizi'nin 
benekli yüzeyinden geçer. Picard, Peirce 
ve Greaves gibi birkaç çarpma krateri 
dolunayda denizin içinde görülebilir. 

8 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde, yani 
dolunayın birkaç gün sonrasında, Krizler 
Denizi'nin batı sınırı gölgeler saçarken, 
doğusu gün batımı aydınlanma 
çemberinin yaklaşmasıyla kararmaya 
başlar ve doğu sınırındaki dağlar batan 
Güneşle parıldar. Doğu dağ sınırında, 
lavların dışarıdaki kraterlere ve vadilere 
aktığı, özellikle de kuzeyden güneye 
yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda 
düzensiz, karanlık bir yama olan en küçük 
Ay denizlerinden Yılan Denizi'nin (Mare 
Anguis) bulunduğu önemli bir gedik vardır. 
Büyük bir dağlık burun olan Promontorium 
Agarum, bu gediğin güneydoğu kıyısından 
Krizler Denizi'ne doğru uzanır. 
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Yalnız yıldızlar ve küresel kümeler bahar gecesi 


gökyüzünde görülebilecek güzellikler arasında 
Alphard (Alpha 
Hydrae) 
š А Bu yıldızın adı yalnız olan" 
Kupa anlamına geliyor. Alphard, 
u takımyıldızının tanrı Apollon'a bir karga gökyüzünün bu bölgesindeki 
tarafından getirilen bir kap suyu temsil ettiği tek parlak yıldız olduğu için 

b söylenir. Delta Crateris ve Alpha Crateris, uygun bir şekilde adlandırılmış. 


sırasıyla 3,56 ve 4,07 kadir parlaklıklarıyla П 5 Bu 2 kadir parlaklığındaki 


yıldızın yer aldığı Su Yılanı 
Takımyıldızı gökyüzünde boylu 
boytühca uzanır. Çıplak gözle 
ve dürbünle bakıldığında 
Alphard'ın çok gösterişli 
olmayan sıcaF: turuncu bir 
rengi vardır. D 


takımyıldızın en parlak iki yıldızı. 


Karga 

Bu takımyıldız, Apollon tarafından 
su toplaması için gönderilen, ancak 
onun yerine bir yılan getirdiği için 
göklere fırlatılan kargayı temsil eder. 
Onları göremeseniz de, Karga'nın yıldız 
sistemlerinden en az üçünde ötegezegen 
bulunuyor. 2,59 kadir parlaklığındaki 
Gamma Corvi, takımyıldızında bulunan bir 
mavi dev yıldız. 


°... . . 
>ч - 


— SAÇ —. 


Messier 68 
š 33.000 ışıkyılı uzaklıkta 
x š bulunan bu küresel yildiz 
а | kümesi yoğun bir çekirdeğe 
sahip. İyi gözlem koşulları 
altında, kenarlara doğru 
soluklaşan bulanık bir halesi 
var gibi görünüyor. Bu yoğun 


OBAN Г yıldız kümesi 7x50 dürbünle 
Ç ° görülebilir. 
© 


© a Messier 3 
Kuzey Yarımküre'deki en parlak kümelerden 


biri olan Messier 3, puslu bir yıldız topu olarak 
dürbünle kolayca görülebiliyor. Küme, 274 
değişen yıldızdan oluşan koleksiyonuyla en iyi 
> „| kuzey manzaralarından biri olarak görülüyor ve 
© .. en ufak bir optik araçla bild”görülebiliyor. 


GÖKYÜZÜ GÖZLEMCİSİ | 
ASTROFOTOĞRAFLAR. 


OKAN DOĞU 


Konum: 
Antalya 


® Girdap Galaksisi 
(Messier 51) 


` > @ NGC 3628 (solda), Messier 65 (sağ 
b . üstte) ve Messier 66 (sağ altta) 


96 Yayihlanmasını istediğiniz fotoğraflarınızı astrofotogallaboutspace.com.tr adresine gönderebilirsiniz. * 


Dhanbad, Hindistan 


& Antalya 
semalarında 
Jüpiter, hilal Ay ve 
Venüs (yukarıdan 
aşağıya) karşısında 
poz veren Hera 


Astrofotoğraflar 
j 


> Jüpiter ve 
Venüs'ün 10 günü 


MİRAY ALTUN 


Konum: 
Antalya, Muratpaşa 


Favori Ekipman: 

Xiaomi 11Т Pro, 

Celestron NexYZ 3-Axis Adaptör 
Celestron Nexstar 8SE 


UZAY KAHRAMANLARI Sodce J 


YAYINCI 
DoğanBurda DergiYayıncılık vePazarlama A.Ş. 


IciaKurulu Başkanı 
CemM.Başat 


Yayın Direktörü (Sorumlu) 
GökhunSungur tekin 


Yayın Yönetmeni 
Şahin Ekşioğlu 

Grafik Tasarım, 

EbruTiryaki 

YayınaHazırlayan 

H.Aziz Kayıhan 

Katkıda Bulunanlar 

F Korhan Yelkenci, UlaşDuman Gerçek, DilaraSolmaz 


Kurumsal İletişim Müdürü 
Funda Demirci Ayan 


) Yakup Kurtulmuş 
Sats veDağıtımDilektori 


FinansDirektöruDidem Kurucu 
DikallçerikDirektöruErenDemir 
REKLAM 
Rekla туе Etkinlik Grup Başkanı AliErmanlleri 
GrupBaşkanYardımcısıIşılBaysal Turan, Seda ErdoğanDal 


Sanışkoordinaröru BurcuAcavut, BurcuXevserKaraçam,(pekTunalı 


igemen Erkorol 


Fə эй, 3 Sarg MüdürüMürvetYılmaz 
Uzayda yürüyen ilk insan ReklamileknkMudünu Ayfer KaygunBuka 
тоз! 
MEZEMVASYON. 
т 
Mayıs 1934'te Sibirya'da sınavı gemiye dönmeye çalıştığında 


HedefSayfalarReklam Koordinatoru 


doğan Leonov, hava ortaya çıktı. Uzmanlar uzay boşluğunun AyselŞener Œ 02123365375 
kuvvetleri akademilerinden kozmonotun elbisesi üzerinde Reklam BölgelerSatış Müdürü 
ë энн Š 3 HulyaErdoàan Tr 0212336 5372 
dereceyle mezun oldu ve kısa yaratacağı etkiyi öngörememişlerdi, Ankara ReklamSatışMüdürü 
sürede Sovyet uzay programı için ilk 20 elbise sürekli şişiyordu. Hava LE AE 
kişiden biri olarak seçildi. 1965 yılında basıncındaki fark elbisenin balon gibi SezinurBalıkçıoğlu 
Sovyetler Birliği Ay'a insan indirme şişmesine yol açtığından, Leonov'un ANKARA TEMSİLCİSİ 
yarışında ABD'nin çok önündeydi: uzaya elleri eldivenlerin, ayakları da botların Erdal İpekeşen 17 
giden ilk uyduyu, hayvanı, erkeği ve dışına itilmişti. Aslında giysi o kadar ALARAM APTEKLƏR 
kadını ABD'den önce fırlattılar. Sovyetler balonlaşmıştı ki hava kilidinden geri İtalya. Mariolinaslclari 
Birliği, ABD'nin ilk uzay yürüyüşünü dönemiyordu. Tehlike daha da artmak +3 dəə 
planladığını öğrendiğinde, tüm üzereydi, aracın Dünya'nın gölgesine Amayã/Merkez VanessaNoetzel 
çabalarını onları geçmeye odakladı. girmesine ve tamamen karanlığa Elle mk di lil 
Leonov 18 ay süren yoğun bir ağırlıksız gömülmesine sadece beş dakika € 4498992503629 mkhael.n 
ortam eğitiminden geçti. ABD'nin uzay kalmıştı. pn emilir ÉQ 
yürüyüşü Haziran ayında planlanırken, Hızlı hareket eden Leonov, bir vanayı Fransa/Luksemburg Mərion8ədolle-Feick 
Leonov 18 Mart 1934'te yörüngeye açarak elbisenin içindeki havayı Yaa an e ye 
fırlatıldı. boşalttı. Elbisenin havası yavaşça indi. 17 4442034405832. ea öt 
Leonov iki kişilik Voskhod aracını Leonov tam zamanında hava kilidinden ir E i 
Pavel Belyayev ile paylaştı. Bir baş aşağı geçmeyi ve kapağı ENA 
yörüngeyi tamamladıktan sonra, tarihi arkasından kapatmayı başardı. Ancak 
yürüyüşüne başlaması için kendisine Leonov'un sorunları henüz bitmemişti: 
izin verildi. Sürünerek hava kilidine Kapsül Dünya atmosferine yeniden 
girdi, kapağı açtı, dışarı kaydı ve uzaya girmeye çalışırken arızalandı. Acil inişin 
süzüldü. Leonov açısından bu anının en ardından Leonov ve Belyayev kendilerini wwwbllnetnettr 
önemli özelliği, daha sonra anlatacağı Ural dağlarının ücra bir bölgesinde be m LETA Ад 
gibi, uzayın her şeyi kapsayan rotadan 965 kilometre uzakta buldular. E 0212478 0 300 ok oganbirda com 
sessizliğiydi: "О kadar sessizdi ki İki kozmonot dondurucu gece boyunca E E 
„ kalbimin atışını bile duyobiliyordum. sıfırın altındaki sıcaklıklarda bekledikten Eposta abor om 
Ё Etrafım yıldızlarla çevriliydi ve fazla sonra nihayet kurtarıldılar. Sovyetler ə çe ЙН Н 
£ kontrolüm olmadan süzülüyordum. Birliği bu görevi bir başarı olarak ntürü:Ulusal süreli Iklay 
z O anı asla unutmayacağım. Ayrıca kutlamakta gecikmedi ama neredeyse £IPP 
а inanılmaz bir sorumluluk duygusu bir felaketle sonuçlanıyordu. R Я A 
$ hissettim.” Kozmonot 12 dakika 9 TI Ekim 2019'da Rusya'nın başkenti əl y yin olarak ayımlanır gi 
Е saniye boyunca, uzay aracına 5,4 Moskova'da 85 yaşında hayata veda > ан ај ə 
š metrelik bir halatla bağlı olarak ilk uzay eden Leonov, uzay yürüyüşü nedeniyle 
$ yürüyüşünü gerçekleştirdi. Sovyetler Birliği Kahramanı olarak 
° Ancok Leonov'un gerçek ustolik anılıyor. 


4 Bu dergideki makaleler All About Spaceadlı dergiden 
FUTURE, Türkçeye çevrilmiştir Bu yayının teli hakk ve sansı, Birlesik 
Krallık merkezli Future ріс grup şirketi Future Publishing 

tir Tümhakları şəklidir Fulureplcgrubu 
,aymlanander giler hakkında bilgialmakiçin 
www Íutureplccoməwr esiniziyaret edebi niz. 
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Hem eğlen hem öğren! 


Hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyen etkinlik kitapları seni keşfe davet ediyor! 


P gu me 2 
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DOVANA muz e LABİRENTLİR ө MAKETLER 


vE 


we Ка nya n lari.com Окт 
E thekitapyayinlari thekitapyayinlari (j thekitapyayin 


DÜNYA ELEKTRO 


IL 


NİK HARP TARİHİNDE 


ÇANAKKALE MUHAREBELERİ ESNASINDA 
“GONCASUYU TELSİZ TELGRAF İSTASYONU” tarafından 
elektronik harp taarruzu gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz? 


““Düşmanın radyo dalgalarını bizim radyodan sürekli ve hızlı 
dalgalar göndererek һагар ediyoruz. Düşmanın bizim telsiz telgraf 
cihazını ortadan kaldırmak istemediği ne malum? Fakat kulak 
asmıyoruz. Ben ona karşı görevimi yapacağım. İhtiyatlı olup her 
şeye karşı kendimi koruyacağım.” 


Telsiz Telgraf İhtiyat Zabiti Tevfik Rıza Bey / 5 Mart1915 


DEĞER KATAN EMLAK PROJELERİYLE 


İLHAM VEREN EVLER GÜNCEL PROJELER EN YENİ MEKANLAR 
Farklı sahil ve koylardan Bodrum'dan Kaz Dağları'na Ege'nin en yeni, 

dekorasyonu ve mimarisiyle markalı gayrimenkul en iyi adresleri, isimleri, 
Ege havası estiren evler projelerinden örnekler imzaları, rotaları, otelleri 


NİSAN 2023 / CAPITAL, EKONOMİST, HELLOL, MAISON FRANÇAISE V E YACHT TÜRKİYE BERGİLERİNİN HEBİYESİDİR, AYRICA PARA İLE SATILMAZ 
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bob 


ə ılə ONA 


Ege kıyıları'nın büyülü atmosferinde 


“0 Zər b жы deneyimin 


Hilton'un lüks koleksiyon markası LXR Hotels & Resorts ailesinin bir parçası olan Susona Bodrum, 
7 Nisan 2023'te misafirlerini unutulmaz anılar yaşamaya davet ediyor. 


Torba Mah. Kaynar Cad. No: 15, 48400 Bodrum, Muğla, Turkey 
Т: +90 252 211 27 00 - E: SusonaBodrum. Info©Hilton.com 


Ege'de Yaşam 


ESKİ UYGARLIKLAR BU KIYILARI SEÇTİYSE 
BİR BİLDİKLERİ VARDIR 


Eski medeniyetlerin yaşamak için seçtikleri coğrafyalar, iklimi, bitki örtüsü, suyu, rüzgarı, 
güneşi, mevsimleri, toprağının bereketi hatta enerjisiyle insana iyi gelen, sağlıklı ve mutlu 
nesiller yetiştirmeye elverişli coğrafyalardır. 

Ege kıyıları, filozofların yetiştiği, mitolojik hikayelere konu olan, uygarlıkları yüzyıllar boyunca 
besleyen, dünyanın en eski, hareketli ve zengin tarihine sahip kıyılar. Bunca yıldır, 

bu insanlar hep buraları tercih ettiyse, bir bildikleri vardır. 

Heredot'un Bodrum'undan, Aristo'nun Assos'una uzanan bu doğa, tarih, felsefe ve 

kültür duraklarında mola verip günümüz yaşamlarına konuk oluyoruz. Geleneksel taş 
evlerin avlularına girip, sanatçıların atölyelerine uğrayıp, lokal lezzetleri tadıyor, bereketli 
topraklardan gün batımlarını izliyoruz. 


Ege bizi kucaklıyor ve bırakmıyor. Biz de onu... Melda Narmanlı Çimen 
Yayın Direktörü 
mcimenG&doganburda.com 


arşivinden alınmıştır 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı: Cem M. Başar 


Yayın Direktörü (Sorumlu): 

М. Melda Narmanlı Çimen 

Danışman Yayın Yönetmeni: Yasemin Aksoy 
Danışman Görsel Yönetmen: Reyhan Kırmacı 


Reklam ve Etkinlik Grup Başkanı: 
Ali Erman İleri 
Grup Başkan Yardımcısı: 
Işıl Baysal Turan, Seda Erdoğan Dal 
Reklam Satış Koordinatörü: 
Menend Çerçioğlu, Neyran Çınar. Şerifte Dökmetaş 
падан KAPAN HAK PROJELERİYLE É » 5:5. 

EGE”DE YAŞAM “əə Maya Yilmaz 
5 Hedef Sayfalar Reklam Koordinatörü: 
Aysel Şener Tel: (0212) 336 53 75 
Bölgeler Satış Müdürü: Hülya Erdoğan 
Tel: (0212) 336 53 72 
Ankara Reklam Satış Koordinatörü: 
Sezinur Balıkçıoğlu 
Ankara Reklam Müdürü: 
Beliz Balıbey Tel: (0312) 577 31 56 
YÖNETİM YERİ 
Kuştepe Mah.. Mecidiyeköy Yolu Cad., 
Trump Towers, Kule 2, Kat: 21, 34387, 
Şişli. İstanbul. Tek (0212) 410 32 00. 


KAPAK FOTOĞRAF! 
Emre Başak 


EGE”DE SEZON AÇILIYOR 


İlhamını doğadan alan özgür ruhlu Ege yaşam tarzının şifreleri de aynı huzuru yansıtıyor. 
Benzer duyguları paylaşan marka ve etkinlikleri radarımıza aldık. 


VE FAYDALI GÜZELLİKLER 
GİBİBODRUM'DA 


İnsanı iyihissetiren 
dekorasyon ürünleri, 
akıllı tasarımlar 

ve doğal parçalar 
GibiBodrum'un 
rafları arasından 
size gülümser. 
Akdenizli bir stilin 
tüm ihtiyaçlarını 
bulabileceğiniz GibiBodrum Kumbahçe'de ve çok yakında 
merkezdeki Çarşı caddesinde. www.gibibodrum.com 


URLA'DA 
š DEKORASYON 
W к МЕ ЅАМАТ 
TURU 


Gizem Yurttaşen Erenoğlu ve Taner 
Erenoğlu'nun kurdukları 105 Urla'da 
her biri farklı sanatçı ve tasarımcının 
elinden çıkan lokal ürünler bulmak 
mümkün. İllios.com.tr 
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BODRUM'DA 
a © SANAT 
GÜNLERİ BAŞLIYOR 


Art Melek tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Bodrum Atölye Buluşmaları, 2025 Haziran 2023 tarihleri arasında 
yapılıyor. Devrim Erbil, Muzaffer Akyol, Ali Atmaca gibi duayenlerin 

yanı sıra genç sanatçıların da üretimlerini yaptıkları atölyeleri bu tarihler 
arasında herkese açık olacak. Tüm adres ve etkinliklerin yer aldığı sanat 
haritası tüm yarımadaya dağıtılacak. Takipte kalın! Cartmelek bodrum 


YENİ BİR KÜLTÜR-SANAT MERKEZİ: 
FRAMEBODRUM 


Bu yaz Bodrum'da tam da ihtiyaç duyulan bir kültürsanat merkezi 
açılıyor. Ortakent'te toplam 2,5 dönüm içinde tasarlanmış kompleks 
içinde tiyatro salonu, sanat galerisi, mini sahne (kabare), sanat atölyeleri, 
derslikler, ortak ofis alanı (coworking), restoran, cafeve bahçesinde 
amfitiyatro var. Үаріпіпбп cephesini saran demir konstrüksiyon kabuk 
sayesinde Bodrum'un ikonik mimari yapılarından biri olmaya 

aday FrameBodrum, bu yaz sanatsal etkinliklerin adresi olacak. 
Oframehodrum 


DOUBLETREE W = 
by Hilton” EW» 
BODRUM ISIL CLUB RESORT 


Yeşilin Mavi ile Buluştuğu 
Büyülü Bir Vahe ie 


REZERVASYON +90 252337 1010 


E-mail: bodrumisilclub  salesehilton.com 
www.hilton.com 


(©) doubletreebodrumisilclub | f doubletreebodrumisilclub 


AKDENİZLİ STİLLER 


Bodrum'un sadelik, rahatlık ve doğallık odaklı modern Akdenizli 
evlerinin ve yine aynı rafineve ferah yaşam alanlarının en çok tercih 
ettiği markalardan biri olan Lamare Living'in, Ortakent'teki 1.200 
metrekarelik mağazasında, mobilyadan aksesuara, tekstilden mutfak 
ürününe kadar pek çok ev ve yaşam ürünü bulunuyor. 
©lamareliving 


Я 


ORMANDAN TABAĞA SÜRÜKLEYİCİ 
BİR URLA SERÜVENİ 


Duygu Özerson Efakdar'ın kurduğu Hiç Urla markası altında, butik zeytinyağı 
üretimi, yerel lezzetlerin sunulduğulokanta, yemek 8 zeytinyağı kurslarıve 
seramik atölyesi bulunuyor. Urla'daki Sanat Sokağı içinde yer alan seramik 
atölyesini gezebilir, gördüğünüz tabaklardan aynı sokakata konumlanan 
restoranda, lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. hicurla.com 


EGELİ BİR ADRES 


Özgür Arıkan, İstanbul'daki hayatını Bodrum'a taşıyan bir cesur yürek. Bundan 
4 yıl önce Dereköy'de açtığı Leleg Living mağazasında hep hayal ettiği stilde 
bir dekorasyon tarzı yaratmış. Hepsi geleneksel yöntemlerle üretilmiş, el yapımı 


“ BİR NEFES GİBİ 


ürünlerden oluşan mağazanın raflarındaki ürünlerin 390" Türkiye'de lokal Urla'da yaşayan Zeynep Üstünkarlı, Zeyns markası altında tasarlayıp 
zanaatkarlar tarafından üretiliyor. Boho stilde, Ege evlerinin tarzını yansıtan ürettiği seramik ürünleriyle radarımızda. Baktıkça huzur veren sakin 
Leleg Living, istenirse evve oteller için dekorasyon hizmeti de veriyor. koleksiyonları arasında, noktalı ve çizgili Boho serisinin çekimine 
©lelegliving kapılmamak imkansız. ©zeyns, atelier 


|, arkalar ETE 
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BODRUM MUTFAK 


eOFİS BODRUM 
ана 


NİDAPARK GÖCEK 


MUDO SVVİSSÖTEL RESIDENCES SNOC 
BODRUM HILL 


CENNET KOYU EVLERİ EGE'DE GAYRİMENKUL, 
TURİZM, OFİS VE 
DEKORASYON MARKALARI 

llik iklimi, muhteşem denizi, doğayla iç içe 


yaşam alanları, baş döndüren havasıyla 
m ve Ege kıyıları her zaman büyüleyici. 


Tüm mevsimlerin doyasıya yaşandığı Ege, 
günümüzde büyük şehirlerde yaşayanların 
kaçış noktası oldu. Son yıllarda evden çalışma 
sistemine geçen birçok kişi eskiden yazlık 


bölgesi olarak düşünülen Ege kıyılarına 
ARC DE LUNE GÜMÜŞLÜK 


taşınarak yaşamlarını burada sürdürmeye 
başladı. Günümüzde Ege'de 4 mevsim 
yaşanacak altyapıya sahip, doğayla iç içe 
yaşam alanlarının sayısı gittikçe artıyor. 
Gayrimenkul projeleriyle iç içe turizm tesisleri, 
RÖPORTAJ işlerini Ege'ye taşıyanlara yardımcı olacak 
ی‎ KA ofis kompleksleri, kültür merkezleri, restoran 
ve konser alanları bu bölgede yaşayanların 
hayatlarını kolaylaştırıyor. Birçok dekorasyon 
markası da Ege'de yeni mağazalarını açıyor. 
eğer sizin de rotanız Ege'ye yöneldiyse, 
radarımıza giren bu markaları inceleyin. 


NİDAPARK GÜNDOĞAN 
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iuzurun yeni adresi, 
Ege ve Akdeniz'in birleşme noktası 


NİDAPARK GÖCEK 


Tahincioğlu Gayrimenkul'ün Türkiye'nin en güzel yerlerinden Göcek'in tarihi ve doğal dokusunu 
koruyarak hayata geçirdiği Nidapark Göcek, bölgenin ilk markalı lüks konut projesi... 


Türkiye'nin küçük, güzel bir ilçesi Gö- 
cek, sakinlerine şehir hayatının ko- 
şuşturmacasından uzakta huzurlu bir 
yaşam sunuyor. Yemyeşil ormanları 
ve masmavi suları ile büyüleyici doğası 
yaşamak için Göcek'i mükemmel bir 
yer yapıyor. Ayrıca Göcek'in doğa ile 
uyumu çevre dostu bir yaşam tarzı 
arayanlar için ideal bir destinasyon. 

Marinaların, koyların ve sakin bir yaşa- 
mın kesiştiği Göcek'te, daha önce dü- 


Özgün mimariye sahip olan у 
ömineli avluda buluşurk alla 
on alanları yarı açık koridarlarla 


şünülmemiş konforu ve hayatı sunan 
Nidapark Göcek, Leed sertifikasına uy: 
gun çevreci bir anlayışla inşa ediliyor. 
Müstakil villa konsepti ile sahiplerine 
özel ve seçkin bir hayat sunan 32 vil- 
lalık butik projede, 2'şer katlı 4+1 ve 
3+1 farklı villa seçenekleri bulunuyor 
Konumu itibariyle Nidapark Göcek, 
masmavi bir denize, marinalara, ha- 
valimanına ve çevre ilçelere ulaşım 
kolaylığı sağlayan bir noktada yer alı- 
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yor. Nidapark Göcek projesinde do- 
ğayla uyumlu malzemeler, dış cephede 
taş dokular ve ahşap detaylar dikkat 
çekiyor. Detaylar arasında dikkat çe- 
ken özelliklerden biri de tavana kadar 
yüksek camlarla Göcek manzarasını 
baştan sonaizleme imkânı 

Projede her villaya özel havuz, özenle 
tasarlanmış peyzaja sahip bahçe ve iki 
araçlık otopark, güneşlenme terasları, 
her odada özel banyo ve ev sahiple- 
rinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultu- 
sunda dönüştürerek kullanabilecekleri 
ekstra alanlar sunuluyor. 

Binaların sırtı mevcut tepeye dönük- 
ken, ön cepheleri Göcek'in eşsiz man- 
zarasına dönük şekilde tasarlanıyor ve 
her bir villa, Göcek'in eşsiz manzara- 
sına şahitlik ediyor. Sunduğu sosyal 
imkanları ile de dikkat çeken proje, villa 
sahiplerinin boş zamanlarını değer- 
lendireceği sosyal tesisi, spor salonu, 
sauna, pilates ve buhar odası ile şehir 
yaşamını aratmayacak. 

Aynı zamanda villalarda keyif yaz-kış 
devam edecek. 

nidaparkgocek.com 

Tel: 444 4 846 
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BU BİR İLANDIR. 


Nidapark Göcek'le hayalleriniz, 
anılarınıza dönüşür. 
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NİDAPARK 


— GÖCEK — 


Göcek'in masmavi denizini, benzersiz koylarını ve 
yazları sımsıcak havasını mutlaka bilirsiniz. Peki ya yılın geri kalanı? 


Göcek'te Tahincioğlu ayrıcalığıyla dört mevsim sürecek, kusursuz bir yaşam başlıyor... 


Benzersiz konumu ve 32 özel villasıyla Nidapark Göcek, 
bölgenin ilk markalı lüks konut projesi olarak fark yaratıyor. 


Özel havuzu, güneşlenme terası ve şömineli iç avlusuyla Nidapark Göcek'in evleri, 


hayallerinizdeki mutluluğu, gerçeğe dönüştürüyor. 


tahincioglu.com “Çə TAHİNCİOĞLU 444 4 846 


Cennetin Koyu'nun kalbinde saki bir yaşam 


CENNET KOYU EVLERİ 


Çağdaş Holding'in Cennet Koyu'nda hayata geçirdiği Cennet Koyu Evleri, kendi sahili olan, 
özel havuzu ve bahçesi ile 19 dubleks villa ve tek katlı 7 taş evden oluşuyor. 


Büyük kısmı 
tamamlanan projenin 
19 villalık etabı 

için çalışmalar 
devam ediyor. 


Çağdaş Holding'in Bodrum'un en özel bölgesi 
Cennet Koyu'nda hayata geçirdiği Cennet Koyu 
Evleri maviyle yeşilin buluştuğu nefes kesen 
manzarası, gözlerden uzak konumuyla dikkat 
çekiyor. Hattat Koyu ile Türkbükü arasında 
yer alan proje, Bodrum'un gözbebeği Cennet 
Koyu'nda yaklaşık 30 bin 552 m? arazi üzerine 
konumlanıyor. Kendi sahili olan, özel havuzu 
ve bahçesi ile 19 dubleks villa ile bahçeli 
ve özel havuzlu tek katlı 7 taş evden oluşan 
CennetKoyu Evleri; 76 - 636 m? arasında farklı 
seçenekler sunan yaşam alanlarını alıcılarıyla 
buluşturuyor. 

Proje kapsamında Cennet Koyu'nun eşsiz 
güzellikleri arasında konaklama hizmeti 
verecek olan ve 2021 yazında ihtişamlı bir 
açılışla kapılarını açan Butik Otel Akana 
Cennet Koyu Bodrum ise hem dinlenmek 
hem de yazın tadını en özel şekilde çıkarmak 
isteyenler için tasarlandı. 7 bin metrekarelik 
bir alanda konumlandırılan otelde 22 oda ve 
2 suit bulunuyor. Cennet Koyu'nun güzellikleri 
içine gizlenmiş, minimal odalarıyla misafirlerini 
doğanın renkleri ve şifasıyla baş başa bırakan 
Akana Cennet Koyu Bodrum, karmaşadan uzak. 
birinci sınıf hizmetlerle unutulmayacak anılara 
ev sahipliği yapmayı hedefliyor. 
www.cagdascennetkoyuevleri.com 

Tel: (0252) 311 77 77 


BU BİR İLANDIR. 


ÇAĞDAŞ 
CENNET KOYU 
EVLERİ 


CENNETİN KALBİNDE SAKLI BİR YAŞAM 
A LIFE HIDDEN IN THE HEART OF PARADISE 


©, 
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+902523117777 | www.cagdascennetkoyuevleri.com | çağdaş holding 
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Urla Sahne'de özgün lezzetler ve farklı konseptlerde organize edilen 
etkinliklerle, gastronomi, müzik, eğlence birarada sunuluyorve dört 
mevsim yaşam alanı sağlanıyor. 


Adnan Menderes Havalimanı'na 48 km, Urla merkeze 7 
km, Çeşme'ye 40 km, Alaçatı'ya 30 km, Izmir İstinye Park'a 
33 km mesafede olan Urla Sahne; gastronomi ile müzik ve 
eğlenceyi bir araya getiriyor 

Zeytin ağaçları arasında 20 dönüm arazi üzerine kurulu olan 
Urla Sahne bünyesinde, dünya mutfağının seçkin tatlarını 


özel tasarımlarıyla süsleyen The Guru Urla, Urla Körfezi'nin 
eşsiz manzarasına sahip butik otel Doors Urla, konser ve 
etkinliklerin düzenlendiği Humans Event Urla ve Veledrom 
Tenis Kulübü yer alıyor 

2500 kişi ayakta, 1500 kişi oturmalı açık alan kapasitesiyle 
Urla'da konser etkinliklerinin gözde mekanı olan Humans 
Event Açık Hava alanı dilediğiniz etkinliğe göre dizayn edi- 
lebiliyor. Ayrıca alan içerisinde bulunan 7 odalı Doors Urla 
Boutigue Otel'de doğa içerisinde konaklama yapabilirsiniz. 
Teras bölümlerinde yaz aylarında özel etkinliklerin düzenle- 
neceği butik otelde keyifli bir açık havuz da bulunuyor. Farklı 
kategorilerde oda tipleri ve özel jakuzili konaklama konforu 
sunan otel, Urla manzarasıyla güzel günler vadediyor. Nadir 
bulunan ve Urla'da tek toprak tenis kortuna sahip ve üzeri 
kapalı Veledrom Tenis Club ise genç, yaşlı herkes için tenis, 
yoga ve pilates çalışmalarının adresi 
www.urlasahne.com.tr 
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TENİS CLUB URLA 
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SAĞLIKLI VE 
MUTLU 
OLMANIN SIRRI 
VELEDROM 
URLA'DA! 


Genci, yaşlısı, çocuğu fark 
etmeksizin tenis öğrenmek 
isteyenlerin adresi Veledrom 
Tenis Club Urla. Toprak 
sahaya sahip tesisimizde 
ister bireysel isterseniz grup 
dersleri ile sağlığınız ve 
ruhunuz için ilk adımı 
atabilirsiniz. 


| LEZZETİN 
DOĞAL HALİ 
THE GURU 
URLA! 


The Guru Urla, seçkin 
lezzetleri mutfağında 
barındırarak, Urla'da keyifli 
zaman geçirmek isteyenler 
içinmükemmel bir seçenek! 
Doğa ile iç içe bir mekan olma 
özelliği, şehir hayatından 
sizleri kopararak huzurlu, 
mutlu anlara yolculuk 
yapmanızı sağlıyor. 
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BOUTİQUE HOTEL 


KENDİNİZİ 
ŞIMARTMAK 
DOORS URLA 
İLE MÜMKÜN! 


Farklı kategorilerde oda 
tipleri ve özel jakuzili 
konaklama konforu 
sunan Doors Urla 
Boutigue Hotel, 
benzersiz Urla 
manzarasıyla güne 
güzel başlamanızı 
sağlıyor. 


DOĞA VE ESTETİĞİN BİR ARADA OLDUĞU URLA SAHNE, 
BU EŞSİZ DENEYİMİ SUNMAK İÇİN SİZLERİ BEKLİYOR! 


20 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Urla Sahne'de sezon boyunca birbirinden ünlü isimlerin 
konserleriyle coşkuyu ve ritmi ruhunuzda hissedeceksiniz. Ayrıca düğün, nişan, doğum günü ve özel 
etkinlikleriniz için açık-kapalı mekanlara sahip Urla Sahne'de mutluluğu doyasıya yaşayabilirsiniz. 


0 (232) 754 22 00 
Rüstem Moh. Çiçek Sok. No: 2/A, Urla / İzmir 
VvVVVV.urlosahne.com.tr 


Yeşilden maviye 
ARC DE LUNE GÜMÜŞLÜK 


Arc de Lune Gümüşlük huzur ve mutluluk dolu bir yaşam felsefesiyle sizlerle buluşuyor. 


Bodrum'un berrak denizi ve taze balığı ile ünlü 
Gümüşlük sahiline 300 metre, restoran ve 
kafelere 500 metre, tarihi kral yolu Myndos Antik 
kentine (Tavşan Adası) 800 metre uzaklıkta olan 
ARC de LUNE Gümüşlük, dünyaca ünlü Yalıkavak 
Marina'ya 15 dk, Turgutreis Marina'ya 10 dk. 
Bodrum Merkez'e ise 20 dk mesafesi ile sizlere 
benzersiz bir lokasyon avantajı sunuyor. 

Toplam 11.700 m? arazi üzerine inşa edilen ARC 
de LUNE Gümüşlük, 26 adet bağımsız villadan 
oluşmakta. 

Her bir villada özel havuz, teras, veranda, her 
villaya ait açık ve kapalı otopark bulunan proje 
6610 m? lik geniş peyzaj alanı, 25 70 m? ortak 
kullanım alanıyla büyüleyici bir proje 

İki ayrı villa tipinde tasarlanan ARC de LUNE 
Gümüşlük'te villaların tamamı 3+1 şeklinde 
planlanmış. evler salon + mutfak. 3 yatak odası ve 
3 banyodan oluşmakta. Villaların diş cephesi doğal 
taş kaplaması ile sicak bir görüntü verirken, iç 
cepheler ise sade ve şık modern mimari eşliğinde 
tamamı akıllı ev sistemi ile donatıldı. Dört mevsim 
yaşanacak şekilde dizayn edilen ARC de LUNE 
Gümüşlük kaliteden ödün vermeden tasarlanan 
mimarisiyle Gümüşlük sevenlere yeni bir yaşam 
alanı sunuyor. 

Gümüşlük'ün benzersiz güzellikleri ve renkleriyle, 
huzurun tam ortasında bir deneyim sizi bekliyor. 
Aileniz ve sevdiklerinizle hayatın her anının keyfini 
çıkarabileceğiniz ARC de LUNE Gümüşlük'de 
yaşam fırsatını siz de yakalayın. 
www.arcdelune.net 


26 özel aile için hazırlanmış 
muhteşem bir proje: 
Arc de Lune Gümüşlük. 


BU BİR İLANDIR. 
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(Ə 0546 119 5050 www.arcdelune.net (©) arc.delune 


Ulubatlı Hasan Mahallesi 1108 Sokak 
Gümüşlük / Bodrum / Muğla 


Tahincioğlu Gayrimenkul 
tarafından hayata geçirilen 
Nidapark Göcek ve 

Nidapark Gündoğan'ın 
hikayelerini projelerin mimarı 
Mimar Koray Yavuzer'den 
dinledik. 


Her projenin kendine özel bir bileşeni 

ve hikayesi var. Bizlere Nidapark Göcek 

ve Nidapark Gündoğan'ın hikayesinden 
bahsedebilir misiniz? 

Size biraz Nidapark Göcek ve Nida- 
park Gündoğan'ın hikayelerinden 
bahsetmek isterim. Göcek'te Tahinci- 
oğlu Gayrimenkul'un yatırım yapma 
fikri ortaya çıktığı zaman en büyük 
destekçilerinden biri de ben oldum. 
Çünkü Bodrum'da çok proje var, an- 
cak Göcek çok farklı bir noktada yer alıyor. Dünyanın en 
güzel koylarına ve kıyılarına ev sahipliği yapan bir bölgede 
bulunuyor Göcek. Böyle bir bölgede “proje yapacak olma' 
fikri bizim için çok heyecan verici oldu. Gündoğan ise haki- 
katen Bodrum'daki belki de olabilecek en güzel noktalardan 
bir tanesi... Kendi adımıza bu bölgede, manzarası olan bir 
bölgede farklı bir mimari oluşturmak, farklı bir hikaye yarat- 
mak ve Bodrum'un gerçekten ihtiyacı olan projeyi yapma 
şekli de bizim adımıza yine heyecan vericiydi. Biz ofiste ha- 
kikaten heyecan duyduğumuz hakikaten farklı bir yaklaşım 
getirdiğimiz projeleri yapmayı seviyoruz. 

Projelerin tasarımında ilham kaynaklarınız neler oldu? 

Biz her projemizde çokça araştırma yaparız. Ofisimizin 


Nidapark Göcek yə 


Mimar 
KORAY YAVUZER 


başarısını bu yaptığımız araştırma- 
lar, bu görsel ilham noktalarında 
buluruz. Akdeniz ve Ege mima- 
risini çokça inceledik. Ofisimizin 
genel bir modern çizgisi var. Bu 
modern çizgi ile Akdeniz ve Ege 
mimarisini birleştirerek farklı bir 
çizgi yakaladık. Göcek te yaptı- 
ğımız projede, İtalyanların orta 
avlulu, ortasında büyükçe yaz kiş 
yanabilecek bir şöminesi olan. 
farklı mimaride çatılarıyla, açık 
alanlarıyla parçalı kütleleriyle yep- 
yeni bir mimari getirdik. Açıkçası 
burada ilham kaynağımız da eski 
Ege İtalyan evleriydi. Türk mima- 
risinde de orta avlu var tabii kı, Biz 
kendi kültürel mirasımızı da yeniden projelerimize ekleyerek 
özlediğimiz mimariyi yakaladık. Nidapark Gündoğan'da ise 
farklı kademelerde ayrı bahçe yapılıp, her bir villa için kendi 
havuzu ve güneşlenme terasları oluşturuldu. Yerleşim öyle 
bir sağlandı ki hiçbir bahçe birbirini görmeyecek ve birbirinin 
manzarasını kesmeyecek şekilde tasarlandı 

Bu iki projenin yenilikçi mimari yaklaşımlarını anlatır mısınız? 

Bu projelerde, bir kere klasik plan mimarisinin çok dışında 
her iki projemizde de herkesin özlediği iç avlulu yaklaşımları 
öne çıkarttık. Planlarımız U ya da L şeklinde formlarda olan, 
arazi yapısına uyumlu ve kendi içerisinde güzel bir iç avlu 
oluşturacak kütle dağılımı şeklindeydi. Bir yandan her iki 
bölgede de yazlık alanlar olması sebebiyle rüzgârın doğal 


yapısını bozmayacak şekilde tasarladık. Bunlar mimarinin 
kendi içerisinde parçalı kütlelerin bir araya gelmesiyle oluşan 
bir yapılaşma. Bu yapılaşma doğal rüzgârın arsanın içeri- 
sindeki her noktaya ulaşmasıyla birleşti. Bizim her zamanki 
modern çizgimiz ve Akdeniz mimarisinin modernize olmuş 
şekliyle ortaya böyle iki güzel tasarım çıktı. 

Projeler yazlık coğrafyalarda dört mevsim yaşanabilecek teknik ve 
teknolojik altyapılar sunuyor. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? 
Göcek'teki projemizde de Gündoğan'daki projemizde de 
dört mevsim yaşanabileceğini hedefleyerek tasarımlarımızı 
ilerlettik. Bu bölgelerde dört mevsim yaşayan birçok vatan- 
daşımız, dostumuz mevcut. Bu yaklaşımda, klimanın en 
ileri sistemi olan VRF sistemi uygulandı. Daha düşük enerji 
salınımlı, daha düşük enerji tüketimi sağlayan sistemler, 
aynı zamanda tabii ki çatılarımızda duvarlarımızda bulunan 
izolasyonlarımız, yazın sıcağı içeri sokmamak için kışın da 
içerdeki sıcağın dışarı çıkmaması ya da dışardaki soğuğu 
içeri almamak adına izolasyon detaylarımıza dikkat ettik. Taş 
duvarlar her iki projemizde de ve bununla bağlantılı ahşap 
detaylarımız, hep bu amaçla yapıldı. Orta avluda Göcek 
projesinde yer alan büyük şöminemiz, kışın da güzel hava 
olduğu zaman özellikle akşamları oturulabilmesi adına doğal 
bir ısıtma sistemi olarak tasarladığımız çok heyecan duydu- 
ğumuz bir detay. Aynı zamanda iç avludaki zemin katta yer 
alan şöminemiz, aynı zamanda yukarda ebeveyn yatak oda- 
sında da bacasının devam etmesi ve ebeveyn yatak odasın- 
dan da aynı şekilde şömine olarak yararlanılabilmesi şeklini 
ortaya koydu. Bu da evin hızlı ısınma sisteminde oldukça 
faydalı olacak bir detay. İki projeyi de yaz kış oturulabilmesi 
için gerekli tüm detaylarla donattık, ki zaten güzel olan aslın- 
da sezon dışı da dilenildiği taktirde gidilebilmesi hatta orada 
12 ay yaşanabilmesi şekliydi. Koray Yavuzer Mimarlık olarak 
bizim bir sloganımız var “Yazlık değil ömürlük”, bu slogana 
layık olacak şekilde bir yapılaşma projesi öngördük. 


Nidapark Gündoğan 


Bugün gayrimenkul projelerinde sürdürülebililik calışmaları ön planda. 
Bu konuda ne gibi calışmalar yapıldı? 

Projelerimizde sürdürülebilirlik her zaman bizim önem verdi- 
ğimiz hususlardan bir tanesidir. Gerekli izolasyon kışın daha 
az enerji tüketerek sıcağı sağlamak, yazın da dışarının sıcaklı- 
ğını içeriye almayan yine aynı izolasyon yapısıyla daha düşük 
enerji tüketerek gerekli serin ortamı sağlayan yapı, bizim 
adımıza sürdürülebilirlik anlamında önemli bir noktadır. Yapı 
oluşumu, kesitler, bağlantılı taş duvarlar, çatı detayları ve 
izolasyon detayları bunların hepsi projenin sürdürülebilirliği 
adına yani daha düşük enerji iledaha uzun süre yetinebilme 
şeklinin çok önemli bir detay olduğuna inanıyoruz. Aynı 
zamanda tasarımlarımızda peyzaj ve bitkiler bizim adımıza 
çok önemliydi. Bu bölgede yaptığımız projelerin hepsinde 
tekrarladığınız bir detayımız vardı. Bizim çevre yolları hiçbir 
zaman duvarlara tam olarakdeğmez. Mutlaka arada peyzaj 
alanlarımız vardır. Bu iki projenin her ikisi de yine eğimli ara- 
zide olması sebebiyle bizim adımıza önemli bir detaydı bu. 
Çevre yolları ve duvarlar arasında bıraktığımız bu boşluklar o 
bölgeye ekilecek sarmaşık yapısı, zeytin ağaçları, manzarayı 
kesmeyecek şekilde yerleştirilmiş selviler şeklindeki bir bitki 
örtüsünün yapılar yıl aldıkça yani proje yaşlandıkça daha da 
cazip bir hal alan bir peyzaj, botanik yapısı haline gelme- 
sine olanak sağlıyor. Bunu bırakmadığınız zaman yani her 
tarafı taş yollar, beton yollar şeklinde yapıldığı zaman zaten 
bu projenin sürdürülebilirliği adına da olumsuz bir durum 
oluşturur. İleriye yönelik de projenin yıl almasının zengin 
botanik oluşumuna el vermesi gerekir. Biz de bunu sağla- 
dık bu projelerde. Projelerimiz teslim edildikten sonra çok 
daha yeşil bir hal alacak şekilde tasarladık yani biz bölgeyi 
bulduğumuzdan daha yeşil bırakıyoruz. 
nidaparkgocek.com 

nidaparkgundogan.com 

Tel: 444 4 846 


Tahinci 


ioğlu ayrıcalığıyla 
Bodrum'da yaşamak 


NİDAPARK GÜNDOĞAN 


Nidapark Gündoğan'da yer alan özel bahçeli ve havuzlu 
farklı kotlara yerleştirilmiş müstakil villalar:deniz manzarasına 
göre konumlandırılarak eşsiz bir panaramayla ) 


Tahincioğlu markası Nidapark Gündoğan'la artık Bodrum'da 


Tahincioğlu Gayrimenkul, “Nidapark” 
markasını Bodrum'a taşıdı. Yalıkavak 
ve Türkbükü arasında en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Gündoğan'da yük- 
selen Nidapark Gündoğan Bodrum'da 
dört mevsimi doyasıya yaşamak iste- 
yenler için ayrıcalıklı bir proje oluyor. 
Nidapark Gündoğan, Ege Denizi'nin 
berrak sularını ve Bodrum koylarının 
altın kumlarını, evinizin hemen önüne 
taşıyor. Yatay mimarisi. ferah yerleşi- 


mi ve yüksek kalitesi ile bölgenin en 
hâkim konumunda yer alan Nidapark 
Gündoğan'da hayat, özgün bir mima- 
riyle yeniden yorumlanıyor. 

Nidapark Gündoğan, proje içerisinde 
yer alan otelin restoran, bar, yüzme 
havuzu, fitness ve SPA gibi birçok 
sosyal imkanından üyelik sistemiyle 
yararlanma imkanı sunuyor. Size haya- 
tınızı doyasıya yaşamak kalıyor. Geniş 
bahçelerde yaratılan deck alanları ile 


açık alanda ferah bir yaşam olanağı 
sağlanan villaların alanları ise 185 ile 
373 metrekare arasında değişiyor. 
Eşi benzeri olmayan Gündoğan man- 
zarasına tepeden bir bakış. Doğayla 
uyumlu yerleşimin getirdiği, kendine 
has, nitelikli bir mimari. Bu anlayışa 
uygun olarak özel bahçe ve havuzlarla 
müstakil yaşam konforu sunan evler 
nidaparkgundogan.com 

Tel: 444 4846 
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Doğayla uyum içindeki yerleşim planı, 
özgün yatay mimarisi, gelişmiş sosyal tesisleri ve 
Ege'nin büyülü maviliğiyle, her detayı ayrıcalıklı, 

mutlu bir yaşama kavuşacaksınız. 


Nidapark Gündoğan'da Bodrum'u yeniden keşfedecek, 
bu keşfin mutluluğunu her geçen gün 
yeniden hissedeceksiniz. 


tahincioglü.com www Ë ыа. 2 4444846 КЕРЕКЕ 
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Detaylara mükemmelieşen mutfakiar 


BODRUM MUTFAK” 


Bodrum'un hazır mutfak üretimi yapan ilk firmalarından olan Bodrum Mutfak ile 
ilgili sorularımızı Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri yanıtladı. 


Bodrum Mutfak Mobilya'nın kuruluş hikâyesi nedir? 

m Denizcilik mesleğinden sonra ayakları karaya basan, kendi 
kökleri üzerinde büyüyüp genişleyecek bir marka hedefi ile 
27 yıl önce mutfak mobilyası işine başladım. Bodrum'da 
hazır mutfak üretimini ilk yapan firmalardan biri olduk. 
Sonrasında kendi işçilik ve hünerimizi sergileyebileceğimiz 
masif bölümünü de bünyemize katarak hazır ve modüler 


Kameriye mutfak 
Bodrum Mutfak Mobilya, misafirlerini açık havada ağırlamak 
isteyenleriçin Kameriye mutfak modelini tasarladı. 


sistemden bağımsız, özgür mutfaklar tasarlamaya başladık 
Standart, üretimin kalite kıstaslarını korumak markamız 
için vazgeçilmez olsa da fikri ve tasarımı asla standarda 
bağlamama kararı alarak, butik üretim ve hizmet anlayışını 
o yıllarda benimsedik. 2003 yılında mobilya kategorisini de 
bünyemize taşıyarak genişleyen talep üzerine 700 metreka- 
re alan içinde gerçekleşen üretim, 7000 metrekare üretim 


Flora mutfak 


Fonksiyonelliği zevk ile kombinleyen Flora; baharın aydınlatan ışığını beyaz, 
toprağın uyanışını ve tabiatın canlanışını yeşil tonları ile vurguluyor. 


parkuruna sahip Entegre Üretim Tesisi'ne dönüştü. Tüm bu 
modern tasarım ve kaliteli üretim anlayışımızla Bodrum'da 
doğduk, Türkiye'de büyüyoruz. Yalnızca Türkiye'de değil 
yurtdışında da müşterilerimize en iyiyi, en farklı hizmeti 
sunmaya devam etmek istiyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir 
ihracat alt yapımızı hızlandırarak katma değer odaklı ihra- 
cat ağımızı kurmak. Bu doğrultuda bazı ülkelerden bayilik 
teklifi aldık. Gerekli çalışmaların ardından Avrupa pazarında 
da adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz. Bodrum Mutfak 
Mobilya kurum kültürünü ve manifestosunu benimseyerek, 
aynı kaliteyi Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacağımız bayi ağı 
yatırımları için çalışmalarımıza başladığımızı söyleyebiliriz. 
Ürünler hangi bazlar dikkate alınarak tasarlanıyor? 

Ne tarz projeler geliştiriliyor? 

в Modern tasarım anlayışını ve işlevselliği bir araya getirerek 
alan ölçüsü ile beklentileri en doğru oranda buluşturuyoruz. 
Kolay kullanılanımı ve tasarım detayları ile keyif ve paylaşım 
temalarını başrole taşıyoruz. Küçük alanlarda optimum kul- 
lanıma odaklanılırken, büyük alanlarda işlevselliğin yanında 
çekiciliği artıran unsurlara yer veriyoruz. 

"Mükemmellik detay değildir, detaylar mükemmeli yaratır” 
bunu biliyoruz. Kişiye özel ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyumlu 
detaylarla mükemmelleşen mekanlar tasarlıyoruz. Üretim 
ve malzeme kalitesi, yaratıcı tasarım anlayışını destekleyen 
hizmet felsefesi ile mutfaklarda farklı beklentileri tek bir 
çatı altında karşılıyoruz. Kalite ve işçiliğin ispatı uzun yıllar 
kullanılır olmasıdır. Bugün ilk müşterilerimizin evlerinde 
hala mobilyalarımızın olmasının ve tavsiyeleri ile sonraki 
kuşaklara da hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Doğru 
karar değer katar. 

2023 mutfak trendlerinden bahseder misiniz? 

m Hayatın hızlı temposunda evde geçirilen her anın telaştan 
uzak ve güven dolu beklentisi ile mekan tasarımlarında 
keyif ve paylaşım temaları başrole taşındı. Keyif odaklı kur- 
guları başrole taşıyan samimi, rahat ve doğal ambiyanslar 
içerisinde ahşap dokular, büyük resmi tamamlayan önemli 
detaylar ile birleşiyor. Salon ile birleşen mutfaklarda esneklik 


sağlayan ve mekanı istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak 
tanıyan hareketli ada ünitesi gündelik yaşamı kolaylaştıra- 
cak. düzen sağlayacak, pratik ve hızlı çözümler sunuyor. 
Yemek hazırlamayı, pişirmeyi ve düzen kurmayı kolaylaştıran 
detaylarla donatılmış mutfakların salon ile beraber planlan- 
таз! mekanin daha geniş algılanmasını sağlıyor. Modern 
tasarım anlayışını ve işlevselliği bir araya getiriyor. Zaman ve 
yer kazandıran raf sistemleri ile zenginlik kazanan dolaplar, 
anti-bakteriyel tezgah ve görselliği ön plana çıkaran açık 
sistem raf bölmeleri en rahat olduğumuz ve en çok vakit 
geçirdiğimiz yaşam alanlarımızı güzelleştirmeyi hedefliyor. 
Ahşabın kokusu ve dokusunu tarzı tamamlayan aksesuarlar 
ve davetkar tasarım çözümleri ile buluşturan country mut- 
fak tasarımlarının modası geçmiyor. Yeni eğilimler, modası 
geçmeyen ama nostalji ve sıcaklık veren tonlar ile modern 
mobilyada yerel unsurların öne çıktığı tasarımlardır. Bodrum 
Mutfak Mobilya'da zamana uygun ve zamansız olarak tasar- 
lanan mutfakmodelleri natüralist ahşap dokuları, toprak ton- 
ları, huzur veren sade renkleri ve modem çizgilerin birleşimi 
ile bize hayatın özünü hatırlatan bir kurgunun altını çiziyor. 
www.bodrummutfak.com.tr 


MUDO Ege'nin Gözdesi О! 


Özgün, zevkli, kaliteli, her tarza uygun seçenekler sunarak ilham veren Mudo bahçe koleksiyonu, 
en değerli anlarınızda güneşin keyfini çıkarırken sizlere eşlik ediyor. Ev konforunu dışarı taşıyan 
sezonun yeni tasarımları, yaz dekorlarının gözdesi olacak. 


Perry köse seti. } Bamako masa ve sandalye. 


Oturma gruplarından masa sandalye ta- 
kımlarına, koltuk, berjer ve daybedlerden 
salıncaklara benzersiz tasarım ve kalitede 
birçok bahçe mobilyası Mudo'nun özgün 
ve seçkin stiliyle sizi bu yazı bambaşka 
geçirmeye çağırıyor. 

Hava koşullarına uygun ve üst düzey 
kaliteden oluşan ürünler, el işçiliğiyle 
kusursuzlaşarak doğallığı ve güneşin 
ritmini açık alanlarınıza taşıyor. Rattan 
sandalyeler sıcak yaz sohbetleriniz için 
samimi alanlar yaratmanıza yardımcı 
oluyor. Güçlü ve stil sahibi tasarım do- 
kunuşlar şıklığı ve doğallığı bir arada su- 
nuyor. Natürel stil kurguları, her tarza ve 
stile uygun birbirinden çeşitli şık ve eşsiz 
mobilyalar aynı zamanda FSC", doğa 
dostu ürünlerle de yaşam alanlarınızı 
güzelleştiriyor. 

Mudo Concept, Plaza Bodrum'da yeni- 
lenen 3,500 m2'lik З katlı mağazasında 
hem özgün ve trendlere öncülük eden 
tasarımlarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir 
alışverişdeneyimi sunuyor hem de keyifli 
iç ve dış mekan alanlarıyla Bodrum'daki 
yeni buluşma noktası oluyor. 

Tarzıyla ikonlaşan tasarımlar Mudo Con- 
cept mağazalarında ve websitesinde sizi 
yazın keyfini çıkarmaya davet ediyor. 
www.mudo.com.tr 
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TARZIYLA İKONLAŞAN 
TASARIMLAR TÜM EGE 
MAĞAZALARIMIZLA 
Sizi YAZIN KE YEMENİ 
ÇIKARMAYA 

DAVET EDİYOR. 


mudo concept 


Dört mevsim Bodrum 
SWISSOTEL RESIDENCES BODRUM HILL 


İnşaat ve turizm sektöründeki büyümesine devam eden Çağdaş Holding, Swissötel Residences 
Bodrum Hill projesiyle, Bodrum'u 12 ay yaşamak isteyenler için çok özel alternatifler sunuyor. 


Çağdaş Holding tarafından Bodrum girişi 
Yokuşbaşı mevkiinde hayata geçirilen Swissötel 
Residences Bodrum Hill, Bodrum'da 12 ay 
boyunca mevsimlerin her tonunu dolu dolu 
yaşamak isteyenlere, kentin kalbinde, doğanın 
içinde özel bir atmosfer vadediyor. 

32 dönümlük bir arazi üzerinde yıl boyu yaşayan 
bir proje olarak tasarlanan Swissötel Residences 
Bodrum Hill, Swissötel markası ayrıcalığıyla 
Bodrum'un en büyük spor kompleksinin yanı 
sıra otel bölümünde yer alan balo salonu, sergi 
salonları, iş merkezleri ve restoranları ile iş ve 
sosyal amaçlı buluşmaların da yeni merkezi olacak. 
Otel bünyesinde 124 odanın yer aldığı projede, 
55 rezidans ünitesi de farklı ihtiyaçlara cevap 
vermek amacıyla 90-558 metrekare aralığında 
daire.dubleksve villalar şeklinde planlandı. İnşaat 
çalışmaları etaplar halinde gerçekleştirilirken. ilk ve 
ikinci etaptayaşam başladı. Son etap çalışmaların 
da hızla ilerlediği projede otel bölümünün ise 
2024 yılında hizmete açılmasını planlanıyor 
Swissötel Kiralama Sistemiyle kişiye özel villa 
kiralama hizmeti de sunan Çağdaş Holding. 
yatırımcılar ve yatırımlarını korumak isteyenler 
için de önemli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda 
yatırımcılar, diledikleri zaman kendilerine özel 
bu yaşam deneyiminin keyfini çıkarırken, evde 
bulunmayacakları zamanda da rezidanslarını 


Rezidans sahipleri projenin tamamlanmasıyla birlikte 


Swissötel Residences Bodrum Hill'in açık /kapalı havuzları, Swissötel ve Çağdaş Holding güvencesiyle kiraya 
restoran-bar, spa, fitness center, masaj odaları, Türk verip evlerini bir yatırım aracına dönüştürebiliyor. 
hamamı, toplantı odaları ve diğer seçkin hizmet ünitelerinden www.swissotelbodrumhill.com 

faydalanabilme imkânına sahip olacak. +902523117777 
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swissôtel RESIDENCES 


BODRUM HILL 


Bodrum Kalesi ve Kos Adası manzarasıyla Bodrum'un büyüleyici güzelliğine kucak açan 
Swissotel Bodrum Hill villaları benzersiz yaşam ve yatırım değeri ile yeni ev sahiplerini bekliyor. 


ə 
+90 252 311 77 77 | www.swissotelbodrumhill.com | сайа тыве 


ЕбЕ' ПЕ уазат Үе 


Bodrum'un güzel 
“avasında çalışma ortamı 


eOFİS BODRUM 


eDfis lokasyon ağını genişletmeye devam ederek Türkiye'nin önemli 
tatil bölgelerinden biri olan Bodrum'da yepyeni bir ofis hizmete sundu. 


eOfis mevcut iş yeri adresini Bodrum'a 
taşımak ya da şirketini bu güzel tatil 
beldesinde kurmak isteyenler için çeşitli 
ofis çözümleri sunuyor. Fatura, mutfak 
ve ekipman gibi giderlerden kurtularak 
ofis maliyetinizi minimuma indirmek için 
hemen Bodrum'da sanal ofis kiralayıp 
karlı bir yatırım gerçekleştirebilirsiniz. 
Sanal ofis hizmeti şirketinize, prestijli 
bir lokasyonda yasal bir iş yeri adresine 
sahip olma avantajı sağlıyor. Ayrıca şir- 
ketinize gelen aramaların karşılanıp size 
aktarıldığı, posta ve kargolarınızın sizin 
adınıza alındığı sekreterya hizmetlerin- 
den de yararlanabilirsiniz. 

Hem kapalı hem eOfis Bodrum, şehir merkezine ve 
de açık mekanda marinaya sadece 10 dakika uzaklıkta 
tasarlanan iki Ulaşımı hem kolay hem de hızlı. Ayrıca 
ayrı toplantı lokasyon avantajı sayesinde müşterile- 
odasından ' riniz ile Bodrum'un şık restoranlarında 
ihtiyacınıza göre ve doğal güzelliklerinde buluşmanız 
dilediğinizi tercih mümkün. Ofiste yer alan coworking 
edebilirsiniz. alanları sayesinde profesyonel ağınızı 
genişletebilirsiniz. eOfis'in 10 binden 
fazla şirketten oluşan network'üne dahil 
olarak yeni ortaklıklar kurma ve işinizi 
büyütme şansı yakalarsınız 

100 metrekarelik büyüklüğe sahip et 
kinlik alanı, ihtiyacınız olan tüm etkin- 
likleri rahatlıkla gerçekleştirebileceği- 
niz şekilde tasarlanmış ve Bodrum'un 
güzel havasından faydalanmanız için 
açık alanda bulunuyor. Ayrıca eOfis 
Bodrum'un otoparkı sayesinde aracınız 
için park yeri arama sorunu yaşamaz- 
sınız. eOfis Bodrum 450 metrekare 
ofisalanı, mobilyalı hazır ofis imkanı ile 
09.00 - 23.00 saatleri arasında çalış- 
ma imkanı sunuyor. 

Lokasyon ağını genişletmeye devam 
eden eOfis, eOfis Çeşme'yi de yakın 
zamanda hizmete sunmayı hedefliyor 
www.eofis.com.tr 
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Ofis BODRUM LOKASYONU 


Еде! mimarinin vazgeçemediği ma'zeme 


TRAVERTEN 


Ege mimarisinde sıkça kullanılan traverten, iç ve dış mekân arasında paslaşarak zeminden duvara, 
banyodan mutfağa, mobilyadan aksesuara kadar kapsamlı kullanımıyla deko-radarımıza takılıyor. 


Yapım Selin Cebecioğlu. 


Maurizio Manzoni 
— Е i tasarımı Suspence 
koltuk, Enne. 


Baker marka The 


Kara Mann Collection 


Kelly Weartler tasarımı 
Mira masa üstü | 


aydınlatma, 


Balli sehpa, Dream Home. 
circalighting.com || 


$еһра, 
chappal.co 


— — 


"TF au. 1 
ClassiCon marka Materia 


DOĞAL UYU M Series sehpalar, Mozaik. 


Yapıyı giydiren bir malzeme olmasının yanı sıra 

mobilya ve aksesuarlara da gövde olantraverten, bir 
mekâna doku eklemenin hızlı, risksiz ve doğal yolu... 
Çünkü her stille ve materyalle kusursuz bir uyum 
yakalayabiliyor. Dünyadaki en güzel örneklerinden biri 
Denizli-Pamukkale travertenleri. Yapı malzemesi olarak 
da kullanılan travertenin beyaz, ten rengi, krem rengi ve 
hatta paslı çeşitleri bulunuyor. Dokulu ve mat yüzeyi ile 
mermerden ayrılıyor. 


Tablo, Paula Carmen. 


Salvatori marka Omaggio a Morandi 


| aksesuarlar, Mozaik. 
] Ñ 


Synergy 
traverten 
diffuser, 
koskela.com 


Kasa sehpa, 
nonshopfun.co 


м ИШЕН EGEDE yasam 
| EGE'DE yaşam 


Diş mekanlara 
özel tasarım koleksiyonlar 
SNOC 


SNOC uluslararası tasarım standartları çizgisinde, dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılarla iş birlikleri 
içerisinde, kullanıcıları için inovatif ve fonksiyonel dış mekan mobilyaları sunmaya devam ediyor. 


Huxley masa. 


SNOC için özel olarak tasarlanan bu ko- ğinden doğan oturma ve masa grupları, Pigalle M boy.sehpa. 
leksiyonlar: sanatın ruhunu taşıyan, yaşa- concrete kompozit malzemenin kullanıl- 

yan ve bu enerjiyi kullanıcısına hissettiren dığı masa grupları, fonksiyonel şezlong- 

çarpıcı bir etkiye sahip. SNOC tasarım lar ve şemsiyeler, salıncak, daybedler ve 

bünyesinde, doğal kaynakların bütünlüğü O dekoratif firepitler sunuyor. 

korunarak; sürdürülebilirliğin ekonomik, o snoc.com.tr Pigalle $ boy sehpa. 

sosyal ve ekolojik temellerinin ana hedef 
leri yerine getiriliyor. Marka, dayanıklılığa 
önem veren tasarım anlayışıyla beraber 
koleksiyonlarında sürdürülebilir materyal 
tercih ederek, koleksiyonların karbon ayak 
izine sebep olmayışı ile çevre için sürdürü- 
lebilir bir gelecek kurulacağına inanılıyor. 
SNOC, tasarım anlayışını sadece bir dış 
mekân olarak değil, dünyanın vitrini ola- 
rak gören ve göstermek isteyen bir pers- 
pektifte duruyor. 2023 koleksiyonlarında, 
hem materyal yapısı hem de tasarım çiz- 
gisi ile zamana meydan okuyan. yaşam 
alanlarına fonksiyon ve farklı bir vizyon 
katacak parçaları ince ve kritik dokunuş- 
larla çeşitlendirilmiş. 

Koleksiyonda natürel dokusu ile doğal 
bir çekim alanı oluşturan sentetik rattan 
ve ahşabın dayanıklı metallerle birlikteli- 
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BODRUM KEŞİFLERİ 


Her sene bu köşeden okuyucularımıza selam veren Nevra Nergiz yine aldı eline kalemini 
ve sevdiği Bodrum mekanlarını bir bir kağıda döktü. Denenmiş, onaylanmış, 
defalarca test edilmiş yepyeni ve sıkı bir seçki huzurlarınızda... 


UZAKTAN ÇALIŞANLAR BURAYA 


Nihayet arkamızda bıraktığımız pandeminin kalıcı bir 
sonucu olarak hemen her yerde diz üstü bilgisayar 
larıyla takılan pekçok profesonel Bodrum mekanları- 
nı da istila etmiş durumda. Sabah erken saatte gidip 
yer kapmak koşuluyla tüm gün yayılabileceğiniz ilk 
önerim Bitez'deki Nevale & Babun Artı. İki işletme 
güçlerini birleştirdi ve ortaya nefis bir sinerji çıktı. 
Nevale ekşi mayalı ekmek ve simitlerine sağlıklı öğle 
yemekleri eklerken; Babun da 10 yaş üstü kitap 
seçkisini buraya taşıdı. Çalışma arasında lezzetli 
yemekleryiyebilir, biraz da kitap karıştırabilirsiniz. Ille 
de açıkhava ofisi olsun derseniz; Zai Yaşam'daki 
zeytin ağaçlarının altı sizi bekliyor. Zai'nin kahveleri 
ve enfes tatlılarından alacağınız enerjiyle verimli 
bir çalışma günü geçirebilirsiniz. Tabii daha sessiz 
bir köşe ararsanız kütüphaneye de girebilirsiniz. 
Son olarak: iç mekan dekorasyonunu değiştiren ve 
merkezi lokasyonu sebebiyle de Bodrum'ın beyaz 
yakalıları tarafından çok sık tercih edilen Maride'yi 
alalım mercek altına. Bilgisayar ekranını açmadan 
kendinize bir kruvasan ya da poşe yumurtalı tartine 
söyleyin. Gün boyu kahve ve çayı da yanınızdan ® 
eksik etmeyin! Maride'nin atmosferi hem aydınlık, E 
hem sessiz hem de menüsü pek leziz. 


ES GEÇMEYİN 


Bodrum çoğunlukla yeme & içmesiyle ünlenmiş olsa da buraya 
gelmeden önce takibe almanız gereken birkaç topluluğu da paylaş- 
mak istiyorum sizlerle. Kendilerine Mutlu Ayaklar Evi diyen Bodrum 
Lindy Hoppers'çılar mesela... Caz müzik eşliğinde öyle tatlı salınıyorlar 
i onları hem izlemek hem de aralarına katılmak heyecan veriyor. 
Gümüşlük'teki atölyelerini ziyaret edebilir, dans derslerine katılabi- 
ir, pratiklerini izleyebilirsiniz. Biraz el becerisi geliştirmek isterseniz 
Cansui Design'ın takı atölyesinde çıraklığa talip olabilirsiniz. Burada 
işin ustasından takı yapmayı öğrenirken; samimi bir ortamda 
ahveli, çaylı, bol Bodrum sohbetli bir gün geçirebilirsiniz. Büyük 
şehirlerden gelen göçler sebebiyle kültür sanat alanında da pek 
çok atılım yapan Bodrum'un kadın girişimciler tarafından kurulan 
platformu Art Melek var bir de. Her sene yaptıkları Atölye Buluşma- 
arı ile adlarını duyurdular ama farklı projelerle ufkumuzu açmaya 
devam ediyorlar. Sanatı ve sanatçıları uzun sofralarda buluştur- 
dukları etkinliklerden birine denk gelirseniz hiç pişman olmazsınız! 


Sushi sevmeyene bile parmak yedir- 
ten bir Uzak Doğu yolculuğuna çıkar 
tacağım önce sizi. Bodrum merkezdeki 
DoubleTree Marina Vista Hotel'in çatı 
katına çıkıyoruz ve karşımıza yarıma- 
danın en lezzetli sushi restoranı çıkı- 
yor: Mama Sushi Bodrum Manzara 
zaten konuşulmaya gerek olmayacak 
kadar nefes kesici. Menü ise envayi 
çeşit sushi verawfoodalternatifin yanı 
sıra fried sushi denen aşırı lezzetli se- 
çeneklerle bezeli. Buradan kakıp yönü- 
müzü Yalıkavak tepelerine çeviriyoruz 
Birdcage33 adından da belli olacağı 
gibi panoramik manzarasıyla selamlıyor 
bizleri. Şefin elinden çıkan özel lezzetler- 
le romantik bir akşam yemeği yiyebilir; 
havuz başında şarabınızı yudumlayabi- 
lirsiniz. Aynı zamanda konaklama imka- 
n da sunduğundan tatiliniz için sakin ve 
gustosu olan bir alternatif olarak liste- 
leyebilirsiniz. Bitez marinanın karşısına 
açılan Tike Bitez garanti lezzet ara- 
yanlar ve işini riske atmak istemeyenler 
için ideal. Klasik Tike lezzetlerini; kebap 
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ve mezeleri Bodrum esintisi eşliğinde 
deneyimlemek isteyenler kaçırmasın. 
Bu kategorideki son önerim ise mey- 
haneler sokağının içinde pırlanta gibi 


parlayan Dem Wines. Süryani şarapları 
satılan dükkanın önüne attığı masalarda 
oturup bir peynir tabağı sipariş edebilir 
ve farklı şarapların tadına bakabilirsiniz. 


ELİ KULAĞINDA OLANLAR 


Henüz kapılarını açmamış olmasalar da bu yazı şenlendi- 
recek birkaç yeni mekan önerisi daha yapalım. Dedikodu 
kazanında şu siralar en tepede bir yol üstü meyhanesi olan 
Atgeç'in Ortakent sahiline kondurmak için çalışmalara baş- 
ladığı balık restoranı Yüzgeç var. Bir Atgeç müdavimi olarak 
merakla beklediğim bu yeni restoranın kapısındaki kuyruk- 
ları şimdiden hayal edebiliyorum. Bir başka yeni haber ge- 
çen senenin popüleri Tuz Duman'nın yer değişikliği hakkında 
Merak etmeyin çok uzaklaşmıyorlar, yine Gümüşlük'te ama 
bu kez tam göbekte olacaklar. Halk plajının hemen yanında 
yine aynı ekip, aynı salaş ambiyans ve aynı enfes tabakları 
bulabilirsiniz. Geçen sene en sevdiğim mahalle pub'ları 
listesinde sıraladığım Manuel'in işletmecileri ise mekanın 
hemen yanına bir pizzacı konduruyor. Pizzaria Mia Bodrum 
parmak arası terlik mevsimi açıldığı zamanlarda midemizi 
şenlendirecek gibi duruyor 


Ege mimarisinin yaşayan örnekleri 


Bodrum'dan başlayıp Batı kıyıları boyunca devam ederek Çeşme, Seferihisar ve en 
yukarda Kaz Dağlarına uzanan rotada kalbimizi fetheden evleri geziyoruz. 


Fotoğraflar Mehmet Öksüz, Yerce Art/ Emin Emrah Yerce, Kadir Aşnaz, Fevzi Ondu, Emre Başak. 


| 
KERPİÇ EVİN HİKAYESİ 


ə. Bodrumda 20 dönüm.arazi içinde yër alan kerpiç ev, ev sahibi 
š \ Mustafa Türk ve tasarımcısı iç mimar Mehmât Öksüz'ün dört < 
7 \ ا‎ üzerinde çaliştikları bir proje. Iç. bölmesiz tek alan içinde 

SAT mış yapi, geleneksel köy/evlerinden ilham alıyor. 


Mehmet Öksüz, doğma büyüme Bodrumlu. 2010 yılında iç mimarlık 
okumak için Istanbul'a gitmek dışında ayrılmamış bu yarımadadan. “Bir 
Egeli olarak, mekân tasarlarken vermeye çalıştığım his samimiyetten ve 
insanı kucaklamaktan yola çıkıyor.” diyor. Ev sahibi ise yine bu coğrafyanın 
insanı, Bodrumlu yaratıcı bir ruh, Mustafa Türk. 

20 dönüm bahçe içerisinde 30 m? bir ev burası. Kerpiç evin doğa içindeki 
kayboluşu, ona uyumlanışı, saygısı, sadece ağaçlara değil, tüm canlılara 
olan sevgisi her bir malzemesinde, formunda, sıvasında hissediliyor. Bu 
mimarı, içinde yaşayana huzur, sağlık ve mutluluk da verir. 


Mustafa Türk 


Bölücü duvarları olmayan evin mutfak ve yaşam alanını ayırmak için 
zeminde dairesel formda 15 cm'lik bir basamak yaratmışlar. Çatıyı 
oluşturmak için eski evlerden sökülmüş masif mertekler kullanılmış 
Dairesel pencerenin önündeki sedir, zemine sabitolarak üretilmiş. Evdeki 
tüm tamamlayıcı ürünler Gibi Bodrum'dan. Koltuk ve orta sehpa lokal 
antika dükkanlarından alınmış. 
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İzmir, Seferihisar'da 
TABİATIN İÇİNDE 
MÜKEMMEL DENGE 


İzmir Seferihisar'ın Gödence köyünde konumlanan ev, 
beşi anıt ağaç, en genci 300 yaşında olan 140 adet zeytin 
ağacının bulunduğu muazzam bir floranın orkestra şefi gibi. 


İzmir Seferihisar'da konumlanan bu yapı, bütünüyle primitif, ham ve 
yabani bir doğanın dağınık estetiği içinde doğmuş. iyi planlanmış bir 
mimaride, araziye eşlik eden, duygular arasına denge getiren, bakir 
bir mahremiyet kozası. Doğal habitat ve insan arasında gerçekleşen 
ilk bağ, ev sahibi avukat Ömer Erdoğan'ın araziyi görmesi ve bir gün 
içinde satın alması ile başlıyor. Erdoğan'ın bu ani kararı, arkadaşı tasa- 
rımcı Ozan Erden'i araziye getirmesi ve hayallerini anlatması ile devam 
ediyor. Multidisipliner bir yaratıcı olan Erden. Bodrum, İstanbul ve İzmir 
aksında iç mimari projeler gerçekleştiren, hem tasarım hem sanat ko- 
nusunda üretim yapan bir profesyonel. Çevresinde şarap bağları, çam 
ormanları, zeytinlikler ve eşsiz vadiler bulunan arazi aslında bir zeytinlik 
olarak alınsa bile, ikili burada bir yaşam alanı yaratmaya karar vermiş. 


Farklı cephelerden yemyeşil florayı seyreden ve bol günışığı alan salondaki 
kanepenin tasarımı Ozan Erden'e üretimi ise Rada Mobilya'ya ait. Eski bir 
sandık olan orta sehpa, Urla'daki Sihirbaz Antika/ Barbaros Çubukçu'dan 
alınmış. Deri Barcelona Chair, Zara Home ürünü. Hakan Ezer tasarımı dresuar 
Sihirbaz Antika/ Barbaros Çubukçu'dan alınmış. Mutfağın endüstriyel 
aurasını yumuşatan antikalar, tam bir Anadolu karması: Hatay işi cam 
kavanozlar Kırkağaç'taki Ozan Antik'ten ve eski ecza porselenleri Basmane'de 
konumlanan antikacı Hasan Özkan'dan alınmış. 


|| Bodrum Demirbükü'nde | 
EGENİN ! MODERN RUHU 


nesin yıkadığı bembeyaz mimarisi, koskoca maviliğin içinde bir başına özi 
doğanın keyfini süren yaşam stili ile Yunan Adaları, ilham tanrıçaları Eğ 
akıyor. гаа аг$! Bryan Bodrum aya | nde kon lanan bu ev 


Bahçede kot farkı nedeniyle havuz biralt kotta 
konumlandırılmış. Bahçedeki yemek masası 
yeşil yansımalarıyla göz alıcı bir tasarıma 
sahip, Райа Lenti marka Mozaik ten alınmış. 


Evin giriş holünde yapılan ilk karşılama evin 
genel senaryosu hakkında ilk ipuçlarını veriyor 
Büyük beyaz küpler Yargıcı Homeworks'ten 
alınmış. Çimento ayaklı Gervasoni yuvarlak 
masa, Мода Bagno'dan alınmış 


Giriş katında manzarayla buluşansalonda 
kanepe ve koltuklar B&B ltalia marka, 

Mozaik'ten alınmış. Taş dokulu orta sehpa 
Mustafa Toner tasarımı, Enne'den alınmış 


Bodrum'un en güzel koylarından Demirbükü'nde doğayla buluşan 
lüks bir yaşam vahasına dönüşen Mesa Demirbükü evlerinden 
birindeyiz. Etrafını çevreleyen doğayla barışık, fonksiyonel, şeffaf 
ve yalın bir karakter kazanan ev, mekân tasarımcısı İrem Abay 
Boysanoğlu'nun imzasını taşıyor. Tasarımcının mekânı hafifletmek 
üzerine kurguladığı plan bu akışkan mekânı ev sahiplerinin tam 
da hayal ettiği noktaya taşımış. Tasarımdaki saflık, etrafı saran 
muhteşem manzaranın odak noktası olarak kalmasına, mimarinin 
zarafetle geri planda kalması ise bu güzelliğin müdahale edilme- 
den muhafaza edilmesine olanak tanıyor 

İki kat üzerine 550 m? olarak planlanan evde, kimi zaman içerisi 
dışarıya, kimi zaman da dışarının doğallığı içeri taşınarak sınırsız, 
özgür ve konforlu bir yaşam stiline izin veriyor. 


— 


—Küzey Ege'nin doğal güzelliklerinin büyüsünü yansıtan 
balıkçı köyü Babakale'deyiz. Y: Mimar Esra Güray ve 
= restoratör loannis Rappas'ın orijinaline sadik kalarak 


Kanepelerin üzeri Denizli'den alınmış Buldan bezleriyle örtülü. Phare Studio'dan alınmış hasır örgü bank 
sehpa olarak değerlendirilmiş. İkili siyah ahşapyan sehpalarve vazo işlevi gören beyaz emaye sürahi 


Ikea'dan. Hardal rengi seramik şişeler Atina'dan. Abajur, aplik ve mermer yüzeyli yan sehpa ev sahibinin 
antika koleksiyonundan. Kilim Balıkesir'deki bir eskiciden alınmış. Perdeler Elvin Perde'ye diktirilmiş. 


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü Kuzey Ege'nin en batı ucun- 
da, eski Osmanlı kalesinin hemen yanı başında konumlanıyor. Istanbul'da yoğun 
bir iş hayatı olan ev sahibi, gastroenterolog Feryal İlkova, tempolu işinden fırsat 
buldukça burada zaman geçirip dinleniyor. Ege'nin dingin mavi sularına karşi 
konumlanmış bu yapı ev sahibinin buradan aldığı ikinci köy evi. İlk aldığı 100 
yıllık köy evinin renovasyon çalışmalarında Y. Mimar Esra Güray ve restoratör 
loannis Rappas ile çalışan ev sahibi sonuçtan oldukça memnun kalınca bu evde 
de yine aynı ikiliyle çalışmayı tercih etmiş. Yaklaşık 110 m2 olan, iki katlı ve üç 
yatak odalı evin renovasyon işleri yaklaşık altı aylık bir süreçte tamamlanmış. 


ECE DE (asom ГИ 


KAYALARA YASLANAN EV 


Türkiye'nin önemli menajerlik şirketi ID İletişim'in sahibi ve yaratıcı yapımcılık yapan Ayşe Barım'ın 
kayaduvarınadayanmış evi, Kaz Dağları'nın doğal dokusunu koruyan Kayalar köyünde yer alıyor. 


Kaz Dağları, bereketli toprakları, tertemiz havası ve efsaneleriyle adından söz ettiren 
benzersiz bir coğrafya. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle, kentin yoğun ilgisini çeken 
Kuzey Ege bölgesinde doğanın içinde, son yıllarda çok güzel taş evler yapılıyor. ID 
İletişim firmasının sahibi Ayşe Barım'ın evi de onlardan biri. 

Barım'ın buköyü seçmesinin nedeni denize yakın, Midilli manzarasına hakim, hâlâ 
köy kimliğine sahip olması. Kayalar köyünde yaşayan mimar Coşkun Karadeniz ve iç 
mimar Elvan Karadeniz, bölgenin mimari dilini çok iyi bilen, yöre taşını, topografyasını, 
kayasını, iklimini, rüzgarını ve ışığını mimari projelerinde çok iyi kullanan iki yaratıcı 
isim. Birlikte bu evin tasarım ve yaratım sürecini tamamlıyorlar. 


İç mimar 

Elvan Karadeniz 
ev sahibi 

Ayşe Barım 


Salon, binanın en uç kısmında hem ön bahçeyi ve havuzu hem de çam 
ormanını algılıyor. Oturma gurubu hem denize hem iç avluya bakacak 
şekilde kurgulanmış.Kanepe karşısında şömine, üzerinde T vbulunuyor. 
Şöminenin iki yanında simetrik, duvar ile bütünleşmiş alçıpan raflarile 
tasarlanmış kitaplık ünitesi bulunuyor. 


Doğal kaya duvarı ve çam ormanı içindeki der”gr& 
Midilli Adası'na uzanan deniz manzarasıyla nefe: 


> DOĞAYA SAYGILI SEÇİMLER 


Geçtiğimiz yıllarda lüks tüketim etiketiyle sunulan “sürdürülebilir! kavramı artık 'doğaya | 
saygı manasıyla gündemimizde. Mevcut kaynakları korumaya yönelik hareket eden | 
tasarımcılar, mimari, dekorasyon, teknoloji, moda, restoran, otel gibi birçok alana 
dokunuyor. Alanlarında öne çıkan, farklı sektörlerdeki 'yeşil adım'larım ercek altına aldık. 


Yapım Selin Cebecioğlu. 


| 
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Geri dönüştürülmüş ahşap masa, 
Zara Home. = 


DAHA İYİ BİR GELECEK MÜMKÜN 


2020'de aramızdan ayrılan tasarımcı ve yazar Terence Conran yaptığı 
röportajlardan birinde şöyle diyor: “Modern toplumun yüzleştiği en önemli 
sorunlardan biri çevre. Günümüzde dünyayı en çok kirleten etkenlerin 
başında binalar geliyor. Geleceğin evleri çevre 
bilinciyle sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak 
yeşil teknolojiyle tasarlanacak. Gelecek nesillere daha 
iyi bir dünya bırakabilme telaşına giren insanların 
doğaya saygılı ürün ve çözümleri tercih etmeye 
başlamalarının tasarımcılara büyük bir fırsat sandalyesi, 
yaratacağını düşünüyorum. Her zaman kea. 


Nordviken bar 


iyiniyetli yaklaşımla tasarımların Studio 
insanların hayatını güzelleştireceğine Patato marka 
inanıyorum. Daha iyi bir gelecek için Mushroom 
daha uzun ömürlü ve doğaya daha saygılı kilim, 


tasarımlara sahip olmamız şart.” hipicon.com 


Zara Home. Mutfaklarda 
plastik temizlik _ 
gereçleri 
yerine geri 


malzemeleri 
— tercih 
edebilirsiniz. , 


“İşin sırrı kimliğimizin, yaşadığımız alanların ve bize eşlik eden 
nesnelerin özünü keşfetmekte.” Vincent Van Duysen 


Artık bir tasarım yapılırken, yaşam döngüsüne katkısı ya da zararı, üretirken ve Tüp sıkıcı, 
kullanırken harcayacağı enerji miktarı gibi birçok detay hesaplanıyor. Amaç tabii ki Tchibo. 
ekolojik dengeyi bozmayacak kadar az miktarda doğaya zarar vermek. Hatta müm- 
künse hiç zarar vermemek. Üretim aşaması kadar, kullanım süresi de tasarımın 
ekolojiye katkısını düşündürüyor. Bir ürünün ömrünü uzatmanın birçokyöntemi var. 
Teknik açıdan dayanıklı olması kadar, yenilenebilir biçimde tasarlamak da önemli. 
Tasarımın hayata geçmesindeki enerji tüketimini kontrol etmek, çevreyle barışık 
tasarımın en önemli kriterlerinden biri. Dolayısıyla sürdürülebilir tasarım yalnızca 
doğal ürün seçmek değil. Doğal ürün’ ibaresi yerine “doğa dostu ürün” denmesinin kabuğundan yapılan 
sebeplerinden biri de bu. Sürdürülebilir tasarımın önemli adımlarından biri de dün- Coconut kise, Gaia's Store. 
yada var olan ürün sayısını çoğaltmak yerine halihazırdakileri değerlendirmekten 
geçiyor. Kullanılmayacak ürünü değerlendirecek bir yere vermek ya da zaten çok- 
tan üretilmiş bir ürünü tercih etmek gibi unsurlar içeriyor. Ekolojik dengeye katkılı 
seçimler restoran ve otellerde de gündem. Restoranlarda Yeşil Michelin Yıldızı 
otellerde ise Green Globe Sertifikası bu gücü taçlandıran belgelerden 


Geri dönüşümlü 

Е şişelerden yapılan 
— Meller marka güneş 
gözlüğü, Beymen. 


Hindistancevizi 


Bardak 
alılığı, 
Tchibo. 


, Porland, Yuvam 
Dünya Derneği 

ile başlattığı 
işbirliğiyle Re-Gen 
Dne8Dnlyserisini 


Günsan Dimmer (Oluşturmuş. 


anahtarı, iç mekân 
aydınlatmasında 
voltajı kontrol 
ederek enerji 
verimliliğini 
artırıyor. 


aruma Yasin tar | 


Yeniden kullanılabilir 
bambu pipet seti, 
Gaia's Store. 
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Bio-On işbirliğiyle geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen 
Kartell marka modüler depolama ünitesi, Sihir Mobilya. 


Doğal olarak sürdürülebilir ve kadim bir bitki hifi olan keten, 
hipoalerjenik özelliğinin yanı sıra diğer If türlerine göre üretiminde 
çok daha az su gerektiriyor. Kimyasal kullanılmadan üretilebiliyor. 
Dayanıklı If yapısı malzeme kalitesiyle uzun süre kullanıma vesile 
oluyor. Ketenin dönüşüm sürecinde ortaya cıkan atık malzemeler 
tamamen geri dönüştürülebilir özellikte. % 100 pamuk, 

genetiği değiştirilmemiş, doğal üretimi belirtir. 


Ethnicraft. 


“KARTELL GEZEGENİ 
SEVİYOR” 

1967'de Anna Castelli Ferrieri 
tarafından tasarlanan modüler 
tasarım, tamamen eko-sürdürülebilir 
versiyonunu yeşil, pembe, bej ve 
sarı olmak üzere dört renkte satışa 
sundu. “Araştırma bizim görevimiz. 
ve inovasyon ile tasarımı bir araya 
getirmek için deneyler yapmaya 
devam ediyoruz. Değerlerimize bağlı 
kalarak, yeni ve gelişen endüstriyel 
süreçler üzerinde çalışarak 70. 
yılımızı doldurmanın ve bir kilometre 
taşına daha ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Müşterilerimize son 
derece yüksek kaliteli bir biyoplastik 
ürün sunmak için Bio-on ile çalıştık 
ve bunu yapmak için dünyaca 

ünlü ürünlerimizden birini seçtik. 
Biyoplastik araştırmaları, iyi 
sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik 
etmeyi amaçlayan “Kartell gezegeni 
seviyor” projesinin bir parçası olarak 
inovasyon yolculuğumuzun yani 
başında yer alıyoruz.” 

Kartell Yönetim Kurulu Başkanı 
Claudio Luti 


Prada'nın, geri 
dönüştürülmüş 
altından yapılmış 
mücevher 
koleksiyonu 
Eternal Gold, 21. 
yüzyıl lüksüne 
dair bilgi veren 
sürdürülebilir 
uygulamaların 
yanı sira eski 
çağlardan 


“м Ima zanaat 


tekniklerini 
Blekinge üzerinde taşıyor. 
yastık, Hasa. 
` 
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misafir havlusu, 
Haremligue 


lavaboya dökülen 1 litre kuartma yağı, 

1 milyon e suyu icilmez hale getiriyor. 

Ayer, kızartmak istenilen yemekleri çok az yağ 
kullanarak veya hiç yağ eklemeden pi sirmek icin 
sıcak havayı kullanıyor; böylece yüzde 90а kadar 


Airfyer KXL, daha az yağ ile kızartma işlemi gerçekleştiriyor. 


YEŞİL 
MİCHELİN 
YILDIZI 
NEOLOKAL'İN 


Dünya genelinde 15 bin 


Philips. 


Skogsta 


masa, İkea. gift kişilk 
keten 

Geri yatak 

dönüştürülmüş Örtüsü, 

pamuktan Chakra. 

üretilen kilim, 

The Keep. 

Illy kahve Cozy and Soft, atölyesinde 

kapsüllerinden artan iplikleri atmıyor, püskül 

geri olarak geri dönüştürüyor. 

dönüştürülmüş Ж н Апап kumaş parçalarını 

Re-Chair, © Aİ ise çift renkli ürünlerinde 

Sihir Mobilya. değerlendiriyor. 


restoranın Michelin Yıldızı 
var. Yeşil Michelin Yıldızına 
ise dünyadasadece 381 
restoran sahip. Şef Maksut 
Aşkar”ın çevreye duyarlı, etik 
lezzet ve servis anlayışıyla 
ilerleyen restoranı Neolokal, Ekim ayında açıklanan listede 
Yeşil Michelin Yıldızı'yla yerini aldı. Peki, yeşil restoranlarda 
ne gibi özellikler aranır? Özetle, atık azaltma ve geri dönüşüm 
sağlaması, enerji ve su kullanımının tasarruflu olması, 
sürdürülebilir gıdaların tercih edilmesi, kimyasal kirliliğin 
önlenmesi, dayanıklı malzeme seçimi gibi özünde yine doğaya 
saygılı servis ve tüketim anlayışı aranıyor. 


YEŞİL EVLER | 


Doğaya yakın olmak fiziksel, ruhsal ve zihinselsağlığı 
iyileştirir. Bizi varlığımızın ardındaki gerçeği ve daha 
mutlu bir dünyanın nasıl görüneceğini keşfetmeye 
zorlar. Ayrıca insanlar genetik olarak doğa ile bir 


arada kalmaya koşullandırıldığından, doğa-insan 
bağlantısının yokluğunda içimizyalnızlık ve mutsuzluk 
duygusuyla kaplanır. Bu iyileşme hareketinde 
yapmamız gereken en önemli şeylerden biri onuhep 
yakınımızda tutmak. Bunun için yaşadığımız mekânı 
tasarlarken ham ahşap, taş, seramik, keten, pamuklu, 
gambugibi doğal malzemelerden, bitkilerden, beyaz, 
bej gibi ruhu dinlendiren renklerden ilham alabiliriz. 


4 е. 
J | 
Domkapa 
BİLİNÇLİ TÜKETİME “VİNTAGE” YAKLAŞIM 
1945-1950 arasındaki süreçte 'kıtlık' kelimesiyle tanışan dünya, çok yönlü 
düşünüp üretim ve tüketim konusunda yeni bir harekette bulunmaya başlamış. 
Sonuç olarak ürün yalnızca göze değil aynı zamanda ekosisteme ve ekonomiye de 
cevap verecek şekilde var olmalı kanısına varılmış. Kullanım dışı ürünün ihtiyaç 
sahibine verilmesi ya da takas edilmesi desteklenmiş. Alınan malzemenin yapım 
aşamalarının doğaya saygılı olması kadar, var olan ama kullanılmayan ürünlere 
yönelmek de önemli hale geliyor. Vintage ürün seçmek gibi... 
Vintage deyince aklınıza hemen klasik formlu antika ürünler gelmesin. 
Mid Centry-Modern dönemine ait zamansız tasarımları bulmak da mümkün. 
İstanbul'da Dank ve House of Junk, ikinci el tasarım orijinal mobilya söz konusu 
olduğunda mutlaka uğramanız gereken adreslerden. Yakın zamana ait ikinci el 
mobilyaları da bulabileceğiniz bu iki adres dışında Horhor, Çukurcuma, Feriköy, 


Kadıköy, Dolapdere gibi semtlerde kurulan bitpazarlarında çeşitli dönemlere 
ait ürünlere ulaşabilirsiniz. 
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Yapım Irem Somer. 


“ 


Sıcak yaz günlerinde mevsimin enerjisinden ilham almak ve güneşin tadını doyasıya 
çıkarmak için açıkhavadaki konfor alanlarımıza çekiliyoruz. Doğayla kurduğumuz 

bağlantının önemli bir parçası olan, rahatlatıcı etkiye sahip dinlenme köşelerinde günlük 
tempomuzu biraz düşürerek ruhumuza iyi gelen duyguları harekete geciriyoruz. 


* 


Forestiermarka Bamboo Square 
| Mudo Concept. sarkıt aydınlatma, Tepta. 


qru, 


| 
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dığı in 
li 


МҮШ 


Ñ 4 
Ayna, 
Yargıcı Homeworks. Keten şapka, 
Sibi Hats. 
Sepet, Yargıcı 
3 Homeworks. 
“у, á 
“və” 


Hamak, рр нир 
тене AÇIKHAVA SALONU 
Monotonlaşmış sehır yaşamı icinde kendimize küçük mutluluklar yaratabıleceğimiz organık 


köşelerde her detayı, kendimizi daha iyi ve dinlenmiş hissedebilmemiz için bir araya 
getiriyoruz. Bu detaylar bizi düşsel bir dünyaya davet ediyor. 


Andrea House 


marka fener, Mama sallanan 


koltuk, Hamm. 
` سس‎ на 
Marc Newson | | 
tasarımı Cappellini : IE == 
marka koltuk, BMS. \ 


Keten battaniye, 
The Mia. 


Yastık, 


| { .” | mı, | | 


Adler 
23 tasarımı € 


Тай Yastıklar, 
"3 Cumba 
Selection. 


Stonewaretabak, 


НЕМ Ноте. Мх Home yastık, 


Веутеп Ноте. 


Fritz Hansen marka 
Poul Kiaerholm tasarımı ` R 
PK24 daybed, Mozaik. — ` Örtü, Room Пета 


" Sehpa, Yargıcı Homeworks. 


EGE'DE yaşam Dekorasyon 


үз 


HAVUZ BAŞINDA 


Pana hamak, 


Keten minder, MVoice. 


Zara Home. 


/ Bambu fener, 
Mudo Concept. 


|!!! 
İl | | 
CAUER R 


Bamby 

hasirpuf, $ Forestier 

Bella marka Arik 

Maison Levy tasarımı 
lambader, 


Tepta. 


Ames marka tabure, 
Beymen Home. 


Enlil doğal 
dokuma 
yastık, 
Joynodes. 


Canasta daybed, Mozaik. 


Oturma ve uzanma elemanlarının bir araya geldiği konfor odaklı bu deneyimde güneşle 
tath tatlı Hörtleşirken suyun sakinleştirici etkisiyle ruhunuzu dinlendirebilirsıniz. 


House of Mare. 


Poltrona Frau marka Roberto Lazzeroni tasarımı 
The Secret Garden şezlong, BMS. 


Tona sarkıt 
aydınlatma, 
Mudo Concept. 


Kuş yemliği, 
Feyza Tasarım. 


| | | yi Saksı, 
7 | | | \ Yargıcı Homeworks. 
Va | ; C) 


Gaia yastık, 
W | Воһетап. 


Avari kanepe, L'unica. 


Önü, 


À 


* Hasır şapka, 
Dcey. 


Dream 
sehpa, 
L'unica. 


/ 1 Şemsiye, 
[ Yargıcı 
Homeworks. 


Şezlong, L unica. 


} длеуе ihtiyac duyma yan havuz e nin лек da ML 
zel kakteyllerin, kısa uyku molafarının merkezi olan havuz 
k лапти “Ан ) sakinliğine ve dinginliğine uyum sağlayacak 
renklerde ürünler kullanabilirsmiz. 


Nest. 


EGE'DE yaşam Dekprasysa 


Delabro aplik, 


A Kundalini marka 
Bella Maison. 


Viceversa sarkıt 
aydınlatma, Tepta. 


Bloomingville markasepet, 


Beymen Home, Servis arabası, 
Vakko Ноте. 


2 >а 155 
YAZ SOFRALARI | ! 
Yaz mevsiminin enerjisinden alınacak hazzı yükselten kurgular, yaşamı farklı deneyimlerle 


renklendirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bir masa etrafında bir arada olmak gibi. 


Şampanya kovası, ' 
Ke —— Iİ Bakır İstanbul, 


Tabak, 


Tungi hasır sepet, Sugen marka servis seti, Feeka Design. 


Mudo Concept. p Beymen Home. 


Cape Town 
kanepe, Chakra. 


Masa örtüsü, 
HEM Home. 


Roda marka kilim, Mozaik. 


⁄ Pumpkin fener, Y e) J | 
Leo Concept, 1 ў ج‎ Sehpa, Naia Home. | 
w Era P ‚| 
— xi Б | 

| 


Yemek takımı, Zara Home. | 


a 
Kâse, Dinofor. 


Kahve mə 
bardağı, 

Dani 

Design. 


Koltuk, 


Masa, Mudo Concept. Cumba Selection. 


bo GLORIGOS 
sb CULINARY 
PREMIUM | EXPERIENCE 


Dünyaca ünlü şefler 
be Premum Bodrum, Notias Restaurant'ta. 


um ر‎ 
й! 2 
63 63 63 BEİ A) 
Paolo Griffa Floriano Pellegrino João Rodrigues Bruno Verjus Pablo Rivero 
Restaurant Le Petit Royal Bros" Restaurant Projecto Materia Tablı Ü Restaurant Don Julio 


İtalya İtalya Portekiz Fransa Arjantin 
Rama Lecce Fontinhas, Azores Paris Buones Aires 


1-7 Temmuz 8-15 Temmuz 15- 30 Temmuz 1-15 Ağustos 15- 30 Ağustos 


Rezervasyon için +90 531 390 71 40 ül ex 
notias@bepremiumhotels.com 


LE GUIDE 
bepremiumhotels.com NOTAS MICHELIN 
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OUTDOOR FURNITURE 
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LANDSCAL İNUMENTAL 
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snoc.com.tr 


